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Bizans döneminde, bölgenin önemli şehirleri arasında önde gelen Dülük, "Telukh" adıyla eyaletin merkezi olur. Yöre hızla Araplaşmaya başladığında Toroslar, İslam ve Hıristiyan toprakları arasında önemli bir sınır oluşturur. Bizans dönemi boyunca hudut şehri konumunda olan Dülük' te Bizanslılarla Araplar arasında mücadeleler devam eder. Muhtemelen bu çatışmalar sırasında, Bizans İmparatoru I. Justinianus zamanında (527-565), Dülük yakınlarında bugünkü Gaziantep Kalesi inşa edilmiş ve burası Aymtab olarak anılacak şehrin ilk çekirdeğini oluşturmuştur. 

Gaziantep Kalesi, iç kale avlusu yaklaşık 100 m. 
çapında ve taban çevresi 1200 m. olan gayri muntazam bir daireyi andırmaktadır. Tamamı Antep çevresindeki taş ocaklarından getirilen kesme taşlardan yapılmış olan Kale bedenleri üzerinde 12 kule yer almakta olup, kulelerin bugünkü durumlarıyla duvarlardan fazla bir yükseklikleri yoktur. Kale şehrin geçirdiği tarihi dönemler içinde büyük oranda tahribata uğramıştır. 

Osmanlı Devleti' nin güçlü dönemlerinde, Antep Kalesi daha çok bir idare merkezi, mühimmat deposu ve karakol olarak kullanılır. Bununla birlikte, özellikle isyanlar ve ayaklanmaların yoğun olarak yaşandığı XVII. 
ve XVIII. Yüzyıllarda, kimi zaman zindanlarında önemli suçluların tutulduğu, tehlikeli durumlarda da şehrin ileri gelenlerinin can güvenliği için sığındığı bir mekan olur. 
XVIII. Yüzyıldan sonra ise savunma amacıyla kullanılmadığı anlaşılmaktadır. 



1 



Kalenin içinde bir cami, bir hamam, Gazali Makamı olarak anılan XII. Kulenin altındaki bölüm, kırk kadar ev, zahire ambarları ve yetmiş parça top bulunmaktadır. Kitabesi ve vakfiyesi bulunmayan İç Kale Camiinin XIII. -XIV. Yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Enine dikdörtgen bir plana sahip olan cami iki salimlidir ve yapının minber, mahfil ve kürsüsü bulunmamaktadır. İçte tonozla örtülü, dıştan ise düz damlıdır. Minaresi mevcut olmayan yapı günümüzde kullanılmamaktadır. 

Kale Camii ve İmam Gazali mezarı, XVI. 
Yüzyılda birlikte bir vakıf olarak kaydedilmiştir. Evliya Çelebi Kale kapısının arasında, tabiinden olduğunu söylediği ve nice bin eseri olan imam-ı ekber Muhammed Gazali' nin ve kardeşi Ahmed Gazali' nin türbesinin olduğunu ileri sürer. İmam Gazali'nin şafı mezhebinden olduğunu ve mutaflık yaptığını, şehirdeki kazzaz ve mutaf esnafının onu pir kabul ettiğini kaydedederken, bu anlatılanların tevatür yolu ile anlatıla anlatıla meşhur olduğunu da ilave eder. Halk arasındaki bir rivayete göre ise, bu kimsenin Sinler (Mezarlık) suluğunun bulunduğu yerde şehit olduğu ve daha sonra kaleye nakledildiği yönündedir. Kalede insanlar otururken bu türbe gayet mamur halde iken, daha sonraları burası boşalınca türbe de metruk hale döner. 

Arapların bölgeyi ele geçirmesinden sonra bölgenin ilk camisi olarak kabul edilen Ömeriye Camisi 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inşa edilir 1 . İnşa tarihi XIII. Yüzyıl öncesine kadar giderse de bugünkü şeklini 1200, 1267, 1786 ve 1851 yıllarındaki müdahalelerle almıştır 2 . Camide biri avlu kapısının arkasında, biri harim kapısının batı tarafında, diğeri de mihrapta olmak üzere üç tane kitabe bulunmaktadır. 
Camiyi, 1210 yılında yenileyen kişi muhtemelen Selçuklu sultanı I. İzzeddin Keykavus (11 80-1220)' tur. Eserin orijinal vakfiyesi mevcut değildir. XIX. Yüzyıla kadar geçirdiği tamirlere rağmen, yapının orijinalliğini koruduğu görülmektedir. Cami harimi enine dikdörtgen planlıdır, mihrap önü kubbelidir ve diğer örtü kısımları çapraz tonozludur. Şahinbey ilçesi Düğmeci Mahallesi Eski Postahane Sokağındaki cami, günümüzde ibadete açıktır. 

Caminin bir diğer adı da İki Ömer anlamında Ömereyn'dir. Yapının taç kapısı ve mihrabı siyah ve beyaz taşlarla örülmüştür. Minare şerefesinin korkuluklarında oyma taş işçiliğinin güzel örnekleri görülmektedir. 
Minarenin bedeninde Antep Savunması günlerinden kalan mermi ve şarapnel parçalarının izlerini görmek mümkündür. 



1 Berrak Yüce Osmanlı Son Dönemi ile Erken Cumhuriyet 
Dönemi Arasında Gaziantep'te Mimari Dokunun Değişimi (1839-1950). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi. 
İstanbul. 2010 

2 Tuncer Doğan. Gaziantep Türk İslam Dönemi Mimari 
Süslemeleri. Doktora Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van. 2013 
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Halk arasında anlatılan bir rivayete göre, bu cami her yıl tabana doğru çökmekte ve toprağa gömülmektedir. 
Tamamen battığı zaman kıyametin kopacağı şeklinde söylentiler vardır. 

Mabedin inşaıyla birlikte yerleşmeler cami etrafında toplanmıştır. Böylece şehrin morfolojisi değişmeye başlamış ve Türktepe'den sonra kaleye yakın ikinci bir odak noktası oluşmuştur. 1000-1516 yılları arasındaki beylikler döneminde camilerin merkez olmasıyla oluşan yerleşim birimleri artmaya başlar. İbn Eyüp, İbn Kör, Akyol, Eblahan Bey, Boyacı, Karacalar ve Ali Nacar Mahalleleri bu dönemde oluşmuştur. Böylece kalenin hemen güneyi ile Türktepe'nin güney yamacında Boyacı Camisi'ne kadar uzanan dar bir kuşak, kale arkasında Ali Nacar Mahallesini ve onlardan bağımsız Eyüpoğlu, Eblahan, Akyol ve Bey mahallelerini içine alan ve Beytepe yamacında oluşan bir yerleşme grubu yeni bir çekirdek oluşturmuştur. 

Hz. Ömer zamanında İslam topraklarına katılmış olmakla birlikte şehirde Emeviler'den, Abbasiler'den ve II. Kılıçarslan (1 1 13-1 192) zamanında kısa süre hakimiyet kuran Selçuklular 'dan kalma tarihi bir eser mevcut değildir 3 . İlk esaslı imar faaliyeti Eyyubiler döneminde gerçekleştirilir. Eyyubiler'den el-Melikü's-Salih Ahmed buraya köşkler, istihkamlar ve camiler yaptırarak bağlar, bahçeler tesis etmiş, Selahaddin-i Eyyubi (1138-1192) de 



3 Nusret Çam. Gaziantep. Mimari. TDV İslam Ansiklopedisi. 
Cilt 13 
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mermer süslemeli yüksek bir köşk ile bazı evler inşa ettirmiştir. Bu sebeple kalede şimdi izine rastlanmayan caminin ve harabesi duran hamamın da Eyyubiler zamanında yapılmış olduğu düşünülebilir. Bedreddin el-Ayni'nin ilk eğitimini gördüğü Eşrefıyye Medresesi, ismini büyük bir ihtimalle Eyyubi Hükümdarı el-Melikü'l-Eşref Muzafferüddin Musa'dan almıştır 4 . İnşa tarihleri hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte, Osmanlı dönemi öncesinden varlıkları bilinen Boyacı (Kadı Kemaleddin) ve Eyyuboğlu camilerini de Eyyubiler' e (muhtemelen XIII. yüzyılın ilk yarısına) mal etmek mümkündür. 

Halk arasında anlatılır ki, Halife Hz. Ömer, İslam topraklarına kattığı Antep'ten ayrılırken, muhafazasına bıraktığı Askeri birlik komutanı, şehrin surla çevrilmesi gerektiği üzerinde durur. Hz. Ömer ise şu cevabı verir. 
"Antep surla çevrilmiştir". Komutan bu cevaptan bir şey 



4 Eyyûbîler'in el-Cezîre ve Dımaşk kolu hükümdarı (1180- 
1237). Dımaşk'ta vefat etti. Önce Dımaşk Kalesi 'nde toprağa verildi, daha sonra Kellâse'de yapılan türbeye nakledildi. 
Türbede bir kütüphane tesis edilmiş ve bir çeşit türbedârülkurrâ haline getirilen türbesinde kıraat âlimi Ebû Şâme meşîhatü'lkırâa görevinde bulunmuştur. el-Melikü'l-Eşref hadis ve fıkıh âlimlerine büyük saygı göstermiş, mantık ve kelâmla uğraşan âlimlere ise açıkça cephe almıştır. Dönemin kaynaklarının son derece dindar bir hükümdar olarak tanıttığı el-Melikü'l-Eşref in içkiye aşırı düşkün olduğu kaydedilmektedir. Urfa'da Halîlürrahman, Dımaşk'ta Cerrâh ve Tövbe camilerini yaptırmış, Gaziantep'te Eşrefıyye Medresesi muhtemelen onun tarafından inşa ettirilmiştir. 
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anlayamaz ve sorar. "Nasıl Ya Emirel Davud." Hz. Ömer; "Antep çevresinde surlarımız vardır. Sahabeden beş arkadaşımızı burada şehit verdik ve defnettik gidiyoruz. 
Said İbn-i Ebu Vakkas, Ökkeş (Hz. Ökkeşiye), Karaçomak, Pirsefa ve Davud'u Ejder bu bölgenin manevi bekçileridir. Antep'in surlarıdır. Allah şehitlerimizin mezarlarını küffara çiğnetmeyecektir." 

Boyacı Mahallesinde Boyacı Camiinden Kavaflar Çarşısı'na doğru uzanan sokakta Pir Sefa denilen mevkide tek katlı bir bina vardır. Burası moloz taştan yapılmış, üzeri çatılı bir yapıdır. Bu binada iki oda içinde iki türbe bulunmaktadır. Söylentiye göre bunlardan birisi Yuşa Peygamber' e, diğeri de Pir Sefa Hazretlerine aittir 5 . Pir Sefa Hz. Yuşa Peygamberin türbedarı olup, öldükten sonra onun yanma gömülmüştür. Bir rivayete göre de Pir Sefa Medineli Ensar'dandır. Arapların Gaziantep 'i fethi sırasında Hz. Ali ile birlikte buraya gelmiş ve şehit olmuştur. Bunun üzerine de Hz. Ömer Onu Yuşa Peygamberin yanma gömerek, "Kendisini Peygamber-i 



5 Yuşâ Tepesi İstanbul'un Aadolu Kavağında Beykoz ilçesinde 
bulunan tepedir. Burada, Yuşâ Türbesi ve Camii bulunmaktadır. 
Türbede gömülü olan zatın Yuşâ (m. ö. 1082-972) olduğunu inanılmaktadır. Yuşâ Peygamber bir rivayate göre Musa Peygamber ile birlikte Mecmeul-Bayreyn'e (Boğaziçi) gelmiş ve vefat ederek bu tepeye gömülmüştür. Çeşitli tefsirlerde Yuşâ'nın Musa'nın vefatından sonra peygamber olarak görevlendirildiği, Hıristiyanların ve Yahudilerin ona Yeşu dedikleri nakledilir. 
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Zişan'la komşu ettim" demiştir. Bilindiği üzere Yuşa Peygamber (a.s) İsrail oğullarından olup, Hz. Musa'nın yeğenidir. İsrailoğullarım göçebelikten kurtarır ve Arz-ı Kenan'a yerleştirir. 

Dülükbaba Türbesi şehrin kuzeyinde, Adana asfaltının doğusunda kendi adıyla anılan tepenin üzerindedir. Dülükbaba'nm Antep'in Müslümanlar tarafından fethinde şehit düşmüş bir şahıs olduğuna inanılır. Asıl adı Davud'dur. Sonradan günümüzde yattığı yerin adıyla anılmaya başlanmıştır. İnanılır ki, Dülükbaba evlenmek isteyen bekar erkeklere yardımcı olmaktadır. 

Diğer taraftan, Evliya Çelebi 'nin Seyahatnamesinde Melami dervişlerinden ulu bir sultan olarak kendisinden söz ettiği Dülükbaba bir derviştir ve Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi sırasında bölgeden geçerken, yaşlı derviş padişahın yolunu kesmiş ve Padişaha, "Sana müjdelerim ki, Recep ayının 26. günü zafer senindir. Haydi, durma. Yolun da bahtın gibi açık olsun" der. Padişah yaşlı dervişe teşekkür ederek kim olduğunu sorar. Derviş şöyle cevap verir. "Fani alemin bir yolcusuyum. Menzilime ulaştım. Hakk'a tapılandım. Beni sorma, sen yoluna devam et." Yavuz, dervişin dediği ay ve gün Mercidabık'ta büyük bir zafer kazanır, Mısır'ı fetheder. Sefer dönüşü, Dülük köyüne uğradığı zaman adını bile bilmediği dervişi sorar. Köylüler dervişin padişahla konuştuktan hemen sonra öldüğünü ve onu karşıdaki tepeye gömdüklerini söylerler. Yavuz, dervişin mezarını ziyaret eder, üzerine bir de türbe yaptırır ve 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türbeyi bir zaviyeye dönüştürmek suretiyle buraya çeşitli vakıflar bağışlar. 

Zaviyenin geçmişi muhtelif rivayetlerle beraber çok eskiye dayanmaktadır 6 . Bunlardan ilki, Hz. Muhammed zamanında, onun sahabelerinden Davud'un burada şehit olması ve Dülük köyünde medfun olması şeklinde anlatılmaktadır. Davut' un muhtemelen zaman içerisinde kaybolan mezarı, Maraş'tan Aymtab'a ticaret maksadıyla gelen bir tüccarın katırları ile yola devam ederken Dülük civarında yolunu kaybetmesi üzerine çaresizliğe düşmesi ve bu arada uykuya dalarak rüyasında şeyhi olan Abdulkadir Geylani'den manevi işaret talep etmesi üzerine şeyhinin kendisine değil de burada yatan Davud Ejder' e dua etmesini ve burada onun mezarının olduğunu bildirmesi ile tüccar uyanır ve daha sonra yolunu bularak Aymtab'a gelip ticaretini yaptıktan sonra dönerek buraya bir türbe yaptırır ve türbede sonsuza kadar mum yanıp gelip geçenlere yol göstermesi için mum yakılacak vakıf bağışlarını da yaparak burayı bir zaviyeye dönüştürmüş olur. Zaviyenin burada kurulmuş olması köyün her yönden gelen nüfus için bir cazibe merkezi olmasını sağlamış olmalıdır. XVI. Yüzyılda Dülük Baba Zaviyesi sancaktaki Demirciler Zaviyesinden sonra en zengin olanıdır. 
Şarkıyan Cemaati adı verilen ve Ak-Koyunlu taifesine mensup konar-göçerler de vaktiyle bu zaviyede kışlamakta idi. 



6 Metin Akis. 16. Yüzyılda Ayntab Sancağında Zaviyeler ve 
Mali Kaynaklan 
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XIX. Yüzyıla ait Şer' i mahkeme sicillerinden anlaşıldığına göre Antep'te Dülükbaba adına bir Bektaşi zaviyesi mevcuttu 7 . Dülük Baba Zaviyesi 'nin geliri zaman zaman Antep'teki Mevlevi ve İstanbul'daki Tophane Kadiri Tekkesi'ne verilmiştir. Dülük Baba Zaviyesi zamanla bakımsızlık sebebiyle yıkılmıştır. Dülük Baba Türbesi, yaklaşık yirmi yıl önce yıkılana kadar yöre insanının sık sık ziyaret ettiği bir yer olur. 

1517'de bir manastırda bulunan, İngiltere'den Hindistan'a kadar bütün önemli şehirleri içeren ve "Tabula Peutingeriana" olarak bilinen ünlü haritada Gaziantep yakınlarında Zeugma'nm yanı sıra "Doliche" isimli bir şehir de görülmektedir 8 . Haritayı incelerken bunu gören Prof. Winter, Romalıların çok uzun süre taptığı "Jüpiter Dolichenus" tanrısının adının "Doliche'li Jüpiter" demek olduğunu hatırlar. Bu şehrin çok önemli bir dini merkez olması gerektiğini düşünür ve bu konu üzerinde çalışmaya başlar. Uzun çalışmalar ve uydu resimlerinin de yardımlarıyla şehir yakınlarında bir tapmak keşfedilir. 
Gerekli izinler alındıktan sonra Gaziantep'e gelen Profesör Winter, 1 997 yılında çalışmalara başlar. 2000 yılma kadar devam eden kazılar sonucu, Dülük Tepe yakınlarındaki Keber Tepe'de dünyadaki tek "çift kültlü Mitra tapmağı" keşfedilmiş olur. Fakat profesör, Dülük Tepe'de daha önemli bir dini merkezin, yani "Jüpiter Dolichenus"un 



7 Halil İbrahim Yakar. Alevi-Bektaşi Geleneğinde Şiir Yazan 
Antepli Tekke Şairleri 

8 http://www.doliche.org/indextr.htm 
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tapmağının olduğunu düşünmektedir. Bunun üzerine 
2001 'deki jeofizik araştırmalarından sonra 2002'de asıl 
kazı çalışması başlar. Kazılar üç yıl boyunca Haziran-Ekim ayları arasında devam eder. Prof. Dr. Engelbert Winter'e arkeolog, tarihçi, jeoinformatik mühendisi, restoratör, mimar, coğrafyacı ve topograflardan oluşan çok uluslu bir ekip yardım eder. Mısır, Babil, Mezopotamya ve Suriye başta olmak üzere birçok kültüre ait çok sayıda eşyanın bulunması, buranın çeşitli bölgelerden insanlarca ziyaret edilen bir hac merkezi olduğunu gösterir. 

Hacıbaba Türbesi Karşıyaka'da eski Tekel fabrikasının kuzeyindeki tepededir 9 . Vaktiyle çevresi mezarlıklarla kaplı olan türbe, Kurtuluş Savaşı sırasında yıkılır. Bir süre harap vaziyette kalır. Son yıllarda halk tarafından onardır. Buraya özellikle çocuğu olmayan bayanlar ve dili tutulan çocuklar gelmektedir. Türbenin duvarlarına para ve taş yapıştırarak, tutulan dileklerin yerine geldiğine inanılır. 

Hacı Baha'nın aslen Gaziantepli iyi bir şair olduğu, Gaziantep civarında Hacı Baba tepesinden başka, Kurban Baba ve Aydın Baba tepeleri olduğu, bu tepelerde mezarları olduğu sanılan bu kişilerin aslında Hacı Baha'nın kardeşleri olabileceği, ancak Hacı Baba konusunda bilinenlerin çok net ve tarihi olmaktan ziyade "menkıbe ve rivayetler"e dayandığı nakledilir 10 . 



9 Hacı Baba. Evliyalar Ansiklopedisi 

10 Ömer Temiz. Gaziantep Halkevi ve Başpınar dergisi 
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Anlatılır ki, "Hacı Baba Asara civarındaki fırının önüne gelir ve fırında ekmekler pişer pişmez bir tane ekmek alır gidermiş. Bir müddet sonra fırıncı sinirlenmiş ve Hacı Babaya ekmek vermez olmuş. O vakitten sonra ekmek pişirmek için ne zaman ocağı yakmaya kalkışsa bir türlü ocak yanmaz olmuş. Fırıncı, Hacı Baba' da olan kerameti anlamış ve yanma giderek özür dilemiş. Bunun üzerine Hacı Baba, "artık sırrımız aşikar oldu, bundan sonra fazla yaşamam", deyip vasiyetini yazmış ve yakın zamanda da vefat etmiş." 
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XIII. Yüzyıl 



Boyacı Camii Şahinbey, Hamdi Kutlar Caddesi ve 
Kutlar Sokağının kesişme noktasında yer alır. 1211 
tarihinde Kadı Kemaleddin tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Şehrin en büyük camilerinden biridir. 
Minberi üzerindeki kitabede 1357 'de Memluklar döneminde bitirildiği yazar. Yapı dikdörtgen planlı, mihraba paralel ve iki neflidir. Caminin özelliklerinden birisi de minberin alttan kızaklı olması ve duvarda özel olarak yapılan bölmesine girip çıkabilmesidir. Ahşap minber on iki kollu yıldızlar, palmetler, rozetler ve geometrik motiflerle bezelidir. Gaziantep'teki ahşap minberlerin en eski örneklerinden biri olması sebebiyle de önem taşımaktadır. İçi mermer ve çinilerle bezeli caminin tek şerefeli minaresi taştan ve çokgen gövdelidir. 

Bu caminin yapılışı hakkında halk arasında adeta efsaneleşmiş çeşitli rivayetler anlatılır. Bunlar arasında en yaygın olanı şöyledir. Kemaleddin adındaki bir eşkıya reisi işlediği bir suçtan dolayı devlet görevlileri tarafından yakalanıp padişah fermanı ile idama mahkum edilmiştir. 
Daha sonra da bugün caminin mihrabının bulunduğu yerdeki darağacma asılmış; fakat kendisi önceden eli kınalı bir gelini eşkıyalardan kurtardığı için Allah tarafından boyacı Yusuf ya da Mehmed adındaki kimseler onu kurtarmıştır. Kemaleddin daha sonra tahsil hayatına devam edip kadı olarak Aymtab'a gelmiş ve kendisini kurtaran kimseyi çağırarak şehrin en büyük camisini 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yapmasını istemiş, bunun için de külliyetli miktarda para vermiştir. 

Yazılı kaynaklardan, Osmanlı devrinde ve daha öncesinde otuz kadar medrese ile üç buk'anm inşa edilmiş olduğu öğrenilen Gaziantep'te, bunlardan günümüze orijinal haliyle ulaşmış herhangi bir örnek bulunmamaktadır 11 . En eski medresenin Bedreddin el-Ayni'nin eğitimini gördüğü Eşrefıyye olduğu ve Eyyubi emirlerinden el-Melikü'l-Eşref Muzafferüddin Musa (ö. 
1237) tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. 



11 Nusret Çam. Gaziantep. Mimari. TDV İslam Ansiklopedisi. 
Cilt 13 
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XIV. Yüzyıl 



Kuruluş vakfiyesi mevcut olmayan Eyüboğlu Camiinin ilk yaptıranlarının muhtemelen Eyyubiler olduğu ileri sürülür. İlk olarak XIV. Yüzyılda inşa edilmiş olmasına rağmen bugünkü şeklini Osmanlılar döneminde almıştır. 1557 tarihli Aymtap Vakıf Defteri'nde kaydı mevcuttur. Çapraz tonozlarla örtülü olan cami enine dikdörtgen planlıdır. Günümüzde ibadete açıktır. 

Bazı kaynaklarda Ali Nacar külliyesine dahil edilen yapının tahminen, XIV. Yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olduğu görüşü yaygındır. Camide ilk yapılış tarihini vermeyen yedi adet kitabe bulunmaktadır ve en eski olanı 1816 tarihini gösteren bir onarım kitabesidir. 
Ustası ve esas vakfiyesi bilinmemektedir. XIV. Yüzyılda yapıldığı anlaşılan caminin mihrabı 1798'de ve 1816-1820 yılları arasında iki kere tamir edilmiştir. Bir deprem sırasında zarar görmesi sebebiyle 1828 yılında bir kere daha onarım geçirmiştir. Bu son tamirler sırasında caminin doğuya ve batıya doğru birer kemer gözü kadar genişletildiği ve medresenin camiye bitişik odalarının ortadan kaldırıldığı ileri sürülür. Cami son olarak 1 952 ve 
1970 yıllarında tamir edilmiştir. Son tamirde caminin ve 
minaresinin çürüyen taşları değiştirilmiştir. Özellikleri bakımından Memluklu dönemine işaret eden mukarnaslı minaresi hariç tutulursa, cami günümüze orijinal şekliyle değil, tamir ve değiştirmelerle gelmiştir. Çapraz tonoz örtülü ve enine dikdörtgen bir plana sahip olan eser günümüzde ibadete açıktır. 
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Anlatılır ki, asıl işi nacarlık (marangozluk) olan Ali ismindeki bir zat, bir cami yaptırmak ister ve o günün ileri gelen alimlerine giderek, "Ben bir cami yaptırmak istiyorum" der 12 . Alimler, "Caminin cemaatinin çok, sevabının fazla olmasını istiyorsan elindeki paranın helal olması lazım" derler. Bunun üzerine Ali usta düşünür, taşınır ve bir kütüğün içini oyarak bunun içine cami yaptırmak istediği parasını koyar ve kütüğün ağzını sıkıca kapatır. Daha sonra bu kütüğü -bugün hala caminin yanı başında akmakta olan -Alleben deresine bırakır ve, "Eğer bu para helal ise gelir beni bulur" der. Ali Ustanın Alleben' e bıraktığı içi para dolu kütük bu günkü Oğuzeli mevkiine ulaştığında, tarlasında işiyle meşgul olan bir köylü tarafından bulunur. Köylü kütüğü Alleben' den çıkarır ve, "Bu kütükten çok güzel bir saban olur" der. Ve bizim Nacar Ali ustanın atölyesinin yolunu tutar. Bu kütükten kendisine saban yapmasını ister. Ali Usta kütüğü görünce, kendisinin suya bıraktığı kütük olduğunu anlar. 
O çiftçiye, "Şuradan istediğin sabanı al, götür" der ve kendisine o kütükten bir saban yapacağını söyler. Ali Usta anlar ki parası helal paradır. Bunun üzerine cami yapımına hemen başlar. Zorlu çalışmalar sonunda, caminin tavan yapım aşamasına gelinir. Tavanın bir kısmı yapılır, son aşamaya gelindiğinde ise Nacar Ali Ustanın parası biter. 
Parası bittiği için, "Ya Rabbi ben ne yapacağım, nasıl tamamlayacağım bu mabedi" diye düşünür. Yatsı 



http://www.kulturportali.gov.tr/ 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namazını kıldıktan sonra bu düşüncelerle uykuya dalar. 
Sabah namazı için kalktığında caminin kapısı önünde 10 
tane deve -yüküyle beraber- bağlanmış olup "Bunlar Alinacar Camisine Vakıftır" yazısını görür. Develer satılıp caminin eksik kalan bölümleri tamamlanır ve Ali Nacar Camii böylece ibadete açılır. 
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XV. Yüzyıl 



141 8' de Kar akoy unlu kuvvetleri Antep üzerine 
yürürler 13 . Bu harekât duyulunca Antep naibi ve halkının bir kısmı şehri terk edip kaçar. Kara Yûsuf'un Memlûk sınırlarına girip Antep yöresine gelmesi Kahire' de telâş ve endişeye yol açar. Karayülük'ün durumunu öğrenmek için Halep 'e kadar yaklaşan bir Karakoyunlu birliğini mağlûp eden Halep naibi Yeşbek, alman esirlerden Kara Yûsuf un Antep şehrinde olduğunu öğrenir. Kara Yûsuf askerlerinin bu yenilgisi üzerine Yeşbek' e gönderdiği mektupta Karayülük'ü cezalandırmak için Memlûk topraklarına girdiğini belirterek Antep 'e gelmiş olduğu için özür diler. 
Bir müddet sonra da Memlûk topraklarından ayrılır. Fakat giderken Antep 'in çarşı ve pazarlarını yaktığı gibi şehri de askerlerine yağma ettirir, ayrıca Antep halkından da 100.000 dirhemle kırk at alır. 

Antep aralıklarla yaklaşık olarak 274 yıl Memluklu idaresinde kalır 14 . Kendisi de Antepli olan Ayni'ye göre 1435 yılı civarında Antep'te dokuz cami, 
120 mescit, 15 medrese ve 20 hamam vardır ve bir ilim 
merkezi potansiyelinden dolayı "Küçük Buhara" denilmektedir. 

Sunguriyye ve Dulkadıriyye medreselerinin de Osmanlılar'dan önce inşa edildiği muhakkaktır. Mihaloğlu 



13 Gaziantep. Hüseyin Özdeğer. TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt 
13 

14 Tuncer Doğan. Gaziantep Türk İslam Dönemi Mimari 
Süslemeleri. Doktora Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van. 2013 
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Yahşi Bey Medresesi'nin XV. Yüzyılın başında inşa edilmiş olduğu nakledilir. Yeni Han'ın medreseye vakfedilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Arşiv belgelerinde medreseyle ilgili XVIII. Yüzyıla ait tevcih kayıtları yer almaktadır 15 . 



http://katalog.devletarsivleri.gov.tr/ 
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XVI. Yüzyıl 



Aymtab mahkeme binasının XVI. Yüzyılda mevcut olduğu, İbn Şeker Mahallesindeki Uzun Çarşı'da Mahkemetü's-suk Mescidi (Mahkeme Çarşısı Mescidi) adında bir mescidin varlığından anlaşılmaktadır 16 . 
1740'lara gelindiğinde, şehirde iki tane mahkeme binası olduğu görülecektir. 

1536 tarihinde Antep'te yaşayan 236 kişilik 
Ermeni nüfus arasında 30 civarında Türk ve Müslüman adı taşıyan Ermeni olduğu görülmektedir. Ermeni mahallesinde bir cami ile birlikte bu camide görevli bir imam ve bir müezzin de bulunmaktadır. Sarafian'a göre, Antep'teki Ermeni nüfus, İran'dan ve Doğu Anadolu'daki bazı şehirlerden gelenlerle birlikte artmaya başlamıştır. 
Ancak bunlar zamanla ana dilleri olan Ermeniceyi unutarak, kendi deyimiyle, "Türkçe konuşan Antepliler" haline gelmişlerdir 17 . Antep'in bu küçük Ermeni topluluğunun sayıca çok az olmasından veya Müslüman toplumla oldukça uyumlu yaşamış olmasından olsa gerek, Evliya Çelebi Seyahatname' sinde 1671 yılında Antep'i 



16 Hüseyin Çınar. 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin 
Sosyal Ve Ekonomik Durumu. Doktora Tezi. İstanbul Üni. 
İstanbul. 2000 

17 Antep Ermenileri 19. yüzyılın ortalarına kadar Türkçe 
konuşmuşlar, Ermeniceyi ancak 19. yüzyılda Osmanlı Devleti 'nin dört bir yanına yayılan misyonerler vasıtasıyla öğrenmişlerdir. 
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ziyareti ile ilgili bilgi verirken, "keferesi yoktur" kaydıyla, şehirde hiç Hristiyan bulunmadığını belirtir. 

Gaziantep şehrinde, XVI. Yüzyılda vakıfları bulunan medreseler arasında, Mihaliye, Zülkadriye, Medrese-i Cedide (Şeyh Muhyiddin Medresesi) ve Sunguriye Medreseleri en önemlileri arasında zikredilebir 18 . Tahtani Camii avlusunda sıralanan hücrelerden meydana gelen Şeyh Muhyiddin Mehmed Medresesinden günümüze hiçbir iz gelmemiştir. Varlığı bilinen en eski Osmanlı medresesi 1548 tarihli Medrese-i Cedide'dir. 

Alaüddevle Camii Şahinbey ilçesi Şekeroğlu Mah. 
Alaüddevle Sokakta, Uzun Çarşı'mn batısında Eski Saray Caddesi 'ndedir 19 . Halk arasında Ali Dola Camii de denilmektedir. Alaüddevle Maraş'ta hakimiyet sürdüren Dulkadiroğlu Beyliğinin son beyidir. Caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, camiyi yaptıran Alaüddevle 'nin 1515 tarihinde vefat ettiği düşünülürse, bu tarihten önce yaptırıldığı ortaya çıkmaktadır. Evliya Çelebi'nin Seyahatname' sinde bu cami "Sultan Alaüddevle Camisi" olarak tanıtılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde Alaüddevle'ye ait dört adet vakfiye bulunmaktadır. Bunlardan hicri 906 (Miladi 1506) tarihli Arapça vakfiyede Dulkadiroğlu Beyliği'nin diğer yerleşmelerinde inşa edilen yapılarla birlikte Aymtab 



18 Sibel Kavaklı. 1890 Ve 1895 Yıllan Arasında Gaziantep'in 
Medrese, Yemek, Su Ve Çeşme Vakıfları 

1 9 http://www .gazianteplilerdernegi .org/ 
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şehrinde de yeni bir camii inşa edildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 
1557 yılma ait Aymtab Vakıf Defteri ile Halep Evkaf 
Defteri'nde de camiye gelir temin edilmesi ile ilgili bilgilere rastlanmaktadır. Gaziantepli ünlü araştırmacı Cemil Cahit Güzelbey (1908-1995) harabe halindeki eski caminin yıkılıp yerine bugünkü caminin inşa edilişini babasından aldığı bilgilere ve bu işin içinde olan kişilere dayandırarak yayınlamıştır. Sadece minaresi yıkılmadan günümüze ulaşabilen cami, 1901 yılında giriş yüzü siyah ve beyaz taşlardan tek kubbeli olarak yeniden yapılmıştır. 
Bugün yalnızca minaresi kalan eski cami 1898 yılında yıkılmış, enkazı 200-300 metre ilerideki Kalenin hendeğine doldurulmuştur. Caminin mimarının Ermeni azınlıktan Armenak Efendi olduğu ve yapının kentte diğer önemli yapıları da inşa etmiş olan Kirkor Usta tarafından 
yapıldığı bilinmektedir. İnşaat sırasında Gaziantep 'in 32 
mahallesinden gönüllüler çalışmıştır. Cami inşamda halktan toplanan paralar yeterli olmadığından, kubbe yapımında II. Abdülhamit Han'ın gönderdiği paralar kullanılmıştır. Camii 1903 yılında hizmete açılmıştır 20 . 
Hıristiyan sanatında görülen kemer içinde küçük sütunlu pencere ve üzerinde yuvarlak bir pencereden oluşan sistem burada da uygulanmaktadır. Mihrabın üçgen bir alınlık içine alınması yine kiliselerden alınma bir özelliktir. 
Minarede Memluk sanatının etkileri görülür. Yeni olan 



20 Tuncer Doğan çalışmasında caminin hizmete giriş tarihini 
1909 olarak verir. 
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cami kısmı süsleme yönünden zengindir. Giriş cephesi siyah-beyaz taş dizileriyle renklendirilmiştir. Diğer cephelerde pencere kenarları ve dikey bantlarda iki renkli taşlarla hareketlilik sağlanmıştır. Sivri kemerli, içi çiçek ve altıgenlerle bezeli mihrap dikkat çekicidir. Son cemaat mahalli yoktur. Ayrıca yan duvar pencerelerinin etraf silmelerinin büyük ebatta yapılmaları ve içerideki mihrap süslemeleri ise barok özellikleri ihtiva eder. 

Şahinbey ilçesi Şekeroğlu Mahallesi Uzunçarşı Caddesi üzerinde, kalenin güney doğusunda bulunan Tahtanı Camii Evkaf Kayıtları ve Tahrir Defterlerine göre 1557'den önce yapılmıştır. Evliya Çelebi ise inşa tarihi olarak 1578 yılını vermektedir. Eser 1789 ve 1804'de tamir edilmiştir. Mevcut minare 1804 tarihlidir. Tahtani Camii'nde bir tanesi günümüze ulaşamayan altı kitabenin bulunduğu bilinmektedir. 1557'den önceki ilk inşaatı yaptıran kişi, eserin mimarı ve orijinal vakfiyesi bilinmemektedir. Mevcut eserin banisi ise Maraş Beylerbeyi Osman Paşa'dır. XVI. Yüzyılın ilk yarısı içerisinde inşa edildiği söylenebilir. Mihrap önü kubbeli, diğer yerler tonozlarla örtülmüş olup enine dikdörtgen planlıdır. Mihrabın iki yanında bulunan pencereler merdivenli niş şeklinde yapılmıştır. Eser günümüzde ibadete açıktır. 

Çevre halkı tarafından Şehreküstü Camii ve Yaycıoğlu Camii adlarıyla da anılan Ağa Camii Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi' ndedir. 1554-1559 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen caminin banisi, Tunuslu Ferruh Bey 'dir. 1799 yılında yapılan tamirle günümüzdeki 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şeklini almıştır. Mimarı bilinmemektedir. Başbakanlık Mühimme Defteri 'nde Ferruh Ağa adına bir vakfiye kaydı mevcuttur. Harimi mihraba paralel dikdörtgen bir plana sahiptir. Mihrap önü kubbeyle örtülü olan harimin diğer kısımları beşik ve çapraz tonozlarla örtülmüştür. 
Günümüzde ibadete açıktır. 

Şahinbey ilçesi Şekeroğlu Mahallesi Uzunçarşı'da bulunan Yenihan'm 1557 yılından önce yapıldığı tahmin edilmektedir. Eserin banisi, mimarı ve vakfiyesi bilinmemektedir. Kitabesi mevcut değildir. Zemin kattaki mekanlar depo ve ahır, üst kattaki odalar ise yolcuların konaklaması amacıyla yapılmıştır. Yapıda dikkati çeken tek süsleme, batı cephesinde açılmış olan cümle kapısının üzerinde yer alan siyah ve beyaz kesme taşlardır. Tek avlulu ve iki katlı hanlar grubuna giren eser halen halı, kilim ticareti, sedefçilik ve nargile gibi el sanatları üretimi alanlarında kullanılmaktadır. Diğer taraftan, 1993 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tarihi yapı olarak tescil edilerek korumaya alman Yeni Hanın 1757-1785 yılları arasında yapıldığı ve 250 yıllık olduğu ileri sürülür. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kültür Yolu Projesi kapsamında hanın önündeki binalar yıkılarak çevre düzenlemesi yapılmıştır. 

Lala Mustafa Paşa Külliyesinin 1560 yılma yakın bir tarihte Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir 21 . Han, hamam, bedesten, mescit, 



21 Birçok yerde eser yaptırmış olan Lala Mustafa Paşa için 
Evliyalar Şehri Erzurum'a bkn. Sri. 35-36 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susamhane, kahvehane, dükkan ve iş yerlerinden oluşan külliye Antep Kalesi' nin güney tarafında Karagöz Mahallesi Handan Bey Çarşısı'ndadır. Külliyeden günümüze han ve hamam kalmıştır. Sanatkarı bilinmeyen eserin kitabesi yoktur ancak vakfiyesi mevcuttur. Hamamı halen halkın hizmetine açıktır. 

Lala Mustafa Paşanın Halep valiliği sırasında 1563-1577 yılları arasında yaptırdığı tahmin edilen Hışva Hanı Gaziantep'in en eski hanlarındandır. Düzgün kesme taştan yapılmış olan yapı, tek katlı, avlulu, revaksız hanlar grubundandır. Günümüzdeki onarım ve eklerle orijinalliğini kaybetmiştir. Yuvarlak kemerli, gösterişli bir giriş kapısından avluya geçilmekte, bu avlunun iki yanında odalar sıralanmaktadır. Odaların karşısına gelen bölüme ise, kayaların oyulması suretiyle ahırlar yapılmıştır. Giriş kapısı siyah ve beyaz taşlardan yapılmış, girişi örten tonozların başlangıçlarına da mukarnas dizileri yerleştirilmiştir. Uzun süre harap halde kalan han Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmış ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. 70 varisin özel mülkiyetinde olan Hışva Hanı, altı yıl süren kamulaştırma çalışmaları neticesinde 1 milyon 233 bin lira bedelle belediye mülkiyetine geçirilmiş olup hanın restorasyonundan sonra müzeye dönüştürüleceği bildirilmektedir. 

Külliyeyi oluşturan yapılardan günümüzde izleri olmayan Bedesten ve Mir-i Miran Mescidi'nin hanın doğu yönünde yer aldığı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında yıkıldığı nakledilir. 
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1557 tarihli Bostancı Camii de Fransız işgali 
sırasında tahrip olan yapılar arasında yer alır. 

Şahinbey ilçesi Kepenek Mahallesi Şeyh Fethullah Sokağında bulunan ve cami, tekke, medrese, hamam ve kastelden oluşan Şeyh Fethullah Külliyesi XVI. 
Yüzyılda Abdüllatif oğlu Şeyh Fethullah tarafından yaptırılmıştır. Mimarı bilinmeyen külliyenin vakfiyeleri mevcuttur. Medresesi ve derviş odaları günümüze ulaşmamıştır. Camisi ibadete açıktır. Zaviyesi ise kadınlar mescidi olarak hizmet vermektedir. Kasteli ve hamamı halen halkın hizmetindedir. 

Anlatılır ki, Câmi ve tekkenin inşâatı devâm ettiği günlerde Fethullah Efendinin hanımı hamama gitti 22 . 
Burada iyi muâmele görmedi ve kirli suyla yıkandı. Olup bitenleri Fethullah Efendiye anlattı ve fakirliği yüzünden uğradığı muâmeleden dolayı yakındı. Fethullah Efendi; "Hanım kovayla kuyudan su çek!" dedi. Hanımı kuyudan su çekince kovanın altınla dolu olduğunu gördü. Fethullah Efendinin emri ile bunu kuyuya boşalttı. İkinci bir kova daha su çekti. Bunun da içerisi yılan, akrep ve çiyanla doluydu. Fethullah Efendi; "Ey hâtûn! Eğer dünyâ malı olan altına rağbet etseydin, bu haşerat senin içindi." dedi. 
Hanımı bu kovayı da boşalttı. Üçüncü kere kovayı çektiğinde çıkan su ile yıkandı. Bu durum üzerine Fethullah Efendi câminin yanma bir de hamam yaptırdı. 
Hamam yapıldıktan sonra yedi sene bir mumla ısıtıldı. 



Fethullah Efendi. Evliyalar Ansiklopedisi 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Ancak durum açığa çıkıp halkın öğrenmesi ile mum söndü ve odun kullanılmaya başlandı. 

Bir gün hamam kazanını değiştirmek için yeni kazan getirildi. Vaktin geç olması sebebiyle değiştirme işi bir gün sonraya bırakıldı. Gecenin geç saatlerinde kapı önünde bırakılan yeni kazanı bir hırsız çalmak istedi. Elini attığı sırada karşısında Fethullah Efendiyi gördü. Hoca Efendi kazanı hırsızın üzerine kapattı. Ertesi gün kazan kaldırıldığında, altından hırsız çıktı. Olup bitenleri oradakilere anlattı ve Fethullah Efendiye gidip af diledi. 

Şeyh Fethullah' m türbesi caminin güney yanındaki hazirede olup üstü açık mezardır. Türbenin bulunduğu hazireye (şıh ocağı) denir. Şeyh Fethullah'm himmeti ve Allah'ın yardımıyla cami ve hamamda her türlü derdin devası bulunduğuna inanılır. Rivayete göre, Şeyh Fethullah Hazretlerinin soyundan gelenlerin ökçelerinin delik olduğu söylenmektedir. 

Antep savunmasında şehit düşen "Karayılan" lakaplı Molla Mehmet'in mezarı da bu caminin avlusundadır 23 . 



23 Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi Höcüklü köyü Elifler 
mezrasında doğdu. Asıl adı Mehmet (1888-1 920)'tir. Karayılan, hayvan sürüleri bulunan ve çevresine göre zengin sayılan bir köylü ailesine mensuptu. Babası 1904 yılında Ermeni çeteleri tarafından şehit edildi. Kendi kendine okuma-yazma öğrendi. 
Bir süre köy imamlığı yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda Sarıkamış'ta Ruslara karşı savaştı. Savaşta çeşitli yararlıklar gösterdi ve çavuşluğa terfi etti. Bu savaşta ayağından yaralandı. 
Önce Erzurum, sonra Malatya Hastanesi'nde tedavi edildi. 
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Bekir Bey Camiinin ilk olarak 1585'te Süleyman oğlu Şeyh Ahmet tarafından yer altında kastel ve mescit olarak yapılmış olduğu, daha sonra mahalle halkının cuma namazı ihtiyacını karşılamak için Hacı Ebubekir Bey ismindeki bir şahıs tarafından 1648 yılında bugünkü yerine mevcut şekline yakın bir tarzda yapıldığı bildirilmektedir. En son 1989 yılında onarım görmüş olan caminin mimarı bilinmemektedir. İbadete açık olan caminin vakfiyesi kayıptır. 

Muhammed Sami (Sam Şeyhi) (1447-1527) Hazretlerinin asıl adı Muhammed Muhyiddin, babasının adı ise Abdurrahman'dır 24 . Gaziantep'e bağlı Sam köyünde dünyaya gelir. Zamanın alimlerinden ve ariflerinden ilim ve feyiz alarak yetişir. Sam Şeyhi veya Müderris Mehmed Efendi diye meşhurdur. Uzun yıllar, Sam köyünde ilim ve irşad hizmetlerinde bulunur. Yavuz Sultan Selim Han, Mısır seferine giderken, Gaziantep'ten geçer. Bölgede 



Tedaviden sonra köyüne döndü. Hükümet kuvvetleriyle birlikte eşkıya Bozan Ağa'yı vurdu ve elemanlarını dağıttı. Antep düşman işgaline uğrayınca, Kuva-yı Milliye safına katıldı. 
Çetesiyle Karabıyıklı'da düşmana ilk darbeyi indirdi. Daha sonra Dülük köyüne geldi. Şehri kuşatan Fransız çemberini yardı ve Antep' e girdi. Karargah olarak önce Bekirbey sonra Karagöz camisini kullandı. Şehir içi ve şehir dışı savaşlara katıldı. Kendisine, Şıhın Dağı'ndaki (Sarımsak Tepe) Fransızlan püskürtme emri verildi. Bu çarpışmada şehit düştü. Bu olaydan sonra Karayılan ismi, Antep halkını temsil eden kahramanlardan biri oldu. 

24 Muhammed Sami (Sam Şeyhi). Evliyalar Ansiklopedisi 
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meşhur olan Şeyh Muhammed Sami Hazretleri'nin ziyaretlerinde bulunur. Onun büyük bir Allah dostu olduğunu derhal anlar. Bu seferde zaferin müyesser olup olmayacağını sorar. Muhammed Sami Efendi, Padişahı zaferle müjdeler. Yavuz Sultan Selim, sefere birlikte çıkmak istediğini söyleyince, "Siz gidiniz, biz geliriz" der. 
Savaşın en şiddetli zamanında birçok bağ bıçakları ve asma çubuklarının havada uçtuğu, karşı taraf askerlerine kayıplar verdirdiği görülür. Yavuz Sultan Selim, Muhammed Sami Efendi Hazretleri'ne, bir arzusu olup olmadığını sorar. O da "Sağlığınızı dileriz" dediyse de sultanın ısrarı üzerine Sam köyünün aşarını ister. Sultan Şam'ı Şam anlar ve, "Şam uzak bir şehirdir, Halep'i vereyim" der. Padişah'm yanındakiler yanlışlığı düzeltince, Sultan Sam köyünün aşarını Muhammed Sami Efendi'ye vererek, bu konuda bir de ferman yayınlar. Bu ferman Kanuni zamanında yenilenmiştir. Muhammed Sami Efendi Hazretlerinin kabri, Organize Sanayi Bölgesindeki Sam köyünde olup, soyu günümüzde devam etmektedir. 
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XVII. Yüzyıl 



XVII. Yüzyılın ortalarında Aymtab sicillerinden hareketle kayıtların, Aymtab 'daki bazı idari görevler ve vakıflarla ilgili yapılan atamalar, tahsisatlar, ulaşım ve haberleşme ile ilgili işlemler olduğu anlaşılmaktadır 25 . 
Dülük Baba Zaviyesi, Oruç Baba Zaviyesi, Emin Dede Zaviyesi, Sezevar tekyesi ve Müteveffa Paşa gibi vakıflara ait belgelerin önemli bir kısmının mütevelli tayinleriyle ilgili olduğu görülür. 

1680-1700 yılları arasındaki dönemde Aymtab şehrinde, fitne ve fesat çıkarmak, şekavette bulunmak, hırsızlık ve ahlaka aykırı davranışlar olarak tanımlanan suçlara ve bu suçlara karşılık Osmanlı Kanunnamelerinde verilen cezalara - para cezası, değnek vurma, hapis, diyet, halk önünde aşağılanma, sürgün, idam vs.- mahkeme kayıtlarına yansıdığı kadarıyla- rastlanılmıştır 26 . Aymtab mahkemesinde en çok görülen davalar darp başta olmak üzere eşkıyalık ve hırsızlık olmuştur. Mahkemede verilen cezalar arasında ise en şiddetli uygulama fitne ve fesat çıkarma, şekavette bulunma gibi suçlarla suçlanan kimselere verilen idam cezalarıdır. Hırsızlık suçu ile suçlananlara verilen cezalar ise, çaldığı malları geri 



25 Ruhi Özcan.XVII. Yüzyılın Ortalarında Ayıntab (Gaziantep) 

26 Burcu Gelir. 1680-1700 Tarihleri Arasında Ayntab 
(Gaziantep) Şehrinde Asayiş Problemleri ve İslam-Osmanlı Ceza Hukuku Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk 
Üniversitesi. Konya. 2006 
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vermeleri şeklinde gerçekleşirken; toplumu daha geniş çapta etkileyen ve alışkanlık haline gelen karye basma vs. 
gibi büyük çaplı olaylara sebep olanlar da idam edilmişlerdir. Zina yaptığı gerekçesiyle suçlananlara verilen cezalar ise, bazen mahalleden ihraç, bazen ta'zir, bazen de hapis şeklinde gerçekleşmiştir. Darp davaları ise kimi zaman davalı ve davacıların sulh yapması ile kimi zaman da diyet ya da kısasla sonuçlanmıştır. 

Sonuç olarak XVII. Yüzyılda Aymtab şehrinde mahkemeye hemen hemen her gün ya bir tecavüz, ya bir eşkıyalık, hırsızlık ya da bir darp davasının gelmesine bakılarak suç oranının oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca, bunlar yalnızca mahkeme kayıtlarına yansıyan kadarıdır. Bu durum karşısında halkın rahatsızlıkları öyle artmıştır ki, şikayetleri merkeze kadar ulaşmış, halkın da devlete yardımcı olması ve huzursuzluk çıkaranların hakkıyla cezalarının verilmesi konusunda fermanlar gönderilerek tedbirler alınmaya çalışılmıştır. 

XVII. Yüzyıl sonlarına doğru şehirde 300-350 kadar seyyidin yaşamakta olduğu anlaşılmaktadır 27 . 

Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi'yle bitişik olan Mevlevihane Camii, Gaziantep'in en küçük ve en güzel camilerinden biridir. Kozluca Mahallesi, Küçük Pazar Sokağı'nm güneyinde bulunan Tekke Camisi'nin 



27 Hüseyin Çınar. 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin 
Sosyal Ve Ekonomik Durumu. Doktora Tezi. İstanbul Üni. 
İstanbul. 2000 
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vakıf kayıtlarında ismi Mevlevihane Camisi olarak geçmektedir. Halk tarafından Tekke Camisi olarak tanınmıştır. Cami, hücreler, semahane, yönetim ve Mevlevi dervişlerinin oturma odaları, tuvaletler, havuzlar, küçük ve kısa minaresinden oluşan eserler topluluğudur. 
Bu yapıyı Mustafa Ağa isimli bir Türkmen ağası 1638 
yılında yaptırmıştır. Gaziantep'teki 1901 ve 1902 yılında çıkan yangınlarda camiye gelir sağlayan binaları yanmıştır. Döneminin Mevlevi Şeyhi ve vakfının mütevellisi Mehmet Münip Efendi tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bu cami Mevlevihane olarak yapılmış, semahane bölümü camiye dönüştürülmüştür. Bu yüzden de caminin etrafında derviş hücreleri ve müştemilat yapıları bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerinde 1630 tarihli kitabesinde, "Hayır sahibi olan Mustafa Ağa'ya iki alemde Hakk inayet eylesin. Mevlanayı Rum için bir yer yaptı. 
Dervişler ibadet yapsın diye Mevlana tarihini önce söyledi. Dinle çünkü kıssa söylüyor", anlamında sözler yazılıdır. Bu da yapının Mevlevihane olarak yapıldığına açıklık getirmektedir. Cami kare planlıdır. Dört ayak üzerinde çokgen kasnağa oturan tek kubbe ile örtülüdür. 
Avluya iki giriş vardır. İki kapıdan çift renkli kesme taş döşeli avluya girilir. Son cemaat yeri düz dam ile örtülüdür. Ana giriş kapısı basık kemerlidir. Caminin avluya giriş kapısı üzerinde minare yükselir. Minare, altından geçen yol sebebiyle dikkat çekicidir. Kesme taştan yapılmış olup yuvarlak gövdelidir ve kapalı şerefesi kafeslidir. 
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Kozluca Mahallesindeki buğday arasası semtinde 
bulunan Buğday Ham Mustafa Ağa tarafından 1640 
yılında tekkeye gelir temin etmek amacıyla yaptırılmıştır. 
Ancak bu yapı yangınlarla tamamen yok olmuştur. 
Bugünkü yapının mimari üslubuna bakarak XIX. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. İki avlulu, iki katlı bir handır. Osmanlı mimarisinin tipik örneklerindendir. Bir görüşe göre ise 1892 yılında Muhsin zade Hacı Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. İlk yapıldığında tek katlı inşa edildiği ve daha sonraları ikinci katın ilave edildiği zannedilmektedir. 1985 yılında onarılmış ve üst katı kısmen yeniden yapılmıştır. Sade bir yapı olup beyaz kesme taştan inşa edilmiştir. İlk yapılışında önden ve arkadan açık, kapısız olarak inşa edilmiştir. Kuzey cephesinde, sokağa bakan dükkanlar bulunur. Eser bugün yöresel gıda ürünlerinin satıldığı han olarak kullanılmaktadır. 2007 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır. 

Şahinbey ilçesi İsmet Paşa Mahallesinde bulunan Hacı Veli Camii 1 645 yılında Hacı Veli isminde bir şahıs tarafından başlangıçta mescit olarak yapılır. 1 690 yılında minber konularak camiye çevrilmiş ve 1912 yılında ise Hacı Ökkeş ile Çayırağası oğullarından Abdullah Efendi tarafından yenilenmiştir. Vakıflar İdaresi mülkiyetinde olan yapının orijinal vakfiyesi mevcut değildir. Ayna tonoz örtülü olan cami harimi enine dikdörtgen planlıdır. 
2008 'de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
restorasyonu yapılmıştır. Günümüzde ibadete açıktır. 
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1664-66 yıllarına ait 27 Numaralı Antep Şer' iye sicilinde şehirde 15 cami, sekiz mescit, bir zaviye, bir mevlevihane ve değişik alanlarda hizmet veren farklı kuruculara sahip 11 vakfın varlığı tespit edilmektedir 28 . 
İncelenen dönemde Antep 'te Ardıç Baba Zaviyesi ile ilgili bir belge bulunmaktadır. Zaviye muhtemelen XIV. 
Yüzyılda Memluklular tarafından yaptırılmış olup, bugünkü durumu ve yerinin neresi olduğu hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. 

Ulucanlar Mahallesindeki Ahmet Çelebi Camii 
1673 yılında yapılmıştır. Ahmet Çelebi Camii'nin yapılış 
tarihine işaret eden iki kitabe bulunmaktadır. İnşaatı yapan mimarı bilinmemektedir. Banisi, Şeyh Ramazan adlı bir şahıstır. Cami sonradan ilave edilen medreseyi yaptıran Ahmet Çelebi'nin adıyla anılmaktadır. Ramazaniyye Camii olarak da anılan yapının vakfiyesi mevcut değildir, ancak sonraki devirlere ait birtakım vakıf kayıtları mevcuttur. Enine dikdörtgen planlı olup üst örtüde çapraz tonozlar kullanılmıştır ve ibadet alanı mihrap duvarına paralel iki şahından oluşmaktadır. Halen ibadete açıktır. 
Bahçenin altında eskiden caminin ve mahallenin su ihtiyacını karşılayan bir kastel vardır. Bahçesinde bulunan 
kastele 12'si kesme taştan, 32'si kayaya oyma 44 
merdivenle inilir. İçinde bir havuz ve havalandırma bacası bulunur. 



28 İbrahim Solak. 27 Numaralı Şer'iye Siciline Göre Antep 
Vakıfları (1664-1666) 
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1125 (1713) tarihli bir kitabesi bulunan Ahmed 
Çelebi Medresesi günümüzde öğrenci yurdu haline getirilirken büyük değişikliğe uğratılmış ve üstüne ikinci bir kat inşa edilmiştir. Orijinal yapısından yalnızca alt kattaki birkaç odası kalmış olan bu medresenin kitabenin yer aldığı kapısı da 1980'lerde yıkılarak yeniden yaptırılmıştır. Evliya Çelebi, bu medreseden Molla Ramazan Medresesi olarak söz eder. Buna dayanılarak bu medresenin bulunduğu yerde XV-XVI. Yüzyıllarda yapılmış bir başka medrese olduğu da düşünülmektedir. 

Şirvani Camii Gaziantep Kalesi'nin batısında Seferpaşa Mahallesi'nde bulunmaktadır. Eskiden tarihi Gaziantep camileri içerisinde minaresi iki şerefeli olan tek cami olduğundan, bu camiye halk tarafından "İki Şerefeli Cami" de denir. Şirvani Camiinin yapım tarihi hakkında tam bir bilgi mevcut değildir. Kapı üstünde bulunan kitabe 1092/1681 yılında Hz. Hüseyin'in soyundan geldiği kabul edilen Seyyid Mehmet Şirvani tarafından onarıldığını göstermektedir. İnşa kitabesi mevcut değildir. Eserin ilk banisi bilinmemektedir. 1092/1681 yılındaki tamir ve tadilatı yaptıran kişi olan Şirvani Mehmed Efendi tasavvuf ehli bir şahıstır. Yapının ustası ve esas vakfiyesi bilinmemektedir. Caminin ve eski minarenin ilk yapılışı XIV-XV. Yüzyıl olup Dulkadirli veya Memluklu dönemine denk gelmektedir. Harim kareye yakın dikdörtgen planlı, mihrap önü kubbeli, diğer yerler beşik tonoz ve ayna tonozlarla örtülüdür. Günümüzde ibadete açıktır. Anlatılır ki, cami herhangi bir sebeble yıkılırsa, 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onu yeniden yapacak kadar altın ve gümüş temelinde gömülü bulunmaktadır. 

Şahinbey ilçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan Nurali Camiinin 1690'lardan önce inşa edildiği tahmin edilmektedir. Yapan ustası bilinmeyen caminin banisi Ali Ağa' dır. Harimi doğu ve batı yönünde mihraba paralel uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir. Caminin üst örtüsünde çapraz tonozlar kullanılmıştır. 1982 yılı içerisinde çürüyen taşları değiştirilmiştir. Günümüzde ibadete açıktır. 

Şahinbey ilçesi Kozanlı Mahallesinde bulunan Kozanlı Camiinin XVII. Yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir ve binayı yapan ustanın Şer' i mahkeme sicillerine göre, Üstat Ali adlı bir şahıs olduğu anlaşılmaktadır. Yaptıran şahıs, Kozanlızade Hüseyin Ağa' dır. Kitabesi olmayan eserin esas vakfiyesi de mevcut değildir. Mihraba paralel iki şahından oluşan cami harimi doğu batı yönünde uzanan kareye yakın dikdörtgen bir plana sahiptir ve üst örtüde çapraz tonoz sistemi kullanılmıştır. Günümüzde ibadete açıktır. 

Ömer Şeyh Camii Şahinbey ilçesi Cabi Mahallesindedir. 1698'de Aparoğlu Hacı Mehmed adında bir şahıs tarafından yaptırılmış olan caminin ustası bilinmemektedir. Yapılış ve tamir kitabesi mevcut değildir. Eser birçok kere tamir görmüştür. Vakfiyesi bilinmemektedir. Enine dikdörtgen planlı olan cami, mihraba paralel iki şahma sahiptir ve harimin esas mekanı çapraz tonozlarla örtülmüştür. İbadete açıktır. 
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Şah-ı Veli Ayıntabi (v. 1691) Halvetiyye tarikatı şeyhlerinden faziletli bir zat olarak anılır 29 . İsmi Veli, nisbesi Askeri'dir. Babasının adı Mehmed'dir. 
Gaziantep 'in Oğuzeli ilçesine bağlı Ağaçhöyük köyünde doğan Veli, tahsil çağma geldiğinde zamanın alimlerinden ilim öğrendikten sonra 1549 senesinde Halveti şeyhi Yakub Efendinin sohbetlerine katılır ve talebesi olur. 
"Gunyetü's-Salikin" adında Arapça ve tafsilatlı "Vird-i Settar" isimli şerhi vardır. Bu eserin bir nüshası, Üsküdar'da Seyyid Nasuhi Dergahı Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. İkisi bir arada olmak üzere "el-Kevakibü'l-Muzie fi't-Tarikati'l-Muhammediyye" ve "Risaletü'l-Bedriyye fi Beyan-ı Tarikati'l-Marziyye" adlı manzum eserleri, onun diğer eserleridir. 

Şah Veli vefatından soma kendi adıyla anılan caminin bahçesine defnedilir. Kabrinin üstü açıktır. 
Şahveli Camii, Gaziantep savunması sırasında tamamen yıkılır. Daha sonra torunları camiyi ve kabrini yeniden yaptırır. Ekmel Şahveli'nin, Ağacahöyük köyünden gelerek 1635 yılında camiyi yaptırdığı söylenmektedir. 
Avlu giriş kapısı değiştirilmiş olup kapı üzerindeki 
kitabede yapım tarihi 1635, restore tarihi 1956 
yazmaktadır. Caminin 1952-1956 yılları arasında çeşitli eklemelerle restore edildiği belirtilmektedir. 

XVII. Yüzyılın ilk yarısına ait bir yapı olduğu anlaşılan Maarif Hanı, XIX. Yüzyılda Maarif-i İslamiye 



Şâh Velî Ayıntâbî. Evliyalar Ansiklopedisi 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Cemiyetine geçer . Bu sebeple hanm ismi değiştirilmiş ve Maarif Hanı adını almıştır. XIX. Yüzyılda hanm Belediye Caddesi üzerindeki batı bölümüne, ön cepheleri yola bakan ve hanm karakteristik dükkanları ile aynı özellikte altı adet dükkan ilave edilmiştir. XX. Yüzyılda hanm çeşitli ilavelerle genişletildiği ve planının değiştirildiği görülür. Bu dönemde hanm avlusunun doğu ve batı kanatlarına betonarme olarak çeşitli dükkanlar ilave edilerek, batıdaki Milli Eğitime ait bölüm, hanm mülkiyet ve kullanım sınırları içerisine dahil edilmiştir. Han, açık ve kapalı olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu hali ile Osmanlı şehir içi hanlarının genel özelliklerini yansıtmaktadır. 



Osman Eravşar. Gaziantep Maarif Ham (Tuz Ham) 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XVIII. Yüzyıl 



1710 yılından 1938 yılma kadar Aymtab'da 
kullanılan su şebekesi, Mekke eski kadısı ve 1710'da da Aymtab kadısı olan Mahir Abdullah Efendi tarafından düzene sokulmuş ve ıslah edilerek hizmete sunulmuştur. 
Dülük şehri önemini kaybedince buradaki su doğal mecrasını takip ederek doğuya doğru akmaya devam etmiştir. Daha sonraki yıllarda bu su aktığı istikametteki Kavaklık deresi yukarılarında buraya yapılan bendlerle ara sıra kuruyan Batal suyu ile birleştirilerek şehre aktarılmıştır. 1710 yılma gelindiğinde, Aymtab'da kadı olan Mahir Abdullah Efendi, şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere Aşdeğirmen'den itibaren doğal mecrasından akan bu suyu, suni kanallar içinde, kirlenmekten ve zayi olmaktan kurtararak şehrin içine kadar getirtmiştir. Bu esnada şehirdeki eski şebekeden de yararlanarak yeni bir su şebekesi meydana getirilir. Su ile ilgili çalışmaların yanında, Kadı Mahir Abdullah Efendi tarafından Aymtab'da iki değirmen yaptırılmış ve bu su yolu için vakfedilmiştir. Bunların dışında Arasa Meydanının ortasına yine aynı kişi tarafından Kadı Kasteli denilen bir havuz yaptırılır. Böylece daha önce düzensiz ve az kullanılan bu su, düzenli bir şekilde halkın hizmetine sunulur. 

Bu yüzyılda şehirde huzur ve güven ortamının yok olduğu, işlenen suçlar arasında sahte emirlerle sürgün ve hapis cezalarının verilmeye başlandığı anlaşılmaktadır. 
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Yüzyılın başlarında, İbrahim Paşa'nm Aymtab sancağı mutasarrıfı olduğu günlerde şehirde asayiş bozucu olaylar meydana gelir 31 . Paşa da bu olaylar sırasında zorba ve mütegallibe olarak adlandırılan kimselerin yanında yer alır. Paşa'nm bu tavrı onu hem makamından hem de canından eder. İbrahim Paşanın katlinden sonra Aymtab 'da uygulamaya geçen malikane sistemi ise sancılı başlar. Saray taşlama, mal ve eşyanın yağmalanması gibi malikane mutasarrıfını taciz edici olaylar yaşanır. 

Rakka valisi Ahmed Paşa, Aymtab müftüsü ve diğer ilim erbabına gönderdiği buyrulduda, kadı ve naib olanların fazla mal biriktirme arzusu ile, ehl-i örf gibi halkı taciz etmemesi, devlet tarafından istenilen imdad-ı seferiyye, iştira ve mekari gibi tekalifler nedeniyle fazla akçe talep etmemesi istenir. Rakka valisinin bu emrinde ehl-i örfün yaptığı yolsuzlukların artık herkes tarafından bilindiği, buna bir de mahkeme tarafından yapılan haksızlıkların eklenmemesi isteği yer alır. Ayrıca, vali haksız talepler karşısında halkın tepki göstermesini istemiştir. 

1730'lardaki mahkeme baskını ve naibin öldürülmesi olayı ehl-i örf ile ulema arasındaki çekişmenin varlığını ortaya koyar 32 . Diğer taraftan es- 



31 Hüseyin Çınar. 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin 
Sosyal Ve Ekonomik Durumu. Doktora Tezi. İstanbul Üni. 
İstanbul. 2000 

32 Naib İbrahim Efendi Divan-ı Hümayuna gönderdiği arzuhalde 
Ayıntab mahkemesinde görev yaptıktan sonra, dönüş zamanlan 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Seyyid eş-şeyh el-Hac Mehmed Efendi'nin nakibüleşraf kaimmakamı olduğu 1731 yılında şehirdeki seyyidler arasında ta'zir cezası sebebiyle tartışmalar meydana gelir 33 . Aymtab'daki seyyidlerden es-Seyyid İsmail Efendi kadı tarafından ta'zir cezasına çarptırılır ve bu cezayı uygulama görevi de nakibüleşraf kaimmakamma havale edilir. Bu olaylar esnasında şehirde bulunan seyyidlerden bir kısmı nakibüleşraf kaimmakamma cephe alır ve onu öldürmek maksadıyla evini basarlar. Bu esnada es-Seyyid Mehmed Efendi evden kaçar, fakat evde bulunan üç aylık hamile eşi, korkudan çocuğunu düşürür. 
Şehirde meydana gelen bu olaylar üzerine es-Seyyid Mehmed Efendi, Maraş'a gider ve durumu valiye anlatır. 
Bu şikayet üzerine vali ağalarından Osman Ağayı mübaşir olarak Aymtab şehrine gönderir ve olaya karışanlar ile es-Seyyid İsmail'in Maraş'a ihzar olunmasını ister. 

1732'de Anadolu müfettişi Hacı Ahmed Paşa'mn ifadesine göre, Aymtab 'da birkaç seneden beri 



yaklaşan naiblere karşı, daha önceki yıllarda yapılan bir uygulamayı gözler önüne serer. Şehirde fesat sahibi kimselerden bazısının naibden alacak ve hak iddia ettiğini, onlarla anlaşmış olan diğer bir kısım kimselerin de onlara şahidlik ettiğini, bundan dolayı daha önceki naiblerden çoğunun haksızlığa ve iftiraya uğratıldığını belirtir. 

33 Ta'zir, İslam hukukunda hakkında belirli bir şer'i ceza 
olmayan suçlardan dolayı hükümdar ya da naibi tarafından uygulanan cezaları ifade etmek için kullanılır. Bu cezalar dövme, hapis, hatta öldürme eklinde olabileceği gibi bazen de azarlama, sert söz söyleme veya herhangi bir tavır içine girmekle de yerine getirilirdi. 
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nakibüleşraf kaimmakamı olan kimseler mütegallibe ve zorba taifesindendir. Müfettiş Ahmed Paşa bu kimseler hakkında yapılan şikayetleri araştırmak için Aymtab'a geldiğinde kaimmakamlık makamında kimseyi bulamamış, onun geleceğini haber alanlar şehri terk etmişlerdir. 

Müftü Şeyh İvaz Efendi hakkındaki şikayetler sebebiyle iki yıl Kilis'te sürgün olmasından sonra tekrar Aymtab'a dönerek eski vazifesini ve Zülkadriye Medresesi müderrisliğini deruhte eder. 1705'te hakkındaki yeni şikayetler vaki olunca, yapılan soruşturma sonucunda, müftü şeyh İvaz Efendinin rüşvet aldığına, halkın mallarını haksız olarak gasp ettiğine, fitne ve fesad üzere olduğuna kanaat getirilir. Bunun üzerine bu defa Rakka'ya sürülür. Ne var ki bu sürgün de iki yıl sürer ve Müftü İvaz Efendi bir yolunu bularak sürgün hayatını sona erdirir. Gelişen olaylar şehirde ulemanın kendi arasındaki çekişmeleri de açık şekilde ortaya koymaktadır. Aymtab şehrinde şafı mezhebinden olanların sorularını cevaplayan bir de şafı müftüsü bulunmaktadır. 

Şehir merkezinin bu yüzyıldaki nüfusunun 30-40 bin arasında olduğu düşünülebilir 34 . 1750 tarihli bir satış hüccetinden anlaşıldığı kadarıyla, Antep evleri genel olarak beyaz kesme blok taşlardan yapılmaktadır ve çoğunlukla iki katlı olarak inşa edilmiştir. Alt kat ahur ve samanlık, üst kat ise hela, üç oda ve bir kahve odası olarak 



34 İbrahim Yılmazçelik. XVIII. Yüzyılda Gaziantep'in İdari, 
Fiziki Ve Sosyo-Ekonomik Durumu 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düzenlenmiştir. 1766 başlarında Carsten Niebuhr Halep'e giderken Aymtab'a da uğrar ve şehrin etrafında sur bulunmadığını yazar. XVIII. Yüzyılda Antep'te şu camiler bulunmaktadır. Ağa Camii, Akyol Camii, Alaüddevle Camii, Alaybeyi Camii, Ali Neccar Camii, Atıyık Camii, Bahşi Bey Camii, Bey Camii, Boyacı Camii, Debbağlar Camii, Ebubekir Ağa Camii, Emir Ağa Camii, Eyüpoğlu Camii, Ferhadiye Camii, Gazi Bey- Camii, Gazi Kemaleddin Camii, Hacı Budak Camii, Hacı Hamza Camii, Hacı Musa Camii, Hacı Veli Camii, Handaniye Camii, İhsan Bey Camii, Kozakoğlu Camii, Kale Camii, Kemaleddin Camii, Keyvan Bey Camii, Kozanoğlu Camii, Misik Camii, Öksüz Camii, Ömeriyye Camii, Seyyid Mehmet Şirvani Camii, Şaba Camii, Şeyh Fethullah Camii, Şeyh Ramazan Efendi Camii, Tahtalı Camii. 

Bunlardan Ferhadiye (Akyol) Camii Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesinde, Ferhadiye Sokağının karşısında, kilisenin 200m. kadar batısında bulunmakta idi. Halep valisi Ferhat Paşa'nm yaptırdığı eser Fransız işgali esnasında büyük zarar görür. Günümüzde yerine bina yapılmış, bir kısım yeri de caddeye gitmiştir. 

Ayşe Bacıoğlu (Hacı Ali) Camiinin vakfiyesinden hareketle 1722 yılından bir süre önce inşa edildiği, caminin minaresinin Antep savunması esnasında 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yıkıldığından minarenin 1961 yılında yeniden inşa edilmiş olduğu görülür 35 . 

Bu dönemdeki medreseler ve zaviyeler şunlardır. 
Abdulcelil oğlu Mehmed Efendi Medresesi, Alaybeyi Camii Medresesi, Ali Neccar Camii Medresesi, Eminzade Zaviyesi, Hacı Ömer Medresesi, Hacı Osman Medresesi, Hüseyin Paşa Medresesi, Mevlevi Şeyhzade Medresesi, Mihaliye Medresesi, Müftü Medresesi, Nakib Camii Medresesi, Paşa Medresesi, Seyyid Hacı Mustafa b. 
Osman Medresesi, Şeyh Muhiddin Erzincani Medresesi, Şıh Medresesi, Sunguriyye Medresesi, Tahtalı Camii Medresesi, Zülkadiriye Medresesi. 

Antep'te bulunan hanlar ve çarşılar ise şunlardır. 
Alkan Hanı, Emir Ali Hanı, Lala Mustafa Paşa Hanı, Nakib Hanı, Pekmez Hanı, Seyit Ali Hanı, Tezbahçıoğlu Hanı, Tütün Hanı, Uzun Çarşı. Ayrıca kayıtlardan, Aymtab'da bir bedesten şeyhi ile iki bedesten bulunduğu anlaşılmaktadır. 

1749 tarihli bir buyruldudan, Antep'deki 
hamamlarda Müslüman kadınlarla, gayr-i müslim kadınların birlikte yıkanmalarına izin verildiği belirtilmiş, ancak Pazar günleri Hüseyin Paşa, Beşbaşar, Keyvan, Piyale Paşa, Tüffah ve Tutlu hamamlarına Müslüman kadınların sokulmaması istenmiştir. 



35 Ahmet Şanlı. Hurufat Defterlerine Göre Ayıntab Kazasındaki 
Vakıfların İşleyişi Ve Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale 
Üniversitesi. Kırıkkale. 2010 
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Bu dönemde Antep'te ticari hayat son derece hareketlidir. Pazarlarında diğer ülkelerden gelen mallar da bulunmaktadır. Bu açıdan Antep çarşılarında İngiliz Çukası, Fransız Çukası, Londra Çukası satılması oldukça ilgi çekicidir. Antep'te Rum, Ermeni, Süryani, Arap, Fars ve Fransız uyruklu kişiler de yaşamaktadır. Bu dönem içinde şehirde İran, Fransa gibi devletlerin konsoloslukları ve yabancı tabiyetli tüccar gruplarının geniş faaliyetleri göze çarpmaktadır. 

Rivayete göre, Antep 'teki ilk Ermeni kilisesi 1700 
yılında Bali isimli bir Ermeni tarafından inşa edilmiştir. Bu yıllarda İran'dan hac için Kudüs'e gitmekte olan Bali, yolu üstündeki Antep 'e de uğrar. Bali Antep 'teki Ermenilerin kiliselerinin olmadığını görerek çok üzülür ve hac yolculuğundan vazgeçerek burada bir kilise inşa edilmesi için izin almaya çalışır. Sonunda kilise için izin almayı başarmış ve böylece de Antep'te ilk kilise inşa edilmiştir. 

Antep 'teki Ermeni mezarlığının açılmasıyla ilgili de kilisenin yapımına benzer bir rivayet anlatılır. Buna göre de yine İran'dan hac için Kudüs'e gitmekte olan Shahnazar, Beynazar ve Gulnazar isimli üç Ermeni kardeş Antep'te duraklarlar. Şehirde bulundukları sırada şahit oldukları bir cenazede kilise yanındaki küçük mezarlığın yeterli olmadığını, ölüyü defnetmek için yer bulunamadığından çeşitli zorluklar yaşandığını görürler. 
Bunun üzerine hac yolculuklarından vazgeçerek paralarıyla, kapasitesi yetersiz olan mezarlığı genişletmek için biraz daha arazi satın alırlar ve böylece Ermeniler de kendilerine ait geniş bir mezarlığa sahip olurlar. 
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Şeriyye sicillerinde Antep'e 400 yıl boyunca devam eden aşiret saldırılarını gösteren pek çok belge mevcuttur 36 . Arap ve Kürt aşiretleri Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar Antep bölgesine saldırıda bulunurlar. 
Osmanlı Devleti bunları durdurmak için birçok teşebbüste bulunmuş, fakat muvaffak olamamıştır. 1734 tarihli bir fermandan bir Türkmen aşireti olan Elbeylilerin Sedd-i Urban olarak bu aşiretlere karşı Türkiye-Suriye sınırı olan bölgeye yerleştirildikleri görülür. 

1788 yılında 'Arabistan cenneti' diye anılan 
Antep'te Ayan sayılan Battal Paşazade Nuri Mehmet Paşa şehre eskisi gibi iyi bir düzen getirmek için çalışır. O dönemde (1788) Aymtap'ta Yeniçeri zümresinden üç orta olup bunlar halkı rahatsız etmekte, eşkiyalık, soygunculuk ve çeşitli yolsuzluklar yapmaktadırlar. Yeniçerilerin bu asayişsizliklerinin ortadan kaldırılması için Nuri Mehmet Paşa asker toplamış, askerin giderlerini karşılamak için de Antep'in zenginlerinden öbür dünyada ödenmek üzere borç almıştır. 

Gaziantep şehrinde, XVI. Yüzyılda vakıfları bulunan Mihaliye, Zülkadriye, Medrese-i Cedide (Şeyh Muhyiddin Medresesi) ve Sunguriye Medreselerine XVIII. Yüzyılın ilk yarısında Müftü Mehmed Efendi, Hacı Osman Ağa, Hacı Mustafa Çelebi, Seyyid Ahmed Çelebi, Hüseyin Paşa, Ebulhüdazade ve Basmacızade Hacı Ömer gibi zatların isimleriyle anılan medreselerin kurulduklarını 

36 Hale Şıvgın. 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap 
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görmekteyiz^ . Hüseyin Paşa Camii'nin kuzeyinde yer alan Hüseyin Paşa Medresesi (1720), dükkan olarak kullanılan beşik tonozlu mekanların üstüne yapılmış ikinci kat odalarından ibarettir. Nuri Mehmed Paşa Camii'nin kuzeyindeki Hüseyin Ağa Medresesi'nin de (1799) aynı tarzda inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu eserden ancak iki mekan günümüze ulaşabilmiştir. 

1719 yılında inşa ettirilen Hüseyin Paşa 
Külliyesinin cami, medrese, hamam, mektep, çeşme kısımları Şahinbey ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesindedir. Gaziler Caddesi üzerinde bulunan külliyenin bedesteni ise Alaüddevle Camisi 'nin doğusundadır. Külliyenin camisi, medresesi, muallimhanesi, bedesteni Darendeli Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır 38 . Külliyenin hamamını Hüseyin Paşa ve Müftü Hacı Ömer oğlu Mehmet Efendi birlikte yaptırmış, çeşmesi ise Köse Ahmed Ağa tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin camisinin ustası Antep Hassa mimar vekili Hüseyin oğlu Üstad Osman'dır. Hamamını yapan ustalar Hacı Osman Ağa ve Taşçı Mehmet'tir. 
Medreseyi yapan Hacı Osman Ağa ve Taşçı Mehmet oğlu Ali'dir fakat diğer yapıların ustaları bilinmemektedir. 
Vakıflar idaresinin mülkiyetinde olan külliyenin vakfiyesi 



37 Sibel Kavaklı. 1890 Ve 1895 Yılları Arasında Gaziantep'in 
Medrese, Yemek, Su Ve Çeşme Vakıfları 

38 Darendeli Hüseyin Paşa hakkında Evliyalar Şehri Malatya ve 
Evliyalar Şehri Urfa'da söz edilmiştir. 
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mevcuttur ve medrese dışındaki elemanları sağlam vaziyettedir 39 . 

Kunduracı Çarşısı'nda bulunan, Şeker Hanı karşısındaki Emir Ali Hanı'mn kitabesi bulunmamaktadır. 
Şer'i Mahkeme sicillerine göre 1719 yılında Sekkatoğlu Esseyit Ali Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 
Hanın sivri kemerli bir girişi bulunmaktadır. Yapı, iki katlı hanlar grubuna girer. Birinci katında avluya açılan odalar sıralanmıştır. İkinci katın önüne direklerin taşıdığı bir revak yapılmış, bunların arkasına da odalar sıralanmıştır. 
Yaklaşık 300 yıl önce 2 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen ve içerisinde bir mağara ile 64 işyeri bulunan Emir Ali Han, birçok değişiklikle birlikte orijinalliğini kısmen de olsa koruyabilmiştir. 



39 Halk arasında Zincirli Bedesten, Yeni Bedesten ve 
Karabasamak da denilen Hüseyin Paşa Bedesteni Tarla-i Atik Mahallesinde Çekirdeklik denilen mevkide yaptırılmış ve içersinde 80 dükkan bulunmaktaydı. Üç kapısı bulunan bedesten külliyenin vakıf gelirleri arasında yer almaktaydı. 1957'deki yangından sonra yapılan düzenleme ile kasaphane ve sebze haline çevrilir. Vakıflar bölge müdürlüğünün yaptırdığı restorasyon çalışmaları sonrasında 73 dükkan ile ticari faaliyette bulunmak isteyen özellikle baharatçı ve turistik eşya satıcılarına otantik bir ortam sunmaktadır. Bedestenin beş kapısı bulunmaktadır. Güney kapısındaki dört mısralık kitabenin yazarı Tuhfe-i Kusuri sahibi katip Ömer Kusuri Efendi'dir. Biri kuzeyden güneye, diğeri doğudan batıya uzanan ve birbiri ile kesişen iki bölümden meydana gelmektedir. Üstü kapalı ve tek katlı bir yapıdır.Daha sonraları üzerine bir kat daha yapılarak Adliye binası olarak kullanılmışsa da 1957 yılındaki yangında bu bölüm tamamen yok olmuştur. 
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Emir Ali Hanının Fransızlara karşı gösterilen direnişte büyük katkısı olduğu, Fransız zulmünden kaçan Gaziantep halkının bir bölümünün Emir Ali Hanı içinde bulunan büyük mağaraya sığınarak can güvenliklerini sağladıkları, hatta Şahinbey'in buraya gelerek Fransız işgaline karşı halkı örgütlediği söylenmektedir. 

Aymtab'da ehl-i örf taifesinin şehirdeki en üst temsilcisi olan sancakbeyi veya XVII. Yüzyılda idari mekanizmada görev alan mütesellim veya voyvoda, Beylik Sarayı ya da Voyvoda Sarayı denilen bir mekanda oturmakta idi 40 . Şehreküstü Mahallesinde bulunan bu sarayda suçluların hapsedildiği bir de hapisane bulunmakta idi. 1735 Haziranında voyvoda ile dokumacı esnafı arasında şehirde vergi tahsili konusunda meydana 
gelen bir anlaşmazlık sonrasında çıkan kargaşada 1000 
kadar kişi bu sarayın önünde toplanarak etrafı kırıp dökmüş, hatta bu olayda Voyvoda Hacı Mehmed Ağa'nın odasının camları da kırılmıştı. Ayrıca isyancılar sarayda hapis tutulan 10 kadar mahkumu, zincirlerini kırarak serbest bırakmışlardı. Bu olayda voyvodanın şehir dışında olması olayların daha fazla büyümesini engellemişti. 

Şeyh Saçaklı (v. 1732) Hazretlerinin asıl ismi Ebubekr olup, babasmmki Mehmed'dir 41 . Şeyh Saçaklı Maraş'ta dünyaya gelir. İlk tahsilini doğduğu yerde yapar. 
Daha sonra Tefsir-i Tıbyan müellifi Mehmed ve 



40 Hüseyin Çınar. 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin 
Sosyal Ve Ekonomik Durumu. Doktora Tezi. İstanbul Üni. 
İstanbul. 2000 

41 Şeyh Saçaklı. Evliyalar Ansiklopedisi 
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Darendeli Hamza Efendinin derslerine devam eder. Şeyh Abdülgani Nablusi (1641-1731) 'den hadis, tefsir ve tasavvuf ilmi öğrenir ve icazet alır. Tahsilini tamamladıktan sonra memleketine döner ve talebe yetiştirmeye başlar. 

Bir gün talebelerinden biri, "Efendim dersinize Hızır aleyhisselam geliyor." deyince, Saçaklı, "Geliyor da bana niçin görünmüyor." diye sorar. Ertesi gün talebe Hızır aleyhisselama, "Hocam sizi niçin göremiyor?" diye sorunca, o da, "Hocanda daha dünya muhabbeti var. Süslü sarık takıyor.", diye buyurur. Bunun üzerine şeyh hazretleri, eskiden dokumalardan kesilen saçakların birkaç tanesini birleştirerek sarık yerine başına dolar. Allahü tealaya dünya sevgisini kalbinden çıkarması için yalvarır. 
Bir süre sonra Hızır aleyhisselam ile devamlı görüşmeye başlar. Başındaki saçaklardan dolayı "Saçaklı" diye meşhur olur. 

Şeyh Saçaklı'nm zamanında Maraş Müftülüğü boşalır. Bu görev Şeyh Saçaklı'ya teklif edilir. Düşünmek üzere birkaç gün müddet ister. Mühlet sonunda bu teklifi kabul etmez ve sebebini şöyle anlatır. "Pınar başına gittim. 
Akan suya danıştım. Bana dedi ki, "Kaynaktan çıktığım zaman herkes beni içiyor, iğrenmeden kullanıyor. Fakat şehre girip çıktıktan sonra kirleniyorum. Kimse bana el sürmez oluyor. Müftü olursan sen de bana dönersin." dedi. 
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Bu sebeple ben de müftü olursam şehirde herkesle temas 
edeceğim, akıbetim suya dönecek." 42 

Şeyh Saçaklı Antep ile Maraş arasındaki bir yolculuğu sırasında vefat eder. Her iki şehir halkı arasında cenazenin kendi şehirlerine defnedilmesi hususunda ihtilaf çıkar. İşin uzamaması için bir hakem tayin edilir. Hakem, "Cenaze hangi şehre yakınsa oraya defnedilmesi uygundur." deyince, cenazenin her iki şehre olan uzaklığı ölçülür. Antep'e daha yakın olduğu anlaşılınca, Antep mezarlığına defnedilir. Türbesi bugün evler arasında kalmıştır. İbadethanesi olarak bilinen yer, Ayni Bedreddin Caddesi 29 numaralı evin içinde bulunmaktadır. 



42 Mutasavvıflar arasında inzivaya çekilmeyi haklı gösteren 
benzer bir anekdot, Behlül Dana ile Harun Reşid hakkında anlatılır. Behlül Dana'nın danışması, insan içine karıştıktan sonra bozulmayı anlatan kubur deliğindekilerle olur. 
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XIX. Yüzyıl 



Antep'te Yeniçerilerin sebep oldukları ayaklanmaların en önemlileri 1772, 1780, 1784, 1788, 1791, 1803, 1810, 1819 ve 1824 yıllarında meydana gelmiştir. Yeniçeriler sefere çağrıldıklarında orduya katılmamakta ve bulundukları yerlerde fitne ve fesat çıkarıp kargaşaya sebep olmaktadırlar. 

Antep'te 1819- 1820 yıllarındaki kıtlık ekmek ve et fiyatlarının yükselmesine sebep olur. 1822 tarihinde Halep, Antep, Kilis ve Antakya'yı etkileyen şiddetli bir deprem dolayısıyla şehirdeki birçok tarihi bina harap olur. 
Ayrıca birisi 1852 diğeri de 1875 yıllarında olmak üzere şehirde iki defa büyük kolera salgını yaşanmış, bu hastalık sebebiyle de birçok insan hayatını kaybetmiştir. 

Kasap Esnafı 'mn vekilleri olan Kasap Hüseyin ibn Şeyh Mehmet ve Molla Ali ibn Ali mahkemeye gelerek, Hacı Fakih Mehmet ibn El-Hac Ebubekir adlı kişinin huzurunda kadimden beri Antep 'teki Kasap Esnafı 'mn kestiği davarların bağırsaklarını kiriş yapımı için Kirişçi Esnafi'na verdiklerini, bağırsakların karşılığında aldıkları senelik 120 kuruşu, bu tarihten itibaren Şırlağan yağı satın 
almak ve bu yağın 4 batmanını Ömeriye Camiine, 3 
batmanını Pişirici Mescidi'ne, 3 batmanını Esenbek Camii'ne ve 2 batmanını da Ağa Camii'ne bağışlamak için vakfettiklerini belirtmişlerdir 43 . 



43 Esma Özlem Tiryaki. Tanzimat Döneminde Antep Esnaf 
Teşkilatı. Gaziantep Üniversitesi. Gazintep. 2006 
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1832-1840 yılları arasında Antep Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'mn işgalinde kalır 44 . Medrese çevresi dışında büyük halk kitlesi Osmanlı tarafını tutar. Antep halkı sekiz yıl boyunca Mısırlılara karşı savaşır. Şehir içinde çete savaşları verilir. Bu süre zarfında yöre halkı çok büyük sıkıntılar yaşar. Antep Osmanlı-Mısır sınır bölgesinde kaldığından her iki ordunun da savaş hazırlıklarına sahne olur. Şehirde hem Osmanlı yöneticilerinden hem Mısırlı yöneticilerden ferman ve buyruldularm geldiği büyük bir idari karmaşa yaşanır. 

Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa Antepliler'in direncini kırmak için zaman zaman onları çok sert bir dille tehdit etmektedir. 

" Buyruldu Antep 'e 

Halen mütesellim olan Ayan Arif Ağa'nın mütesellim tayin edilip tarafınıza gönderildiği, kendini mütesellim bilip mütesellimliğe dair işler için söz ve oyuna bağlanınız. Bundan böyle hepiniz ırz ve edebinizle oturunuz. Eğer eski Antepliliğinizi tekrar ederseniz biz adam öldürmekten usanmadık... 

Allah hakkı için Antep'in ne kadar ileri gelenleri varsa Akka'da taş altında çürütürüz. Birden adam öldürmeyiz. Hiç erkek bırakmayarak Antep'in dümdüz edileceği "Irade-i kat'a-ı cenap-ı veliyelniemi muktezasından olduğuna" azledilmiş ve belirtilmiş bulunduğunu bilip buna göre hareket eylemeniz babında işbu buyrultu yazıldı. Mirimiran İbrahim " 



Hale Şıvgın. 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap 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İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu Antep bölgesini işgal ettiği zaman halka çok iyi davranılacağı propaganda edilmekte idi. İlk iş olarak önemli askeri mevkilere Mısır askerleri yerleştirilmiş, önemli makamlara Mısır yanlıları getirilmişti. Kısa bir zaman içinde vergi adı altında insafsız bir soygun ve talan başlamıştı. Halk bu despot yönetimden nefret etmiş Osmanlı yönetimini arar hale gelmişti. Fransız seyyah Baltisin Paujoulatlm Anadolu, Suriye ve Filistin Seyahatnamesinde, İbrahim Paşa'nm emirlerine karşı gelen 400 Antepli'nin kellesi koparılmak suretiyle idam edildiği anlatılmaktadır. Bu gibi hareketler Antep halkı arasında Mısırlılara duyulan kin ve nefreti artırmıştı. 

Nizip savaşı hezimetle neticelenmiş, Moltke Osmanlı ordusu ile birlikte aynı akşam Antep'e gittiklerinde bütün halkın İbrahim Paşa'nm intikam korkusundan şehri terk edip kaçtıklarını bu sebeple kendilerinin şehirde yiyecek hiçbir şey bulamadıklarını, aynı gece yorgun atlarıyla yiyeceksiz ve arpasız Maraş'a gittiklerini anlatır. 

Nizip savaşını kazanan İbrahim Paşa'nm Antep üzerine yürüdüğünü haber alan Antep halkı kadın, çoluk çocuk şehri terk ederek Maraş yönüne çekilmişlerdir. Tam bu sırada savaşlar sırasında tarafsız kalan Antep'in medrese mensupları devreye girerler. Bu kişiler 120 kişilik bir heyet teşkil ederek şehre 3-4 saat mesafede İbrahim Paşa'yı büyük bir saygı ile karşılarlar. Bu heyetin başında medrese ileri gelenlerinden Küçük Hafız Paşa denilen kimse bulunmaktadır. Tam bir siyaset adamı olan Küçük 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Hafız, heyeti teker teker İbrahim Paşa'ya takdim etmiş ve gönül alıcı sözlerle İbrahim Paşa'yı yumuşatmasını bilmiştir. Bunun üzerine İbrahim Paşa ile Antep heyeti arasında yapılan anlaşmaya göre Antep'in doğu tarafında derme çatma birkaç kulübe ile bostan yakılmış, Mısır askerleri tarafından yağma edilmiş ve buraya arpa ekilerek İbrahim Paşa'nm yemininin yerine getirilmesi sağlanmış ve böylece bütün Antep şehri yakılmaktan kurtarılmıştır. 

XIX. Yüzyılın başında Osmanlı yöneticilerinden çok çektiği gibi arkasından gelen İbrahim Paşa'nm despot, baskıcı idaresi de Anteplileri tekrar Osmanlı Yönetimini arar hale getirir. XIX. Yüzyılın ilk yarısı Tanzimat prensiplerinin uygulanmaya başlandığı yıllar olduğundan bir yönetim kargaşası her alanda hissedilmekte ve bu da büyük bir huzursuzluğa yol açmaktadır. 

1861 yılında Antep Ermenilerinin önde gelenleri ve 
din adamları Padişah' a yolladıkları bir mahzarda, Halep taraflarından Antep bölgesine urban (çöl Arapları için kullanılan bir deyim) aşiretlerinin yaptıkları saldırılarda köylülerinin hububat harmanlarına ve ekinlerine zarar verildiğinden, ancak kaymakamın fedakarca çalışarak onları korumaya çalıştığından bahsederek teşekkürlerini iletirler. 

XIX. Yüzyılın sonlarına doğru tamamen Urfa, Antep, Kilis ve Hatay'ın Suriye sınırına yakın bölgelerine yayılan ve şiddetini de artıran bu saldırılar yüzünden bu bölgeler arasında yolculuk yapmak dahi çok zor bir hale gelmiştir. Aşiretlerin muhtemel saldırılarına karşı toplu yolculuklar askeri korumalarla yapılır. Arap ve Kürt 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aşiretlerinin Antep bölgesine saldırıları Osmanlı Devleti 'nin sonuna kadar devam eder. 

Osmanlı Devleti'nin en üst makamlarına kadar yükselen kimi vezir ve sadrazamların Gaziantep bölgesi halkını Arap ve Kürt zannederek Türkçe bilmeyen idareciler gönderdikleri görülür. Türkçe bilmeyen 
yöneticilere halkın tepkisi büyük olur. Mesela 1885 
yılında Antep'e EbuT Muhsin Efendi adında Türkçe bilmeyen Şam'lı bir hakim gönderilmiştir. Bu durumda, bir Türk şehrine Türkçe bilmeyen bir hakim Arapça bilmeyen halkı yargılayarak adalet dağıtacaktır. Antep halkı bunun üzerine şehrin ileri gelenlerinden Hasırcıoğlu'nun dilinden İstanbul'a şu dilekçeyi gönderir. 'Antep bütün halkı türkçe konuşan büyük bir Türk şehridir. Gönderilen hakim Türkçe bilmez bir Araptır. Allah Kuranı Kerim'de "her kavme kendi diliyle konuşan bir peygamber gönderdik" buyurmuştur. Buna uyularak bize de Türkçe konuşabilen bir hakim gönderilmesini ihtiyarlığım dolayısı ile bütün ahali adına dilerim." 

Cuinet 1890'larda şehirde 150 talebesiyle 21 
medresenin varlığından söz eder 45 . Ne var ki, sadece Amerikan Kolejinin talebe sayısı 200'dür. Şehirde Fransa'nın konsolos yardımcısı, İran ve Yunanistan konsoloslukları bulunmaktadır. Kaza nüfusu 65 bin olup bunun 21 bini gayrı müslimdir. 857 Yahudi 
bulunmaktadır. Şehirdeki 43 bin olan nüfusun yaklaşık 30 
bini Müslümandır. 36 cami, 57 mescit, dört tekke, beş 



45 V. Cuinet. Ciltli. Sh. 190-191 
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kilise, bir sinagog, bir hastane, 13 hamam, 31 han, 3 1 fırın, 
1965 dükkan, 3815 dokuma tezgahı, ve 6500 evin 
bulunduğundan söz eder. 

XIX. Yüzyılın sonuna kadar misyonerlerin şehirde büyük yatırımlar yaptıkları anlaşılmaktadır. 1848 yılında ilk misyoner faaliyetlerini başlatan Dr. Azaria Smith öncülüğünde ilk Protestan kilisesi ve hastane kurulmuştur. 
Sonrasında misyonerlerin, görevlerinin önemli bir parçası olan eğitimi geliştirmek için çok sayıda okul ve öğrenciler için barınma binaları yaptırdıkları bilinmektedir. XIX. 
Yüzyılın ikinci yarısından, yüzyıl sonuna kadar ekonominin gelişmesinde büyük payı olan Ermeniler ise çok sayıda ticaret ve okul binaları yaptırmışlar ve şehrin mimari gelişimine katkıda bulunmuşlardır. 

Amerikan Board Birliği, Antep'teki Ermenilerle işbirliğine giderek Fransa kontrolündeki Katolik Ermenilerin de desteğiyle Antep'te 3 Ocak 1 876 yılında bir Tıp Fakültesi açmıştır 46 . Yıllara göre değişmekle birlikte 
Halep Salnamesine göre şehirde 1892-93 yılında 3772 
Amerikan vatandaşı bulunmaktadır. 1920-21 yılında ise bu sayı 5-6'ya inecektir. 

Antep halkı 1895 yılında "Maarif-i Mahalliye" ismi altında bir öğretim kurumu açar ve bu öğretim kurumunun adı ilerleyen zamanda "AynüT Maarif Cemiyeti" olur. Bu cemiyet "Öğretmen Okulu" olarak faaliyet göstermiştir. 



46 Ali Gürsel. Milli Mücadele Döneminde Gaziantep Savunması 
ve Şahinbey 



56 



1873 yılında Antep'teki kiliselerden birinin 
tadilata alınması gündeme geldiğinde, Gregoryen Ermeniler mevcut kiliseye tadilat yapılması yerine yeni ve daha sağlam bir kilise talebinde bulunurlar 47 . Aynı yıl inşama izin verilen kilisenin yapımı 1 876 yılında başlamış, ancak şehirde yaşanan salgın hastalık, Türk-Rus savaşı ve parasızlık gibi sebeplerden ötürü kesintiye uğramış ve kilisenin üzerindeki kitabeye göre 1892 yılında tamamlanmıştır. Surp Asdvadzadzin adıyla Tepebaşı Mahallesi'nde inşa edilen kilise o dönem için Anadolu topraklarının en büyük kiliselerindendir. Nakledildiğine göre, kilisenin mimarı İstanbul'daki birçok yapının da mimarı olan Sarkis Balyan'dır 48 . Yapı işlerini ise Antep'in ünlü taş ustalarından Sarkis Kadehciyan yapmıştır. 
Kilisenin çanı Londra'da yaşayan Hrant Köşkeryan adlı bir Ermeni tarafından Brezilya'da yaptırılmış olup, Ermeni tehcirinden sonra kilise olarak kullanılmadığı için, 



47 Berrak Yüce Osmanlı Son Dönemi ile Erken Cumhuriyet 
Dönemi Arasında Gaziantep'te Mimari Dokunun Değişimi (1839-1950). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi. 
İstanbul. 2010 

48 Balyan Ailesi 18. ve 19. yüzyıllarda hassa mimarı olarak 
Osmanlı Devleti tarafından yaptırılan birçok önemli mimari esere imzasını atan Ermeni asıllı bir mimarlar ailesidir. Sarkis Balyan (1835-1899) Osmanlı döneminde yaşamış Ermeni Balyan mimarlar ailesinden bir mimardır. Gene bir mimar olan Garabet Amira Balyan'ın oğludur. 1 843 yılında ağabeyi Nigoğos Balyanla birlikte Paris'e gitti. İstanbul'a döndükten sonra babası ve ağabeyiyle birlikte çalıştı. Babası ve ağabeyi öldükten sonra kardeşi Hagop Balyanla çalışmağa devam etti. 
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çanı bugün Gaziantep Müzesinde korunmaktadır. Surp Asdvadzadzin Kilisesi 1930-1980 yılları arasında cezaevi olarak hizmet vermiş, mimari yapısında bir değişiklik yapılmayan kilise 1985 yılında Kurtuluş Camisi adıyla camiye dönüştürülmüştür. Halk arasında "Kilise Camii" olarak adlandırılmaktadır. İfade edildiğine göre kiliseye ait binalar ve kilisenin yanında kurulmuş olan Ermeni Vartanyan Okulu, cezaevinin idari binaları olarak kullanılmıştır. 

Antep'te Protestanlara ait ilk kilise Amerikan 
Protestan misyoner Azariah Smith'in desteğiyle 1848 
yılında kurulur. 1855 yılında ülkedeki en büyük Protestan kilisesi binasına taşman Birinci Protestan Ermeni kilisesi, Kayacık Kilisesi adıyla bilinmektedir. Kayacık Kilisesi'nde kızlar ve erkekler için birer ilkokul ve ortaokul bulunmaktadır. Kilise bilahare sinema olarak kullanılırsa da, sonraki yıllarda yangın geçirir 49 . Protestan Ermenilere ait bu kilise binasının günümüzde sadece kapısı durmaktadır. 

1868 yılında ikinci Protestan Ermeni kilisesi olan 
Hayik Kilisesi (Aziz Bedros) Tepebaşı Mahallesinde ibadete açılmış, bahçesinde ise gelenek olduğu üzere 



49 Gaziantep'te 1923 yılında Eski Sinema Sokağındaki bu kilise 
binasında öğretim yapan Darüleytam'da eğitici filmler, özellikle sağlıkla ilgili filmler gösterilmeye başlanır. Darüleytam Kayseri 'ye kaldırılınca, özel idareden okul binası Hasan Çavuş, Hayri Altınöz ve Niyazi Bey tarafından kiralanır ve getirdikleri elle çevirdikleri küçük sinema makinesiyle halka filmler göstermeye başlarlar. Antep'in bu tek sineması 1930'da yanar. 
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kızlar ve erkekler için birer ilkokul yapılmıştır. İkinci Protestan Ermeni Kilisesi, Surp Asdvadzadzin Kilisesi'nin 
yakınlarında, 2005 yılında ortaya çıkarılmadan önce 1988 
yılında Aroyan tarafından keşfedilir 50 . 1937/1938 yılında açılmış olan Alevli ailesine ait iplik fabrikası içinde kalan kilise, bu tarihten sonra depo amaçlı kullanılır. Yol genişletme çalışmaları ile fark edilen kilise belediye tarafından satın alınarak restore edilir 51 . Restorasyonu, 
2008 yılında tamamlanan kilise Ömer Ersoy Kültür 
Merkezi olarak hizmet vermektedir. Ömer Ersoy Kültür Merkezi günümüzde özel konserler, toplantılar ve nikahlar için tercih edilen bir mekan haline gelir. 

Amerikan misyonerlerin faaliyetleri sayesinde Protestan cemaatinin genişlemesiyle birlikte 1879 yılında Alay Beyi Mahallesi 'nde Üçüncü Protestan Ermeni kilisesi inşa edilir. Kilise çok etkin olmamasına rağmen 
1915 yılma kadar faaliyetine devam eder. 



50 Aysel Tuzcu yazısında, o tarihte mekanın Soymer Tül 
Fabrikasına ait olduğunu kaydeder. - Bilinmeyen Kilise. 
Ayfer Tuzcu Ünsal- 

51 Anlatılır ki, "Aziz Bedros Kilisesi bilinmeyen bir kiliseydi. 
Envanterde ve müze kayıtlarında yoktu. 1927'de Gaziantepli Ömer Ersoy, Berlin Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş. Gelmiş demiş ki, 'ben bir fabrika kuracağım', devletten yer istemiş, kilisenin yanındaki araziyi vermişler, bu kiliseyi de depo olarak vermişler. Onlar da orada bir depo kurmuşlar. Sonra fabrika 1975'te kapanmış, aile İstanbul'a göç ederken burası tahrip olmasın diye dört tarafını örmüş üstüne de bir beton atmış. 
Fabrikanın deposunda kilitlenmiş bir kilise." Ne var ki, yapının tanıtım yazılarında kilisenin XVIII. Yüzyıl başlarında inşa edilmiş olabileceği ileri sürülür. 
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Katolik Ermeniler Antep nüfusunun küçük bir bölümünü oluşturmuş olmasına rağmen özellikle Fransız misyonerlerden destek görürler. 1860 yılında ilk Ermeni Katolik Kilisesi, bugünkü Tepebaşı Mahallesi 'nde inşa edilmeye başlanır. Aynı yere daha büyük bir kilise inşa edilmesi konusunda III. Napolyon (1808-1873) Antep'teki Katoliklere hem maddi hem de siyasi destek verir. Bu arada 1884 yılında şehirde Fransisken Manastırı inşa edilir. Fransisken rahiplerine ait evin içinde oluşturulan ve sonradan kilise ve okul olarak genişletilmesi düşünülen manastırın bakımı Osmanlı Devleti tarafından yaptırılmıştır. 

Şehirde ikinci bir Katolik kilisesi yapılması için 
Fransız Sefareti talepte bulunmuş, kilisenin inşaatına 1898 
yılında başlanmıştır. 1903 yılında inşaatı tamamlanan Kendirli Kilisesi hizmete geçer. Kilise, geniş bir bahçe içerisinde siyah kesme taştan bir temel üzerine beyaz kesme taştan yapılmıştır. Dikdörtgen planlı olan kilisenin giriş kapısına üç basamakla ulaşılmaktadır. Giriş kapısı üçgen almlıklı, yanlar da sütun payelidir. Kapı ahşap olup, üzerinde yarım daire şeklinde demir parmaklıklı bir pencere bulunmaktadır. Kilisenin tabanı kırmızı ve beyaz mermerle satranç tahtası şeklinde döşenmiştir. İç kısmı dört ayak üzerine çapraz tonozludur. 

I. Dünya Savaşı sırasında gayrimüslim kurumların çoğu gibi Antep 'te Katolik manastır ve okulların faaliyetleri durdurulmuştur. Bu süreçte Türklerin bu kurumlara el koymasına izin verilmemiş, ancak askeri birlikler kiliseye yerleşmiştir. Savaşın sona ermesiyle 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birlikte 1918 yılında yeniden faaliyete geçen kilise, askeriyenin elinde olduğu dönemde gördüğü hasarlar yüzünden onarımdan geçirilir. Daha sonraları, Kendirli Kilisesi Halkevi olarak kullanıldığı sırada bir bölümü müze haline getirilmiş, ilk sergiler müze müdürü Sabahat Göğüş tarafından 1948-49'da açılmıştır. O dönemde kilisenin bahçesi Alleben Deresi 'ne kadar uzanmaktadır. 
Bahçe içinde yer alan binalar ise Ali Nadir' in Halkevi müdürü olduğu yıllardan itibaren Halkevinin ve Cumhuriyet' in ilk matbaası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Öğretmen okulu olduğu yıllarda kilisenin ana salonuna ikinci bir kat atılmış ve bu kat öğretmen okulunun yatakhanesi olarak kullanılmıştır. Ermenilerin şehirden ayrılmalarının ardından, Kendirli Kilisesi, Cumhuriyet döneminde halkevi, öğretmen okulu ve otelcilik lisesi olarak hizmet vermiştir. 201 3' ten itibaren Belediyenin gayretleriyle Gazi Kültür Merkezi olarak hizmet vermektedir. 

Tanzimatm ilanından sonra şehirde bulunan Ermeniler ekonomik açıdan gittikçe güçlenmeye başlar. 
XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda ekonomik güç bakımından Ermenilerle Müslümanlar arasında pek farklılık bulunmamaktadır. Ne var ki, XIX. Yüzyıla gelindiğinde Antep'teki ekonomik denge büyük oranda Ermenilere kaymaya başlar. Antep'te bir yabancı tüccarlar grubu oluşmuştur. Hanların ve bedestenlerin konuklarını genellikle bu zengin Avrupalılar, Amerikalılar ve Ermeniler oluşturmaktadır. XX. Yüzyılın başlarında Antep şehrinin ticari, sanayi ve zirai varlığının yarıdan 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fazlası Ermenilerin eline geçer. Ermeniler özellikle II. 
Meşrutiyet sonrası yabancılarla kurdukları ticari ilişkiler ve elde ettikleri geniş topraklarla I. Dünya Savaşı yıllarına kadar hızla zenginleşirler. 

Antep'in önde gelen Ermeni ailesi Kürkç uyanlar' m 
1 890 yılında yaptırmış olduğu Kürkçü Hanı ve Sabunhane 
Osmanlı han mimarisine uygun plan şemasına sahiptir. 
Handa zemin katta dükkanlar, depo ve ahır bulunurken üst katta konaklama mekanları yer almaktadır. 

Kale altı bölgesinde bulunan ve 1868-69 yıllarında yapıldığı tahmin edilen Millet Hanfmn (Aziziye Hanı) ilk sahibinin de Ermeni cemaatinden Aşçıoğlu Kaspar Kevork olduğu bilinmektedir 52 . Aşçıoğlu'nun vasiyeti üzerine kendi mirası olan paraya ek olarak Ermeni hayır sahiplerinden toplanacak parayla bir han ile kahvehane yaptırılması ve gelirlerinin de Ermeni okulunun öğretmenlerine aylık olarak verilmesi ve okul malzemelerine harcanması koşuluyla vakfedilmiştir 53 . 
Antep harbinde mermi, silah yapım imalathanesi olarak da kullanılmış olan han, top mermilerinin vermiş olduğu 



52 Tuncer Doğan. Gaziantep Türk İslam Dönemi Mimari 
Süslemeleri. Doktora Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van. 2013 

53 Berrak Yüce. Osmanlı Son Dönemi ile Erken Cumhuriyet 
Dönemi Arasında Gaziantep'te Mimari Dokunun Değişimi (1839-1950). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi. 
İstanbul. 2010 
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tahribatla da kısmen harabeye döner . Hanın güneyindeki bölümünün bir kısmında zeytinyağı imalathanesi (masmana) faaliyet göstermiştir. Uzunçarşı-Keçihane arasında vasıta yolu açmak gayesi ile Karanlık Bedesten belediye tarafından yıktırıldığmda, hanın doğusundaki ve Karanlık Bedestene de hizmet eden dükkanlar yıkılır. 

Hanın bugün mevcut iş yerlerinde Antep'e ait el sanatlarını icra eden ustalar gerek yaptıklarıyla gerek verdikleri kurslarla hizmetlerine devam etmektedir. 
Antep'in ticari faaliyetlerinden olan dericilik zanaatı da handaki yerini almış ve bu zanaatla uğraşan Aydi Baha'nın hanın avluda bulunan havuzuna elde keşkül, pejmürde kıyafet, rindane duruş ve başta bulunan derviş külahı ile dervişane figürü nakşedilmiştir. 

2001-2003 yıllarında yeniden restore edildikten sonra günümüzde odaları dükkan ve depo olarak kullanılmaya devam etmektedir. 

Eski Saray Caddesi Alaüddevle Sokakta yer alan Anadolu Hanı muhtemelen XIX. Yüzyılın başlarında inşa edilmiştir. İki avlulu, iki katlı hanlar grubuna girmektedir. 
Bir rivayete göre ise 1892 yılında Muhsin zade Hacı Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. 1985 yılında onarılmış ve üst katı kısmen yeniden yapılmıştır. Planı "U" şeklindedir. Yapı yolcu hanı olarak inşa edilmiş olup, 



54 Ne var ki, Hana ait web sitesinde, yapının Gaziantep müze 
müdürlüğündeki bir tutanakla banisinin Lala Mustafa Paşa olduğuna dair bir kaydın yer alması düşündürücüdür. 
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zemin katındaki mekanlar depo ve ahır olarak, üst katlarda yer alan odalar ise yolcuların konaklaması amacıyla yapılmıştır. Doğu-batı istikametinde uzanan yapıda görülen plan tipi diğer hanlarda uygulanmamıştır. Hanın, çarpık plandaki birinci avlusu iki yönden, yine çarpık şekildeki ikinci avlusu da üç yönden çeşitli ebat ve şekillerdeki mekanlarla çevrelenmiştir. Üst kattaki odaların önünde ahşap revak vardır. Onarım geçiren yapı büyük ölçüde özgünlüğünü yitirmiştir. Günümüzde "Halıcılar Çarşısı" olarak kullanılmaktadır. 

Abdülhamid Efendi Hazretleri (Karamollazade Şeyh Abdülhamid Fuhulî el-Aymtabî) (Ö.1861), Nakşibendi şeyhlerindendir. Aslen Anteplidir. 
Memleketinde ilim öğrenmek ve halkı irşad etmekle ömrünü geçirir. Kurban Baba eteğindeki dağa defnedilmiştir. Eserleri, Tahtavi Haşiyesi Tercümesi (Bu eser yedi cilt halinde basılmıştır. Feraizle ilgili olan sekizinci cildi basılmamıştır), Adabü'z-Zakirin ve Necatü's-Salikin'dir (Zikrin edeplerine ve dervişlerin görevlerine dair tasavvufla ilgili bir eserdir). 

Aydi Baba, (1812-1865) Antep'te dünyaya gelir. 
Aydi Baba Hazretlerinin adı Mehmed olup, babasının adı Haşaş Fakısı oğullarından Mehmed Nami Efendi'dir 55 . 
Babası da alim bir zatdır. 1828 senesinde Antep'te meydana gelen kolera salgınında hayatını kaybeder. İlk tahsiline bu vilayette başlayan Aydi Baba sonra ilim 



55 Aydi Divanı. Ömer Asım Aksoy-Şakir Sabri Yener-Ali Nadi 
Ünler. Desen Matbaası. Ankara. 1954 
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öğrenmek için, Halep, Kayseri ve İstanbul'a gider. İlim tahsilini tamamlayınca memleketine dönüşünde Kayseri'deki bir medresede bir süre müderrislik yapar. 
Aydi Baba, tekrar İstanbul'a seyahate gider. İstanbul'da Kuşadalı İbrahim Efendiye (1774-1845) talebe olur ve ondan Halveti tarikatını insanlara öğretmek için icazet alır. 
Bu seyahate çıkarken dükkanını satıp işini dağıtmıştır. 
Sonradan geçim sıkıntısına düşerse de, kendisi bunu sabırla karşılar. Hilafet aldıktan sonra Antep'e dönen Aydi Baba, İki Şerefeli Cami'de (Şirvani Camii) imamlık yapar. 
Evini de dergah haline getirip insanları ikaz ve irşad etmeye çalışır. Bir süre sonra Allah aşkıyla yanmaya başlayan Aydi Baba talebelerine, "Biz şeyhlik yapıyorduk ama talebe bile olamamışız. Ben size mürşid olmaya layık değilim. Yaptığımız hep yalancılık imiş." diyerek şeyhliği ve imamlığı bırakır. 

"Senin aşkın bana zühd ü itaati unutturdu Namazı, mescidi, mihrabı, taatı unutturdu" Bir müddet sonra müridlerinden Terlik Mehmet Baba, Delbes Mehmed Baba, Hamza Baba ve Hameleş Baha'dan başka yanında kimse kalmaz. Diğerleri, Aydi Baba şaşırdı, diyerek dağılırlar. Bu sıralarda Aydi Baba bütün Antep ulemasının taarruzlarına, hakaretlerine maruz kalırsa da hepsini hoş görür. Nakledilir ki, Aydi Baha'nın cezbe halinde yaşadığı zamanlarda Maraş'ta Karcızade isminde ulemadan bir zat varmış. Bu zat her sene ramazanda Antep'e gelir, camilerde hatiplik yaparmış. 
Aydi Baha'nın Tiryakioğlu Mehmet Ağa namında bir dayısı varmış. Bu zat bir gün Karcızadeyi iftara davet 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etmiş ve nasihatinden müstefid olur düşüncesiyle Aydi Baha'yı da o mecliste bulundurmuş. İftardan sonra Karcızade Aydi Baba'ya, "sen ilim ve fazıl sahibi bir zatsın. Bu haller sana yakışmaz.", diye nasihatte bulunmak istemiş. Aydi Baba da hocayı şu güzel şiiri ile susturmuş. 
"Envar-ı cemale yine pervane-i aşkım 
Humar-ı visale dahi mestane-i aşkım 
Zahit beni zencir-i riya bendedebilmez 
Ben zülf-i nigar kaydıne divane-i aşkım " Aydi Baba, Allah aşkı ile Yunus Emre gibi şiirler söyler. Gece söylediği şiirlerinde Ayani, gündüz söylediklerine de Aydi mahlaslarını kullanır. Divan'ı, Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir. 

Aydi Baba, cezbe halinde söylediği bazı sözleri ve davranışları yüzünden tenkitlere uğrar. Müftüzade ailesinin dedeleri olan Müftü Hacı Osman Efendinin ve diğer hocaların gayretiyle Birecik'e sürgün edilir. Sonra tekrar Antep'e gelir. Dönüşünden kısa bir süre sonra Antep'te vefat eder. Eski Mezarlığa defnedilirse de kabri sonraları kurulan Yeni Mezarlığa nakledilir. 

Aydi Baha'nın öldüğü zaman İbrahim isminde bir oğlu ile bir kızı kalmışsa da günümüzde erkek evlatlarından kimse yoktur. 

Anlatılır ki, Aydi Baba evvelce hoca, vaiz, imam idi. Aliyünneccar camiinde vaaz eder, hocaları, şeyhleri taşlar, bilhassa Karakabir'deki Üryan Baba'ya çok taş atardı. Şahveli Tekkesindeki bir şeyh buna çok kızar. 
Memleket büyüklerine şikayette bulunur, bir şey çıkmaz. 
Üryan Babaya şikayet eder. Üryan Baba, yalnız avret 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mahallini setreden, saç, sakal, bıyık birbirine karışmış süfli-meşrep bir derviştir. Ara sıra çarşıya iner. Bunu gören halk kendisinden ürker ve kaçar. Baba, aynı zamanda demkeştir. Türbesi Sarımsak Tepenin kuzey tarafındaki sath-ı mailin üst tarafındaki tek ağacın altında idi. Tabii ki, bu zat Kurban Baha'dan başka birisidir. 

Üryan Baba, Şahveli Tekkesindeki zat tarafından gelen şikayetçiyi cevaplandırır. Zaten biz de ona dargınız, der. Ve marifeti ne ise harcar, hünerini gösterir. 

Ay di Baba bir gün Annaccar Camiindeki hücresinden fırlar çıkar gider. Üryan Babanın bulunduğu makta' m kenarında avare avare dolaşmaya başlar. 
Babanın mağarasının kapısı önüne varır. Baba, Aydi'yi görünce kendi tabiriyle "geldin mi pz..nk, gel otur", der. 
Aydi içeri girer, oturur. Üryan Baba yanındaki çavuşuna emreder. "Ver içsin", der. Kirli bir bardak içinde şerbet gibi bir şey verirler. Aydi gayr-i ihtiyari alır ve içer. Sonra, "kalk git" emrini verir. Aydi kalkar gider. Arasada Kelleci Pazarının köşesine gelince "yangın var" redifli gazelini söylemeye başlar. Gazelin bir kısmını da Arasa çarşısının ortasına gelince okur. Oradan Annaccar camiindeki hücresine gelir. Bir sini, yani işret sofrası kurar. Boş şişeleri kor, muhabbete başlar. Yani halka işret ediyor görünerek etrafındaki ehl-i zahirin dağılması için böyle yapmaktadır. Etrafındaki muhibler bunun şarap değil şerbet olduğunu bilirler amma Tabakhane halkı Aydi'nin aşk-ı ilahiye düştüğünü bilmeyerek Babayı rahatsız etmeye başlarlar. Oradan Ömeriye Camiindeki hücreye nakleder. 
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Çarşıya çıkar, salman eder (Gazel okuyarak para toplar). Hergün bir tay (bir çuval) kömür alır gelir, hücrenin ortasına boşaltır, ateşler. Kapıyı basırır (sürgüler). Ateş kül oluncaya kadar içerde oturur. Yaz kış böyle yapar. 

Bir zaman sonra Baba ortadan kaybolur. 
İstanbul'a gider, Kuşadalıyı bulur. Ona intisab eder ve orada, 

Aydi dahi bayram-ı kebir etti 

Dest urdu o dem damenine Kuş 'adalının 

Maktalı gazelini yazar. Ondan sonra döner gelir. 

Bu hal böyle devam eder gider ve kendine de çok intisab 

edenler olur. 

Yine nakledilir ki, Kör Kasım vaktiyle Ahmet Çelebi Medresesinde Bacaksız Hafız' m yanında okurmuş. 
Bir gün Saatçi Abdi Efendinin 56 babası olup Besni'den Anteb'e yeni gelen İmam Hoca, Bacaksız Hafız'a gelerek der ki, dün Kalealtı pazarında dolaşırken yanıma pejmürde kıyafetli bir adam geldi. Başladı bana söylemeye. "Ben de senin gibi sünnet bıraktımdı amma öyle değilmiş, Hocam öyle değilmiş. Ben de senin gibi sürme çektimdi. Amma öyle değilmiş Hocam, öyle değilmiş. Ben de senin gibi sakal bıraktımdı. Amma öyle değilmiş Hocam, öyle 



56 Nakşibendi tarikatından arif bir zat olan Saatçi Hacı Abdi 
Efendi, Alaybeyi Camiinde imamlık ve hal olan Zincirli Bedestenin Karabasamak denilen kapısı yanında saatçilik edermiş. Gaziantep savunmasında Delbes Mahallesinde bir mazgal önünde çarpışırken düşmanın top şarapneli ile parça parça olarak şehitlik rütbesini kazanır. 
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değilmiş. Ben de senin gibi cübbe giydimdi. Amma öyle değilmiş Hocam, öyle değilmiş. Ben de senin gibi san pabuç giydimdi. Amma öyle değilmiş Hocam, öyle değilmiş." Bunları söyledi ve Tabakhaneye doğru koştu gitti. Acaba kimdi?. Bacaksız Hafız şu cevabı vermiş. Ona Deli Aydi derler, Deli Aydi. 

Aydi Baba karlı bir günde Şaraküstü'deki [Şehreküstü] hücreye gelmiş. Çok ateşli olduğunu söylemiş. Kendisini bir teşt (büyük bakır leğen) e oturtmuşlar, başına kar koymuşlar. Kar eridikçe suyu teştin içine birikmiş. Mütevelli Şıho bu suları Aydi Babanın göğsüne serpmiş. O zaman Aydi, "Molla kalemi al da yaz", diye şu gazeli söylemeye başlamış. 

Sakın su serpme ey dana buna aşk ateşi derler Söyndürmez denizler kanda kaldı jale yangın var Yarısını orada Şıho'ya yazdırıp bıraktığı gazeli başka bir gün aşka gelerek tamamlamış. 

Aydi Baba'nın en ünlü zamanı imiş. Bayramda ziyaretine gelenlerin haddi hesabı yokmuş. Bayramdan sonra Mütevelli Şıho'nun, Terlik Mustafa'nın bulunduğu bir mecliste Aydi, "Biz şeyh olduk sanıyorduk amma daha mürit bile olamamışız. Eğer bu halktan uzaklaşmazsak, Allah'a yakın olamayız", demiş. Birkaç yakın müridinden başka bütün müritlerini dağıtmış. 

Bir bayram günü müritler hücrede Aydi Baba'yı beklerken baş müritlerden Hacı Mehmet Baba vaaz ve nasihatta bulunmaya başlamış. O sırada Aydi içeri girmiş. 
Mehmet Babayı yeni bayram elbisesi ile görünce şunu söylemiş. 
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Atlas-ı zibayı soy eğnine gey sen aba 
Halka de hem sen de tut Hacı Muhammed Baba Aydi İstanbul'a giderken bir arkadaşı da dükkanındaki malları paraya çevirerek ona katılır. 
İstanbul'da Kuşadalıya devam etmeye başlarlar. Bir müddet sonra para biter, sıkıntı başlar. Aydi'nin arkadaşı içinden şöyle düşünür. "Gül gibi işimi ne diye dağıttım da burada sürünmeye geldim.". Bu Aydi'ye ayan olur. Ona, "Kalk çarşıya çıkalım", der. Çıkarlar. Aydi elinde keşkül çarşıda gazel okuyarak para toplar. Oturdukları hana dönerler. Para ile dolu olan keşkülü arkadaşının önüne boşaltarak, "Hadi Anteb'e git de mal al, dükkanını aç", der. Arkadaşı af diler, kalmak ister. Fakat Aydi kabul etmez. 

Tabakhanede bir kadın doğururken çok zahmet çeker 57 . Komşular kadının kocasına, "Aydi Babaya git de bir nefes etsin", derler. Adamcağız, "o deli ne yapabilir?", diye düşünmekle beraber gider Aydi Babayı bulur. 
Durumu anlatır. Aydi gözlerini kapayıp biraz daldıktan sonra, "git bir oğlun oldu", der. Adam yine içinden alay ederek eve gelir. Bakar ki gerçekten bir oğlu olmuş. 
Loğusanın yanında bulunan kadınlar adama derler ki, "Aydi Baba geldi, bir nefes etti, karın kurtuldu". 

Antep'teki 1895 isyanının ardından yapılan incelemelerde, Amerikan Koleji Müdürü Mr. Fuller ve Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. Shepard'm hem isyan öncesinde hem isyan sırasında kendilerinin, kolej ve 



Aydi Baba. Evliyalar Ansikopedisi 

70 



hastanede görevli memurlarının, isyancı Ermenilere verdikleri desteği ve isyan için yaptıkları tahrik ve teşvikleri kanıtlayan birçok belge ele geçirilir. 

1895 yılında, Antep'te de Ermeniler bir isyan ve 
katliam hareketi başlatmışlar ancak isyanın bastırılmasının ardından yakalanan suçlular birkaç aylık bir hapis cezasının ardından, Avrupalı sefir ve konsolosların şikayetleri göz önüne alınarak serbest bırakılmışlardır 58 . 
1895 yılında 15000 civarında olan şehirdeki Ermeni 
nüfusunun 1000 kadarı Hmçak Cemiyeti üyesidir. 
Ayntab'da örgütlenen Hmçakyanlarm mezhep ayrımı gözetilmeksizin misyonerler ve kiliseler başta olmak üzere içerden ve dışardan her türlü desteği de arkalarına alarak çıkardıkları isyan hakkında 24 Kasım 1895 tarihli bir tahrirattan, Müslüman bir çocuğun öldürülmesiyle patlak veren olayın, 51 'i erkek sekizi kadın olmak üzere toplam 
59 müslümanm ve 1 03 'ü erkek sekizi kadın olmak üzere 
toplam 111 Ermeni'nin canına mal olduğunu öğreniriz. 
Ayrıca 97 kişi de bu olay sırasında yaralanır. Ayntab'm Müslüman ahalisinin bir arada yaşadığı Ermeni komşusuyla silahlı, eli kanlı ve merhametten yoksun eşkıyayı ayırt ettiği, daha sonra şehirdeki nüfus hareketliliğinden anlaşılmaktadır. 



58 Mehmet Ali Yıldırım. 1895- 1896 İsyanları Sırasında 
Ayıntab'da Ermeniler ve Hınçak Cemiyeti 
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XX. Yüzyıl 



Şehrin mezarlığı, Bedreddin el-Aynî'nin babasının zamanından beri şehrin güneyinde bulunuyordu 59 . Babası Kadı Kemâleddin ölünce (XIV. yüzyıl sonları) Halep yolundaki Mukre denilen yere defnedilmişti. Kemikli Bedesten (1853) yapılırken yer altından mezarların çıkması, daha XVI. yüzyıl başlarında şehrin merkezinde kalan bu mevkiin eskiden mezarlık olduğunu göstermektedir. Bu durumda, Antep'in kuruluşunda önceleri Müslüman ölülerinin bu kesime gömüldüğünü, ardından şehrin gelişip büyümesiyle de mezarlığın daha güneydeki tepelere nakledildiğini düşünmek mümkündür. Günümüzde buralarda Savcılı, Çamlıca, Saçaklı, Şenyurt, Kurtuluş ve Aydınbaba mahalleleri yer almaktadır. 
Bugün doğumevinin bulunduğu yerin yakın zamana kadar Kabirli Bostan adıyla tanınmasından yer yer kuzeye doğru sarktığı anlaşılan bu mezarlık 1940'larda kaldırılarak kabirler Asrî Mezarlık'a taşınır. Antep Harbi öncesinde ve Cumhuriyet' in ilk yıllarında şehir mezarlığı, şehrin güney tarafındaki Eski Kargasekmez ile Mardintepe eteklerinde bulunmaktadır 60 . Antep Harbi döneminde "Ermeniler, Kara Kabir'den (Ermeni Mezarlığı) hastane duvarına kadar, Türk mezarlığının baş taşlarının hepsini söküp, yığma bir duvar" yaparak bunun ardına gizlenirler. Bu yüzden Türk Mezarlığı da denilen Eski Mezarlık, Antep Harbi sırasında zarar görür. Antep Harbi'nin ardından "güney tepelerinin yamaçlarını kaplayan mezar taşları 



59 Gaziantep. Nusret Çam. TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt 13 

60 Gülsün Nakıboğlu. Mitat Enç'in Eserlerinde Gaziantep. 
Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep. 2009 
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ortada" kalır. "Atatürk kenti ziyaret ettiği zaman vali ve belediye reisine, bu kasvetli görünüşü işaret edip, asrî bir mezarlık kurulmasını" söyler. Eski Mezarlık böylece taşınır. "Önü alınamayan insan göçüyle çevre köyler ve yoksul illerden buraya yerleşenlerin, geçmişle ilgisi ve bilgisi kıt olduğundan, birkaç yıl içinde yamaçlardaki eski mezarlık da, berbat görüntülü gecekondu mahallesine dönüşüverdi." Bundan başka şimdiki tren istasyonu tarafında da daha küçük bir mezarlığın mevcut olduğu bilinmektedir. 

XX. Yüzyılın başlarında Antep şehrinin ticari, zirai ve sanayi varlığının yarıdan fazlası, şehir nüfusunun dörtte birini teşkil eden Ermenilerin elindedir 61 . 1. Dünya Savaşı sonrasında ekonominin belkemiğini oluşturan Ermenilerin şehirden sürülmesi sonucunda ekonomide gerileme yaşanır. 

Antep Ermeni Protestan Kilisesinin tamiri için hazırlanan ancak Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Ermeni sevkiyatı dolayısıyla tamir ertelenince geliri mal sandığında muhafaza edilmek kaydıyla başkalarına satılan taşlar dahi, sonradan kiliseye iade edilmiş ve taşların kiliseye taşınması için gerekli olan nakliye ücreti de (on bin kuruş) Osmanlı Devleti tarafından ödenmiştir. 

1306 tarihli Halep Vilayet Salnamesine göre, 
Antep'te 1130 talebesiyle 22 gayrimüslim okulu, 1780 



61 Ramazan Erhan Güllü. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Gaziantep 
Ermenileri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi. İstanbul. 
2009 
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talebesiyle 57 İslam Sıbyan Okulu, 188 talebesiyle bir Rüşdiye, 150 talebesiyle 21 ilmiye medresesi bulunmaktadır 62 . 

Yüzyılın başında Antep'te gayrı Müslimlere ait yirmi civarında sadece ilkokul bulunmaktadır 63 . Ermeni okullarından biri bugün Başkarakol'da bulunan Gaziantep Lisesi'nin yerinde yapılmış olup, o dönemdeki ismi Kilikya Yüksek Eğitim Enstitüsü (19 12-1 91 5) 'dür. 
Gaziantep Lisesi'nin 1933 yılında açıldığı düşünülürse Kilikya Yüksek Eğitim Enstitüsü binasının bu tarihten önce yıkılmış olduğu anlaşılır. Bununla birlikte, bazı okul binaları Ermenilerin şehirden ayrılmasından sonra konut olarak kullanılmıştır. 

1907 yılı kayıtlarına göre Antep'te en güçlü 
konumda olan Amerikan misyonerlere ait kuruluşlar Antep Amerikan Koleji (Merkezi Türkiye Koleji), Amerikan Kız Koleji (Seminary School), Protestan cemaatine ait üç adet ilkokul, Antep Amerikan Hastanesi, Mardintepe'de bulunan yetimhane olup 1919'da kolej ve 
hastane dışında, 400 yataklı erkek çocuk yetimhanesi, 350 
yataklı kız çocuk yetimhanesi, 400 kişilik erkek çocuk için öksüz yurdu, bir adet çocuk yuvası, bir adet şefkat yuvası ve Genç Hıristiyanlar Cemiyeti 'dir. 



62 Cengiz Eroğlu-Murat Babuçoğlu-Mehmet Köçer. Osmanlı 
Vilayet Salnamelerinde Halep. Orsam. Ankara. 2012 

63 Berrak Yüce Osmanlı Son Dönemi ile Erken Cumhuriyet 
Dönemi Arasında Gaziantep'te Mimari Dokunun Değişimi (1839-1950). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi. 
İstanbul. 2010 
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Antep'te faaliyet gösteren en önemli Amerikan-Protestan kuruluş Antep Amerikan Koleji'dir 64 . 
BOARD'un misyonerleri bu yönde ilk adımı 1870 yılında Urfa'daki toplantıda atmışlar, 1874 yılında ise Amerika'nın Boston kentinde okulun kuruluş beratı alınmıştır. Bu aşamadan sonra 1878 Ekiminde Merkezi Türkiye Koleji küçük bir binada eğitime başlar. Kolejin kurulduğu ilk arazi Antepli Kethudazade Hacı Taha Efendi tarafından bağışlanmıştır 65 . Yine Antepli zengin Ocaklar ve Ataylar gibi aileler de kolejin kurulması için para yardımında bulunmuşlardır 66 . 1914 yılında Osmanlı Hükümeti, koleji, ali (üniversite) olarak tanır. 
Kaynaklarda 1876'da okulun açıldığı dönemde Antepli Müslümanlardan 60 kişinin koleje kayıt yaptırdığı, ancak tepkiler üzerine öğrencilerin okuldan kayıtlarını sildirdiği belirtilmektedir 67 . Bunda resmi makamların koleje devam 



64 Amerikan Koleji'nin kurucusu ve banisi Trovvbridge (1831- 
1888)'in mezarı, Gaziantep Amerikan Hastanesi ve Koleji'nin kurucularından ve ünlü hekimlerinden bazılarının mezarları gibi, Gaziantep Amerikan Hastanesi'nin arkasındaki bahçede bulunmaktadır. 

65 Hacı Taha Efendi, 1880-1881 yıllarında vefat etmiştir. Antepli 
meşhur "Göğüş" ailesinin atasıdır. 

66 Faruk Taşkın. Antep'te Bir Misyoner Üniversitesi: Merkezi 
Türkiye Koleji 

67 Mitat Enç hatıralarında bu endişelere yer verir. "Kolej olarak 
işlediği günlerde buraya hemen hemen tümüyle Ermeni gençleri devam ederlerdi. Türklerin çocuklarını oraya göndermeye kalkmaları tehlikelerle dolu bir Frenkperestlik sayılır, maazallah dinlerinin değiştirileceğinden, gâvurlaşacaklanndan korkulurdu. 
Bize orası, gizlice Müslüman çocukları yakalayıp içeri alarak 



75 



eden çocukların ailelerine baskı yaparak kayıtlarını sildirmesi için girişimde bulundukları iddia edilmektedir. 
Yine 1898-1899 öğretim yılında dört Müslüman öğrenci koleje kayıt yaptırmıştır. Ancak dönem ortasında hükümet emriyle Müslümanların Hıristiyan okullarına gitmelerinin yasaklandığı belirtilmektedir. 

Merkezi Türkiye Koleji'nin Kolej B ölümü 'nde 
1876'dan 1921 yılma kadar okuyan öğrenci sayısı 5569 
olarak verilmektedir. Bugün Kolejtepe olarak adlandırılan bölgedeki yeni yerleşkede binanın temeli 1877 yılında atılır ve kolej ertesi yıl bu binaya taşınır. Okul binası, başkan ve öğretmenlerin evi, tenis kortu ve oyun alanları ile büyük bir alana yayılmıştır. 1915 yılında kolej öğretmenlerinin şevke tabi tutulması ve hükümetin koleje el koyması ile birlikte okula Müslüman öğrenciler kayıt yaptırmaya başlar. 1918 yılında İngilizlerin Antep'e girmesiyle kolej yeniden Amerikan misyonerlerine teslim edilir, kolej binası ise İngilizlerin karargahı olarak kullanılır. Ardından Fransız işgali ile birlikte kolej tamamen Fransız ordusunun karargahı haline getirilir. 
1924 yılından itibaren kolej Halep 'e taşınır ve bu tarihten 
sonra da "Sürgündeki Kolej" olarak anılmaya başlar. 

1883 yılında Amerikan Kız Koleji, Amerikan 
Hastanesi yanındaki yeni yerine taşınır. Kayacık'taki ilk bina ise sonradan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu olarak 



iğneli beşiğe yatırıp salladıkları söylenen Yahudi evleri gibi bir şey duygusu verirdi" 
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kullanılacaktır. Günümüzde ise KUDEB binası olarak hizmet vermektedir 68 . 

Gaziantep 'in merkezinde halen varlığını sürdüren, yenileme geçirmiş ve günümüze ulaşmayan eserlerin dökümü şu şekildedir 69 . Cami ve mescitlerin 34 adedi halen mevcut iken 144 adedi yok olmuştur. Medrese ve mekteplerin dördü mevcut iken 28 tanesi yok olmuştur. 
Tekke ve zaviyelerin ikisi mevcut olup 20 tanesi yok olmuştur. Türbelerin iki adedi mevcuttur ve 1 1 adedi yok olmuştur. Hanların 19 tanesi mevcuttur ve 13'ü yok olmuştur. Bedestenlerin iki tanesi (Zincirli Bedesten -1717 ve Kemikli Bedesten -1853) halen mevcut iken üç tanesi 
yok olmuştur 70 . Hamamların 10 adedi mevcuttur ve 12 



68 İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlıkça izin 
verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak üzere korama, uygulama ve denetim büroları kurulması 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası 'nın 5226 sayılı yasanın 13. 
maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu konuda 1 1 Haziran 2005 
tarihinde bir yönetmelik çıkartılarak kısaca KUDEB olarak anılacak olan bu birimlerin kuruluş ve işleyiş esasları ayrıntıya kavuşturulmuştur. KUDEB'ler, İl Özel İdarelerinde imarla ilgili müdürlük, Büyükşehir Belediyelerinde imar daire başkanlığı ve diğer belediyelerde İmar Müdürlüğü bünyesinde görev yapar. 

69 Tuncer Doğan. Gaziantep Türk İslam Dönemi Mimari 
Süslemeleri. Doktora Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van. 2013 

70 Zincirli Bedesteni 957 yılında yandıktan sonra sebze haline 
çevrilir. Günümüzde imalatçı bakırcılar, sedefçiler, gümüşçüler, kehribar, teşbihçiler, tohumcular, nakışçılar, yöresel gıdacılar, attarlar, kutnucular, şalcılar, hediyelikçiler, değerli taş ve takıcılar ve antikacıların bulunduğu turistik mekandır. 
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tanesi yok olmuştur. Çeşme ve kastellerin 12' si mevcuttur ve 22 adedi yok olmuştur. Toplamda 86 eser mevcuttur ve 
253 eser yok olmuştur. Berrak Yüce şehrin mimari 
dönüşümünü ele aldığı çalışmasında, Çınarlı Camisi ile Kendirli Kilisesi arasında kalan Ermenilerin yaşadığı bölgedeki binaların büyük bölümünün tamamen yıkılıp yok olduğu ve bu binalardan ya da yıkıntılarından çıkan taşları, elinde yalın kılıç Fransız birliğini önüne katarak tek başına süren Cücüş Baba'nm ticari amaçlarla satmış 
olduğunu nakleder. 71 

Antep Ermenileri başlangıçta, Osmanlı Hükümeti 'nin aynı yıl yürürlüğe koyduğu sevk ve iskân kanunundan da muaf tutulmuşken, bir kargaşa endişesi yüzünden daha sonra bir kısmı şevke tâbi tutulur 72 . Şevke tâbi tutulan Antep Ermenileri 1918 yılı sonlarında tekrar şehre dönerler ancak işgal altındaki şehre İngilizlerin baskısıyla Antep Ermenileri dışında, aslen başka şehirlerden olan, binlerce Ermeni daha getirilir. İngiliz işgali sırasında işgalcilerin rehberlik ve tercümanlık işlerini tamamen yerli Ermeniler üstlenmişlerdir. Fransız işgal dönemi ve Ermenilerin Fransız ordusuna katılmaları ise, Antep 'te Türklerle Ermeniler arasındaki tüm bağları 



71 Berrak Yüce. Osmanlı Son Dönemi ile Erken Cumhuriyet 
Dönemi Arasında Gaziantep'te Mimari Dokunun Değişimi (1839-1950). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi. 
İstanbul. 2010 

72 Ramazan Erhan Güllü. Osmanlıdan Cumhuriyete Gaziantep 
Ermenileri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi. İstanbul. 
2010 
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koparan nihai gelişmedir. Antep Ermenilerinin hemen hemen tamamı savaş sırasında Fransızların safında yer aldığı gibi, Ermeni mahalleleri de Türk mahallelerine karşı birer cephe haline getirilmiştir. 

I. Dünya Savaşı'nm sonunda Osmanlıların yenik 
sayılmasıyla şehir 1 5 Ocak 191 9'da İngilizler, ardından 29 
Ekim 1919'da Fransızlar tarafından işgal edilir. Eyüp Sabri hatıratında İngilizlerin işgali sırasında mutasarrıfın Celal Bey, Belediye Başkanının ise Şeyh Mustafa Efendi olduğunu kaydeder 73 . 23 Ocak 1919'da işgal kuvvetlerinin başındaki General McAndrew, Ermenilerin tehciri ve mallarının talan edilmesine aktif olarak katıldıkları ve bu süreçte halkı galeyana getirdikleri gerekçesiyle Antep 'te yerel memurlardan Muhasebeci Nesim, Defter-i Hakani Memuru Eyüp Sabri 74 , Evkaf Memuru Hakkı, Antep İttihat ve Terakki Cemiyeti İkinci Reisi Taşçızade Abdullah, Antep Haberleri gazetesi sahiplerinden 



73 Antep Mutasarrıfı Celal Bey bilahare 150'likler arasında yer 
alacaktır. Belediyenin WEB sitesinde eski belediye başkanları arasında yer alan Şeyh Mustafa Efendi'nin görev süresi 1910-13 olarak verilmekte ve 1919'da belediye başkanı olarak Lütfü Güceylioğlu görülmektedir. 

74 Eyüp Sabri Akgöl, Ohrili Eyüp Sabri' (d. 1876 , Ohri - ö. 16 
Ağustos 1950, İstanbul) Türk asker, siyasetçi. İttihat ve Terakki Cemiyeti 'nin kurucularından, II. Meşrutiyet'in ilanına yol açan ayaklanmanın önderlerindendir. 1 . dönem TBMM Eskişehir, V., VI. , VII. Dönem TBMM Çorum ve VII. dönem TBMM Erzurum milletvekili. İzmir Suikastı samklarındandır. Esaret Hatıraları'nda yaşamış olduğu o günleri anlatır. 
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Kahyazade Hüseyin Cemil Göğüş, Mennanzade Mustafa, İmamzade Mustafa, İncozade Hasan, Patpatzade M. 
Bahtiyar ve Urfa'dan gelen Dişikırıkoğlu Hulusi gibi şehrin önde gelen bazı kişilerini tutuklattırır. Hatta yargılanmaları yapılana kadar Mısır'a sürgüne gönderir. İngilizler, Antep, Maraş ve Urfa'yı Fransızların Musul'dan vazgeçmeleri şartı ile Fransızlara bırakarak tahliye ederler. Fransa'nın 1 Nisan 191 9'daki Antep'i işgal etmesinden sonra, 1 920 yılının Nisan ayı başında Heyet-i Merkeziye öncülüğünde Antepli kentte bir ayaklanma başlatarak Fransızlara karşı direnişe geçer. Şehrin kontrolünü ele geçirerek Fransız askerlerini Antep'ten çıkarır. Bunun üzerine Fransa Suriye'den de getirdiği yeni kuvvetlerle Antep şehrini kuşatır. 10 ay süren kuşatma sırasında Antep'e erzak ve mühimmat yardımı yapılamaz. 
Şehirde açlık ve susuzluk en üst seviyeye çıkar. 

"Önce savaş çarşıyı, cemaati çekilmiş yıkık bir tapmağa dönüştürmüştü. Aylarca ne bir çekiç sesi ne kervan katırlarının nal şakırtıları duyulabilmişti. Havlayıp yal dilenen tek bir çarşı köpeği bile kalmamıştı. Bir kesimi açlıktan kırılmış, bir kesimini de aylarca süren kuşatma 
sırasında insanlar yiyip tüketmişti." 75 

Antep Harbi döneminde Heyet-i Merkeziye tarafından şehrin varlıklı ailelerinden belirlenen "salma"ları ödemeleri istenir. Kendilerinden istenen 



75 Gülsün Nakıboğlu. Mitat Enç'in Eserlerinde Gaziantep. 
Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep. 2009 
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parayı ödeyemeyenler Belediye Ham'nda tutulurlar. "Çok geçmeden, salmayı vermeyen veya veremeyenlerin toparlanıp Belediye Hanına tıkıldığı; gömülerinin yerini söyletmek için sopa ve dipçikle zorlandıkları anlatılmaya başlandı." "Zaten hanlardan bir kesimi çete karargâhı yapılmış, Millet hanı da suçlularıyla, gömüsünün yerini haber vermeyen varlıklıların doldurulduğu tutuklu evine dönüşmüştü." Fransızların Mardin Tepe'den şehri top ateşine tuttuğu sırada, bu toplardan birisi de Millet Hanı'na düşer ve Millet Hanı yıkılır. "Bir sabah bunlardan birisi de Millet Hanının damına düşmüştü. Avludaki tutuklular ve nöbetçi çetelerden bir kısmını kırıp geçirmiş, taş duvarlardan birini aşağı indirmişti. Ölenler ölmüş gitmiş, canını kurtaranlarsa kaçıp dağılmışlardı." Antep Harbi döneminde kendilerinden istenen parayı veremeyenlerin hapsedildiği hanlardan birisi de Yüzükçü Hanı 'dır. 

Şehir dışında bu savaşlar sürerken şehir içinde de birçok çarpışmalar olmakta, Fransızlar şehri sürekli olarak ateş altında tutmaktadır. Halk bir taraftan bu ateşin etkisi ile kıvranırken, diğer taraftan da yiyecek darlığı çekmektedir. Fransızlar şehir dışındaki masum halkın elindeki zahire ve hayvanları yağma ile uğraşırken, Antep'te bir kış savaşma hazırlık çalışmaları olanca hızıyla sürer. Diğer yandan Heyet-i Merkeziye'ce 27 Mayıs 1920'de Ankara nezdinde teşebbüse geçilerek şehrin kurtarılması için yardım istenir. Şehrin ileri gelenleri de aynı şekilde iç durumu açık şekilde gösteren telgraflar tertip etmiş, Mustafa Kemal Paşa'ya, Büyük Millet 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Meclisine, Milletvekillerine ve diğer makamlara vermişlerdir. 

Bu telgraflara şifreli gelen bir cevap, Heyet-i Merkeziye üyelerinin bütün umutlarım kırar. Bu cevapta, "Cihan muvacehesinde Türk varlık ve istiklal savaşının mihrak merkezi Garp cephesinde cereyan etmekte olan harptir. Böyle hayati ehemmiyete haiz bir harp sahnesinden Antep cephesine bundan daha fazla muavenet edilmesine imkan yoktur. Buna göre tertibat alınarak müdafaanın devamı lazımdır" denilmektedir. Heyet-i Merkeziye bu telgrafı açıklamamış ve savunmanın devamını sağlayacak tedbirlere daha sıkı bir surette sarılmıştır. 

Ocak 1921 'in başı itibarıyla Antep 'in erzak bakımından büyük sıkıntı içinde olduğu görülür 76 . Şehirde at, sığır, koyun ve keçilerle üzüm, fıstık ve buna benzer gıda maddelerinin hepsi toplanarak "iaşe-i umumiye" ambarına koyulur ve her gün, buradan Anteplilere, ölmeyecek kadar gıda maddesi dağıtmaya başlanır. Açlık şiddetli bir hal alır. Evlerde kalan son lokmalar tükenmek 
üzeredir. O kadar ki, 25.000 nüfus için yiyecek olarak 25 
kilo erzak kalmıştır. Sokaklarda, caddelerde renkleri solgun aç insanlar dolaşmakta, zengin-fakir herkes ekmek aramaktadır. Ölen beygirler ve eşekler derhal kapışılmaktadır. Heyet-i Merkeziye bu durum karşısında 



76 Zekai Güner. Antep Savunması Ve Ali Şefik Özdemir Bey'in 
Faaliyetleri 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açlık beyannamesi yayımlamıştır. Kürkçüoğlu Hanı'nın mahzeninde yüzlerce Türk kadını ve kızı zerdali çekirdeklerini kırıp tatlandırmakla görevlendirilmiş ve temin edilen tatlandırılmış çekirdekler tink taşı altında ezildikten sonra un ve kepeğe karıştırılarak ekmek yapımında kullanılmıştır. Fakat zerdali çekirdeği acı olduğundan şehirde hıçkırık hastalığı baş gösterir. Şehirde bez sıkıntısı vardır. Tetanozlu hastalar çaresizlik içinde ölmektedir. 

2 Şubat 1921 günü Antep heyetinden şehir 
müdafileri namına Mehmet Ali Efendi, Kolordu Kumandanlığına giderek bir huruç harekatı yapmayı talep eder. 6 Şubatta beş subay, dört yüz elli asker çıkış harekatında başarılı olurlar. Şefik Özdemir Bey ve hükümet erkanı ile iki yüz kişilik bir kuvvet Mehmet Çavuş ve Elbistanlı Hoca öncülüğünde şehirden çıkmayı başarabilirler 77 . İçeride Heyet-i Merkeziye Reisi, Ferit, 



77 Ali Şefik Özdemir (d. 1885, Kahire) - (ö. 17 Mayıs 1951), 
Türk siyasetçi. Kahire El-Ezher ve Darülfünun Edebiyat-ı İslamiye Şubesi mezunudur. Tüccarlık, Çiftçilik, Nâfıa İşleri, Şam-Türk Arap Birliği Teşkilatı Kuruculuğu, Müteahhitlik, Ayıntap Milis Kaymakamlığı, TBMM VI. Dönem Siirt, VII. 
Dönem Gaziantep Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır. Kafkasya'dan Mısır'a göç eden Adige Mısır kölemenlerinden Özdemir ailesine mensuptur. Antep harbi sırasında, Suriye hakkında Mustafa Kemâl Paşa'ya bilgi vermek maksadı ile Antep'e gelmiş iken, Fransızların Suriye'yi işgal etmeleri üzerine Antep müdafaasının başına getirilmiş, nihayete kadar da çalışmıştır. Ankara'da vefat etmiş, vasiyeti üzerine cenazesi Gaziantep'e getirilerek, Asri mezarlığa gömülmüştür. 
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Kepkepzade Asım ve Mahmut Budeyri kalmıştı. 8 Şubat'ta Şıh Camiinde yapılan toplantı ile şehir teslim olur 78 . 

Şehir 6 Şubat 1921 günü 93 sayılı yasa ile "Gazilik" unvanı ile onurlandırılır. 9 Şubat 1921 tarihinde şehir Fransa birliklerine teslim edilir. Antep halkı, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti öncülüğünde 1 Nisan 1920 ve 8 Şubat 
1 92 1 tarihleri arasında, 1 1 ay boyunca bu işgale direnir. 
Direniş öncesi Antep 'te iki hastane bulunmaktadır. 
Bunlardan biri Amerikan, diğeri günümüzde Bahçelievlerde bulunan ve Fransız topçusunun ağır bombardımanı sonucunda harap olan Türk Hastanesidir. 
Şehir dışındaki muharebelerde yaralıları tedavi etmek amacıyla Şehreküstü semtindeki Şeyh Fethullah (Şıh Camii) hastane haline getirilir. 1 Nisan 1920' den itibaren Türk Hastanesini kullanma olanağı kalmadığından Şıh Camii ve çevresinde sağlık hizmetleri verilmeye başlanarak savaş sonuna kadar kullanılır. Cami avlusundaki mektebin bir kısmı idare bürosu yapılır, camiye yataklar yerleştirilerek hastane haline getirilir. 
Belediye eczanesinin 5-10 kalem ilacı Şıh Camii hastanesine getirilerek eczane kurulmuş olur. Hastanede yaralılar o kadar artmıştır ki yan tarafta bulunan Hacı Halil ve Hacı Vahab sokaklarmdaki evler de hastane haline getirilerek sağlık hizmeti verilir. Şıh Camiinin hastane olarak tercih edilme sebebi, şehrin doğu kesiminde Fransız 



78 Gürsel Ali. Milli Mücadele Döneminde Gaziantep Savunması 
ve Şahinbey 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karargahına oldukça uzak mesafede olmasıdır. 
Minaresinde Kızılay bayrağı dalgalanmasına rağmen Fransızların topçu ateşinden kurtulamaz 79 . 

İşgal sırasında 70 bin civarında top mermisi atılmış olan şehirde sekiz bin bina tahrip, 6317 kişi şehit olur 80 . 
Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre Yunan Cephesinde, Sakarya'da, Dumlupmar'da verilen şehit sayısı Antep savaşında şehit düşenlerden azdır 81 . 20 Ekim 
1 92 1 'de yapılan Ankara Antlaşması sonucu Fransızlar 25 
Aralık 1 92 1 tarihinde şehri boşaltır. 



79 Samet Bayrak. Antep Harbinde Sağlık Hizmeti Ve Dr. Mecit 
Barlas Hizmetleri 

80 'Ayhan Öztürk. Millî Mücadele'de Gaziantep' Diğer taraftan, 
başka bir kaynak bu sayının çok daha fazla olduğunu ileri sürmektedir. "Şehit sayısı kesinlikle doğru değil. Bir defa savaşa katılanlara bakmak lazım. Lohanizade Mustafa Nurettin savaşa katılmış bir kişi, o Osmanlıca olarak neşretmiş olduğu kitabında daha sonra bu latin harflerine de çevrildi ama ne kadar doğru çevrildi bunu karşılaştırdığımızda ufak tefek hataların olduğunu görüyoruz. Lohanizade kitabında 10 binin üzerinde biz şehit verdik diyor ve buna açlıktan ve hastalıktan ölenler dahil değil. 
Hastalıktan ölenleri açlıktan ölenleri dahil edersek nüfusun üçte biri bitmiş. Antep'in nüfusu 1914'lerde 80 binin üzerinde. Şimdi 1918'e geldiğinde bunların büyük bölümünün gittiğini düşünelim demek ki nüfusun çok büyük bir bölümü gitmiş, şehit olmuş, çok büyük bölümü de sakat kalmış." Celal Pekdoğan ile kitabının tanıtım konuşmasından. 
http://www.baltalimani.com/ 

81 Mehmet Karasakal. Gaziantep Savunması Ve Gaziantep 
Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti 
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Fransızlar Antep'e geldikleri zaman Ermeniler Fransızlarla birlikte hareket ettikleri halde, Yahudiler Türklerle dostluklarını hiç bozmazlar. "Siz azınlıksınız, savaş yapamazsınız, niçin kaçmıyorsunuz", diye sorduklarında, "Hiç olmazsa, biz de sizin ölülerinizi taşırız, size yardım ederiz", diyorlardı. Bu düşüncelerinde samimi olduklarını gösterdiler. Savaş sırasında Türklere gerçekten büyük yardımlar yapmışlar, hatta cepheye gidenleri ve ölenleri olmuştur. Savaş sırasında Hayyum Esas ve Yahudi Lord gibi zengin olan Yahudiler de maddi ve parasal olarak çok yardım etmişlerdir. 190 yılları ortalarına kadar bazı Yahudi aileler Gaziantep içinde tutunmaya çalışmışlar, çocuklarını çevredeki Türk okullarına göndermişler, fakat 1980'den sonra çok yalnız kalan son aileler de İsrail'e ve İstanbul'a göç etmişlerdir. 

Yüksek cepheli duvarlar arkasında, ortak bir avlu etrafına yerleştirilmiş ana ibadet mekânı, midraş ve yeşiva'sı ile bir kompleks teşkil eden Gaziantep Sinagogu'nun 10. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır. 
Sinagogla ilgili iki İbranice kitabeden biri 1 776, Gaziantep Müzesi'nde bulunan diğeri ise 1878 tarihini taşımaktadır. 
Bunlar muhtemelen tadilat veya tamirat tarihleridir. 
Restorasyon çalışmalarının ardından sinagogun kültür merkezi yapılacağı ve senede birkaç kez ibadete açılacağı nakledilmektedir. 

Özellikle Ocak 1922 'de Ermenilerin can güvenliklerinin kalmaması sebebiyle Antep'i terk ettikten sonra şehirde sadece bir tane Türk yapı ustası bulunmaktadır. Bu sebepten Milli Mücadele 'den yeni 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çıkmış ve neredeyse tamamen harap olmuş olan şehirdeki yapıların onarımı epeyce zaman alır. 

Atatürk Bulvarı üzerinde 1920-1921 yıllarında Gaziantep'te kurtuluş için mücadele veren 6317 şehit adına, Kurtuluş Savaşı'nda Çınarlı (Arıburnu) Cephesi olarak geçen Çınarlı Camii'nin üstüne bir anıt yapılmıştır. 
Gaziantep savunmasının önemli cephelerinden olan Çmarlı'daki bu anıta 25 Aralık 1935 tarihinde törenle şehit askerlerin kemikleri getirilmiş ve anıtın altına konmuştur. 
Günümüzde, Şehitler Abidesi'nin mezarlık kısmı restore ettirilmiş ve duvarlarına Kurtuluş Savaşı'nı anlatan resimler koyulup, yazılar yazılarak ziyarete açılmıştır 82 . 

Bey Câmii, halkın deyimi ile Çınarlı Câmii Bey Mahallesinde Sacur Sokak ile Şehitler Anıtı arasında 



82 "1915 Antep'inde Ermeni Tehciri ve Ermeni Mallarının El 
Değiştirme Süreci"ni doktora tez konusu olarak çalışan Ümit Kurt, "Ermenilerin şehre gelişiyle, örgütlü bir grup ve bu gruba destek olan yerel eşraf Ermenilerin sürgünü sırasında elde ettikleri mülklerin ve servetin bu şekilde ellerinden gideceğini anlıyor elbette ki. Bu sebeple, Anadolu'da baş gösteren millici kuvvetlere maddi ve lojistik destek vermeye ve Antep'te silahlı ve örgütlü bir direnişe karar veriyorlar. Halbuki söz konusu yerel eşraf, o ana kadar millici kuvvetlere desteğini esirgiyor ve hatta İngiliz işgalinden memnun bir tavır sergiliyor. Dolayısıyla resmi tarih yazımının Antep-Fransız harbi olarak anlattığı ve Antep'e Gazilik unvanı veren bir kahramanlık destanı olarak sunulan savaşın özü, aslında Antep'ten Ermenilerin artık bir daha dönmesini imkânsız kılmak; Antep'ten Ermeni varlığını ortadan kaldırmak saikiyle verilen bir 'mücadele'dir.", düşüncesindedir. 
-Emre Can Dağlıoğlu'na verilen mülakattan. - 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bulunmaktadır. Çınarlı olarak adlandırılmasının sebebi Antep savunmasından önce beş büyük çınar ağacının bulunmasından kaynaklanmaktadır 83 . Çınarlı Camisi'nin bahçesinde bulunan beş ulu çınar ve cami savaşta yakılıp yıkılır. "Fransız subayları, Senegal ve Tunuslu sömürge askerlerini önlerine katıp Çınarlı' ya, sonuç alamadıkları bir saldırı düzenlemiş; Ermeni çeteleri de cami minaresinin kökünü aralıksız kurşunlayarak, kubbenin üstüne çökertmişlerdi" 84 . Caminin kimin tarafından ve hangi tarihte yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak sicillerde Bey Mescidi adında bir mabet adı geçmektedir. 
1950'li yıllarda yerine bugünkü cami inşa edilir. 

Kabasakal Câmii Kocaoğlan Mahallesinde Şehitler Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Fransızlar tarafından tahrip edilince 1955 yılında bugünkü şekli ile yapılır. 

XX. Yüzyılın başına kadar, dükkanları yolun iki tarafında kalan pazarların üzeri sıcaktan ve yağışlardan korunmak amacıyla sırıklar üzerine bağlanmış hasırlar ile örtülürken, 1923 yılında Nacar, Kavaf ve Sobacılar 
çarşılarının çevrelediği adada çıkan yangın sonucu 250 
dükkan yok olunca, dükkanların arasındaki açıklığa hasır gerilmesi belediye tarafından yasaklanır. 



83 Ahmet Şanlı. Hurufat Defterlerine Göre Ayıntab Kazasındaki 
Vakıfların İşleyişi Ve Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale 
Üniversitesi. Kırıkkale. 2010 

84 Gülsün Nakıboğlu. Mitat Enç'in Eserlerinde Gaziantep. 
Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep. 2009 
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Şuaybzade Ali Akif Efendi (1822-1905), Antep'te dünyaya gelir 85 . İsmi halk arasında Ali Baba veya Ali Akif Efendi Hazretleri diye anılır. Babası Şuaybzade Hacı Emin Efendi, dedesi ise Muhammed Efendidir. Ali Akif Efendi ilim tahsiline Şeyh Camii Medresesinde başlar. 18501i yıllarda Kilisli Baytazzade Abdullah Efendinin talebesi olur ve otuz yıl sohbetlerinden faydalanır. Hocasının vefatından sonra uzun müddet halka vaaz ve nasihatlerde bulunur. Şuaybzade'nin Antep'teki en meşhur talebesi Şam ve Mısır'da tahsilini tamamladıktan sonra Antep'te bir ilim muhitinin odağı olan Mehmed Hasib Dürri Efendi (1913)'dir. 

Türbesi, Gaziantep'in Şehreküstü Mahallesinde olup özellikle üniversite sınavı öncesi öğrencilerin ve konuşmakta geç kalan çocukların annelerinin medet umdukları bir ziyaret yeri olarak ziyaret edilmektedir. 

Kitabesinde H.1323 tarihinde inşa edildiği yazan türbede, Ali Akif efendinin mezarı vardır. Son yıllarda türbenin yanma ek binalar, tuvaletler ve mescit yapılmıştır 86 . Avlu duvarı ile çevrelenen türbede kesme taştan yapılmış kemerli bir giriş kapısı bulunmaktadır. 
Ayrıca avlu duvarı üzerinde çift renkli kesme taştan yapılmış beşik kemerli bir kapı yer alır. Avlu içinde giriş bölümünün zemininde kara taş beyaz ve pembe mermerlerle geometrik şekiller yapılmıştır. Avlunun geri kalan bölümleri yenilenmiş ve basamaklarla kot farkı olan 



Şuaybzade Ali Akif Efendi. Evliyalar Ansiklopedisi http://www.kulturportali.gov.tr/ 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noktalara ulaşım sağlanmıştır. Türbe özellikle Cuma günleri ziyaret edilmektedir. 

Halk arasında Kara Fakı olarak tanınan Muhammet Hamdi Baba (1845-1908), XIX. Yüzyılda Gaziantep'te, yetişmiş Alevi-Bektaşi meşrepli bir tekke şairidir 87 . Antep'te doğmuştur. Saçaklı diye bilinen Muhammet Efendi'nin mahdumu Süleyman Hocaoğlu Molla Mehmet'in oğludur. Rıfai Tarikatına bağlı olmakla beraber Bektaşi erenlerinden İlhami Baha'dan nasiplidir 88 . 
İlhami Baba ile Hamdi Baba, Antep eşrafından H. Ali Rıza Efendi'nin evinde felsefi ve ilmi tartışmalar yapmışlar, İlhami Baha'nın üstünlüğünü kabul eden Hamdi Baba, onun elini öpmüş, Rıfailiği bırakıp Bektaşi olmuştur 89 . 

Gaziantep'te, yıkılan Küçük Tabakhane Camii yakınındaki Kadiri Tekkesi'nin son şeyhlerinden biri olan Hamdi Baba, gündüzleri mazı değirmeni çekmek, geceleri ise bekçilik yapmak suretiyle geçimini sağlamış ve hayatını idame ettirmiştir. Zamanında Maraş'tan Antep'e gelen ve altıncı kuşaktan Hamdi Baha'nın dedesi olan 



87 Halil İbrahim Yakar. Son Dönem Bektaşî Şairlerinden 
Gaziantepli Hamdi Baba 

88 1906 tarihine kadar 23 yıl İstanbul Merdivenköy Şahkulu 
Sultan Bektaşî Tekkesi'nin şeyhliğini yapan Mehmet Ali Hilmi 
Dedebaba'nın müritlerinden Hacı Mehmet İlhamî Baba, 1895 
yılında Kerbela'yı ziyarete giderken Antep'e uğramış ve belli bir müddet burada kalmıştır. 

89 Bektaşî tarikatına göre mürşit olan kişiye Baba denir. 
Bunlardan bazıları Halife Baha'dır, hepsinin rûhânî babası ise Dedebaba'dır. Hamdi Baha'nın adındaki Baba sıfatı da Bektaşî erkânındaki bu hiyerarşi ile ilgilidir. 



90 



Saçaklı Muhammet Efendi'nin vazife yapmaya başladığı Bostancı Camii imamlığı, kuşaktan kuşağa geçerek Hamdi Baba'nm ölümüne kadar devam etmiştir. Askerliğini mülazım-ı sani olarak yapan Hamdi Baba 93 harbinde Ruslara esir düşmüş, daha sonra Mısır'a gitmiş ve belli bir süre orada yaşamıştır. 63 yaşında Antep'te vefat etmiştir. 
Hamdi Baba uzun boylu, uzun sakallı, iri vücutlu bir yapıda olup başına külahlı yeşil sarık takar, vücuduna yelek üzerine fermana, ayağına da yaz kış şalvar giyermiş. 
Halk arasında meşhur olan "Kara Fakı 'ya yazdırdık anber (daha) beter azdırdıK' sözünün muhatabı olan kişi, şair Hamdi Babadır 90 . Şiirlerinde Hamdi mahlasını kullanmıştır. 

Hüseyin Cemal ve Mehmet Ali adında iki oğlu olan Hamdi Baba'nm, Divan' mı iki nüsha olarak düzenlediği ve oğullarına birer tane hediye ettiği biliniyor. Divanda toplam 1 5 1 şiir mevcuttur. 

Hamdi Baba Rıfai tarikatına bağlı olmakla beraber Bektaşi erenlerinden İlhami Baba' dan nasip almıştır. 
Rıfailiğin, Bektaşiliğe benzemesi sebebiyle her Rıfai şeyhinin tacının altından, bir Bektaşi şeyhinin tacı çıktığı söylenmektedir. 

Hamdi Baba'nm hayatı hakkında kayda değer bir durum da, kendisi Bektaşi olmasına rağmen, beş kuşaktan kendisine kadar gelen Bostancı Camii imamlığını devam 



90 Sözün anlamı, uzmanı sanarak gittikleri birinin durumu daha 
da karıştırmasıdır. 
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ettirmiş olmasıdır. Ne hayatında ne de şiirlerinde hiçbir zaman aşırılığa ve inkara kaçmamıştır. 

Mehmed Hasib Dürri Efendi (1848-1913) Antep'in Karacaoğlan mahallesinde dünyaya gelir 91 . 
Babası, Şam ve Mısır'da ilim tahsil etmiş alim bir zat olan Hacı Hafız Ahmed Efendi 'dir. Alim bir çevrede dünyaya gelen Hasib Dürri Efendi, kısa zamanda gerekli ilimleri tahsil eder. Şuaybzade Ali Akif Efendi'nin sohbetlerine katılarak ona talebe olur. Ali Efendi'nin tarikat silsilesi Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne ulaşır. Hasib Dürri Efendi'nin ikisi matbu olmak üzere üç eseri vardır. Bunlardan Tecvid-i Dürri matbu değildir. Bu eser, akıcı bir dille tecvid kaidelerini anlatmaktadır. Hasib Dürri Efendi, hayatının sonlarına doğru yakalandığı kemik vereminden kurtulamayarak 1913 yılında vefat eder. Şiir kabiliyeti yüksek olan Hasib Dürri Efendi'nin şiirleri daha çok devrin hakanı Sultan Abdülhamid'e övgü halindedir. Mahlas olarak "Dürri" takma adını kullanmıştır. Asım Aksoy tarafından, Dürri Efendi'nin bütün eserleri bir araya getirilerek "Zübdetü'l feraiz" adında 1901 yılında İstanbul'da yayımlanmıştır. 2012'de Halil İbrahim Yakar tarafından 'Aymtablı Hamdi Baba Divanı' yayınlanır. 

"Şâh-ı cihânbân Abdülhamîd Han 

Rûy-ı zemini kıldı gülistan 
Soyulmuştu güller bâd-ı hazândan 

Olmuştu sümbül gayet perişan " 
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Ve Diğerleri 



Gözükızıl Mehmed Baba Cıncıkçı Mağarası denilen yerde münzevi, herkesten uzak, yalnız bir hayat sürer 92 . On dokuzuncu asırda yaşamıştır. Anlatılır ki, halktan biri arkadaşları ile konuşurken hacca gideceğini söyler. Arkadaşı ise gidemeyeceğini ileri sürer. Bunun üzerine, "Gitmezsem karım benden boş olsun" der. Hac zamanı bazı sebeplerden dolayı o zat yola çıkamaz. Arife gününe bir gün kala hanımı, "Aramızda artık nikah kalmadı" diye adamı eve almaz. Ne yapacağını şaşıran adamcağız, bir dostuna danışır. O da, "Gözükızıl Mehmed Baba'ya git. O, derdine bir çare bulur", der. Bunun üzerine o zat gidip halini Gözükızıl Mehmed Baba'ya anlatır. O da yüzünü kıbleye çevirip, "Seni Şam'da bir demirciye yollayacağım. O seni Mekke'ye götürür. Bana orada ne hediye verirlerse onu da birlikte getir. " der. Adam gözünü kapatır. Gözükızıl Mehmed Baba onu eliyle iter. Gözünü açtığında kendini Şam'da tarif edilen demircinin dükkanında bulur. Durumu demirciye anlatır. Demirci de, "Seni Medine'de bir fırıncıya yollayacağım. O seni Arafat'a götürür. Gözünü yummasını söyleyip eli ile itince, adam kendisini Medine'de bulur. Fırıncının yardımı ile Arafat'a çıkar. Hac farizasını yerine getirdikten sonra fırıncının tarifi üzerine Zemzem Kuyusu'nun yanındaki zatı bulur. Bu zat, "Gözükızıl'a söyle. Neden doğrudan 



Gözükızıl Mehmed Baba. Evliyalar Ansiklopedisi 

93 



doğruya göndermiyor da vasıtalı yolluyor" dedikten sonra, Gözükızıl'a verilmek üzere bir kefen ve bir kap zemzem verir. Hacıya, "Gözünü kapa" deyince, o zat kendini Gaziantep'te bulur. Hacı hediyeleri Gözükızıl Mehmed Baba'ya verince, "Demek artık bize ahiret yolculuğu göründü. Kısa zaman sonra beni defnedersiniz" der. Hacı eve gidince hanımı yine içeri almaz. Durumu Gözükızıl Mehmed Baba'ya anlatınca, "Kadıya git. O senin meseleni çözer" der. O da hanımını alıp kadıya gider. Kadı nikahlarının devam ettiğine dair bir karar verir. Ertesi gün Gözükızıl Mehmed Baha'nın yanma vardıklarında vefat ettiğini görürler ve bulunduğu yere defnederler. 

Şıh Ali'nin mezarı Barak bucağına bağlı Çiftlik köyünde bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin soyundan geldiğine ve "Ocak" olduğuna inanıldığı için Şıh Ali'nin mezarına özel saygı duyulur. Vefatının üzerinden geçen zaman zarfında halk bu mezara kutsallık atfetmiş bulunmakta ve ziyaret esnasında dualar okuyarak mezarın etrafına taş bırakmaktadır. 

Tahrir defterlerinden XVI. Yüzyılda Kurban Baba Zaviyesinin varlığından haberdar oluruz. Günümüzde belediye tarafından bölge halkının sıklıkla ziyaret ederek kurban kestiği türbeye adak kesim, et ve pilav pişirme yeri, mutfak ve lavabo yaptırılır ve Kurban Baha'nın türbesi ve çevresi düzenlenir. Ziyaretin çevresine duvar örülerek türbenin bahçesinde yer alan 1 7 mezar korumaya alınır. 
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Araban Evliyaları 



Bölge 1517'de Osmanlı topraklarına katılır. 1523 
yılından sonra Birecik Sancağı' nın Rumkale kazasına, daha sonraki yıllarda Gaziantep'e bağlanır 93 . 
Cumhuriyetin ilanından sonra Altıntaş isimli bir kasaba iken, ismi değiştirilir. Araban (Raban, Kale-i Zerrin) Kalesi eşkıya sığmağı olduğu için Osmanlı döneminde eşkıyanın barınmaması için yıktırılır. 1940'lara kadar kalan sağlam kısımlar da, halk tarafından inşaatlarda kullanılmak üzere taşları sökülerek ortadan kaldırılır. 
Kaleden günümüze toprak altında kalan kısımlardan başka bir şey ulaşmamıştır. Kale, şehrin ortasındaki 35 m yükseklikte bulunan yığma tepe üzerine kurulmuştur. 
85x95 m'lik bir alanı kaplayan kalede cami, su deposu ve toprak altında kalan surlardan başka herhangi bir şey bulunmamaktadır. XII-XIV. Yüzyıllarda çok önemli bir iç kale olmasına rağmen günümüzde pek iz kalmamıştır. 

İç Kale Camii'nin iç ve çevresinde 2010 yılında başlatılan restorasyon öncesi temizlik ve kazı çalışmalarında Eyyubiler dönemine ait sikkeler ve yapı ortaya çıkar. İç Kale Camisi enine gelişen iki şahından oluşan bir plana sahiptir. Sahmlarm üzeri tonozlarla örtülü olup, dıştan düz dam şeklindedir. Cami, zeminin altında inşa edilmiştir. Duvarlarının kaim olması ve fazla pencere bulunmaması, yapının savaş anında korunma mekanı 



www.araban.bel.tr/ 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olarak kullanıldığını düşündürmektedir. İç mekanın zeminin altında inşa edilmesi de bunu doğrulamaktadır. 
Kıble duvarındaki iki nişin işlevinin çile bölümü gibi düşünüldüğü tahmin edilmektedir. 

İlçenin kuzeyinde, yaklaşık altı km. mesafede, Ziyaret köyünün kuzeydoğusunda, Araban ovasına hakim tepenin zirvesindeki Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretlerinin türbesi mezarlığın yanı başında yer alır 94 . Dikdörtgen planlı ve düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş yapının iç bölümünde bağdadi sıva kullanılmıştır 95 . Kuzey ve güneyde mihrap ve paye biçiminde sütunlar yer almaktadır. Mezar mermerden yapılmış sanduka ve kapak kısmından oluşmaktadır. 1998 yılındaki restorasyonu sırasında türbenin 30 metre güneybatısında mescit, misafirhane ve kurban kesim yeri inşa edilmiştir. Türbenin ön avlusunda da 24 sahabenin mezarı olduğu rivayet edilmektedir. Halk arasında Şeydi Vakkas Hazretleri olarak bilinen zat, hayatta iken cennetle müjdelenen on sahabe arasında yer alır. Ashab-ı Kiram'm büyüklerindendir. Peygamber efendimizin (s.a.v) duasına mazhar olmuş büyük islam kumandanıdır. Sa'd bin Ebu Vakkas (r.a), Hz. Peygamber, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer zamanında yapılan bütün seferlere katılmıştır. Hz. Ömer 



94 http://www.gaziantepturizm.gov.tr/ 

95 Bağdadi (Ağaç direkler üzerine çakılmış çıtalar kullanılarak) 
Birinci tabakası kıtıklı kireç veya kıtıklı kireç-alçı harç, ikinci tabakası mala ile çıtaların mastarında gömülmesi ve üçüncü tabakasına ince sıva uygulanan Sıva çeşidi. (Mil kumu, alçı, kıtık, ve su ile yapılan sıva.) 
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döneminde İran ve Irak'ı fethetmek için İslam Orduları Komutanı olarak görevlendirilmiştir. Tarihi kaynaklara göre Sa'd bin Ebu Vakkas bu seferler esnasında Ziyaret Tepesi diye bilinen bu tepede karargah kurmuş, Bizans orduları ile savaşmış ve zafer kazanmıştır. Bu türbe, Sa'd Bin Ebu Vakkas Hazretlerinin makamıdır. 675 yılında Medine'de vefat etmiştir. Kabri, Medine'deki Cennet'ül Baki mezarlığmdadır. 

Türbe hakkında halk arasında söylenen birkaç rivayet vardır. Birinci rivayete göre, Sa'd bin Vakkas Hazretleri düşmanları ile savaşırken yaralanmış ve yaralı iken yanında Ayşe Fatma adlı kız kardeşini düşmanların eline geçmemesi için karşı tarafta bulunan yüksek dağa fırlatmıştır. İlkbahar mevsiminde kız kardeşinin düştüğü yerde her taraf otsuz iken orada otların yetiştiği rivayet edilmektedir. 

İkinci bir rivayete göre ise, Sa'd bin Vakkas Hazretlerinin ziyaret edilen türbesi bir rüya sonucunda inşa edilmiştir. Kahramanmaraş'tan Dulkadiroğlu Beyliği'nde bir şahıs rüyasında Sa'd bin Vakkas Hazretleri'ni görür. Sa'd bin Vakkas orada şehit düştüğünü ve gelip mezarının yapılmasını ister. Dulkadiroğlu Beyliği'ndeki şahıs Kahramanmaraş'tan kalkıp atıyla buraya gelir. Bir türlü mezarın yerini tespit edemez. Tekrar memleketine döner. İkinci defa Sa'd bin Vakkas Hazretleri adamın rüyasına girer, "Eğer sen gelirsen benim düştüğüm yerin hemen yanında bir büyük kaya vardır. Eğer o kayayı görürsen benim düştüğüm yer hemen kayanın yanındadır" der. Dulkadiroğlu Beyliğindeki şahıs atma binip oraya 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gelerek tarif edilen kayayı görür ve mezar yerini tespit eder. Hemen oraya binayı inşa eder. 

Diğer bir rivayete göre, bir zamanlar türbenin bulunduğu yer ziyaretçi akınına uğrarmış. Ziyaretçilerin ağırlanması esnasında yapılan masraflar ise Şanlıurfa iline bağlı Halfeti ilçesi ile Araban arasında işleyen gemiler tarafından karşılanırmış. 
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İslahiye Evliyaları 



Yerleşimi sağlamak, aşiretler arası çatışmayı gidermek, tarım ve ticareti geliştirmek amacıyla padişah tarafından Fırka-i İslahiye bu bölgeye gönderilir. 
İslahiye'nin adı 1866 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından bu bölgeye gönderilen Derviş Paşa komutasındaki Fırka-i İslahiye olarak bilinen ordunun isminden gelir 96 . 



96 1865-1866 yıllarında İbrahim Derviş Paşa (Lofçalı, 1817- 
1896) ve Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895) yönetiminde Fırka-i İslâhiye ordusu oluşturulur. Uzun savaşlar sebebiyle meydana gelen iktisadi buhranlar, çeşitli iç karışıklıkların (isyanlar, şakilik hareketleri) ortaya çıkardığı durumlar, Devlete yeni gelir kaynaklan elde etme gayesiyle, para ve borç alanların ziraata açılmaları, yapılan savaşlar sebebiyle özellikle hudut bölgelerinden içe doğru olan göçler sebebiyle, bölge halkının 
iskânı işleri ile uğraşılır. Fırka-i İslâhiye, 15 piyade taburu, 2 
süvari alayı, 600 kadar Çerkeş ve Gürcü atlısından oluşan bir tümenden kuvvetinde askeri birliktir. Fırka-i İslâhiye'nin güzergâhı İskenderun'dan başlar ve kuzey istikametinde yönelerek Payas, Üzeyrli, Ocaklı, Erzin, Ağyar, Hacı Osmanlı, Dereli, Pazaryeri, Çendikoğlu, Kaypakoğlu, Kıraç, Çolaklı, Bahçe, Haruniye, Kuzu-oluk, Arslan Boğazı üzerinden Maraş'a intikal eder. Maraş'dan güney istikametine yönelerek İslâhiye, Hassa, Kargılı, Pertli, Çataltepe, Beyazidi Bestami, Alaybeyli, Deli-Bekirli, Kuratlı (Kurtlu), Soğuksu, Beylan (Bilan daha sonra Belen) ve İskenderun'a intikal eder. Bu güzergâh ve çevresinde buyruk altına alınamayan Türkmen aşiretleri yeni 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XIX. Yüzyıl İslahiye'sine ilişkin Şemseddin Sami şunları yazmaktadır. "Adana Vilayetinin Cebel-i Bereket 
Sancağına bağlı bir kazadır. Kaza merkezi kasabanın 1000 
kadar nüfusu, bir camisi, bir okulu, altı hanı, 15 dükkanı vardır. Kaza beş bucak, 56 köyden oluşur. Kaza ve 
köylerin nüfusu 17.509 dolaylarındadır. Bu nüfusun 200 
kadarı Ermeni geri kalanı İslam'dır." İslahiye kasabası 
1933 yılında ilçe durumuna getirilir. 

İlçe merkezine altı km. mesafede bulunan Kabaklar köyünün üç km. aşağısında, Çerçili köyü içerisinde ibrahim Baba Türbesi bulunur 97 . Anlatılır ki, İbrahim S ani ve Bölükbaşı da denilen türbede yatan Maraş Paşası Alaeddin'in komutanlarından İbrahim Bölükbaşı, paşanın zulmünden kaçarken, başındaki fesi düşer, başı, kabak kalır. Bu olaydan sonra, köye Gabaklar (Kabaklar) denir. 
Türkmen alevi olan köy halkının büyük çoğunluğu Horasan kökenli olup, bir bölümü de Malatya Akçadağ'dan göçüp gelen Tahtacılar, Sıraçlar, Çepnililer, Nalçılar, Amucalılar, Ellezler, Halloğlanlar adlarıyla anılan ailelerden oluşmaktadır. 

İbrahim Baba Türbesi, taştan yapılı olup, türbeye 
10 basamaklı merdivenle girilir. 1500 metre karelik alanda 
kurulu türbenin (ziyarethanenin) çevresi Ocakzadelerden İsmail Dedenin oğlu, İbrahim Gürocak'm oğulları Ali ve Mustafa Gürocak tarafından yeniden düzenlenmiştir. 



kurulan kasaba, nahiye ve köylere zorunlu olarak iskân edilerek 

buyruk altına alınırlar. 

97 http://www.celalsenocak.com/ 
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Türbede üç kutsal ağaç yer almaktadır. Dut, çmar ve badem ağaçları türbe mekanını kaplamaktadır. Türbe çeşmesi (üç oluk), Pozantılı Tahtacılardan İbrahim Yıldırım Usta tarafından yapılmıştır. 

Kadiri meşayihinden Mustafa Necati Ak (1905- 1965) ilçeye bağlı bir belde olan Haltanlı (Altmüzüm) köyünde dünyaya gelir. Babasının adı Ahmet, annesininki Eliftir. 1930'lu yılların sonlarında irşad hizmetine başlayan Şeyh Mustafa Necati, İkinci Cihan Savaşı'nda ilan edilen seferberlik kapsamında ihtiyat olarak askere çağrılır. Osmaniye, Mustafa Necati (k.s.) dergahının adım adım Türkiye'nin başka bölgelerine yayıldığı yerdir. 
1960'lara gelindiğinde dergah bağlılarının sayısı on binlerle ifade edilir olmuştur. 1959 yılında yeniden Haltanlı köyüne dönülür. Eserleri. 1. Din Edebiyatı ve İnsanlık, İstanbul 1950. Bir şiir kitabıdır. (Bu kitap Güldeste-i Necati'ye alınmıştır.) 2. Nuh Gemisi'ne, İstanbul 1951. Bir şiir kitabı. 3. Tarik-i Necat, Tabib-i Ahlak, Kırıkkale 1959. Tasavvuf konularında mensur bir eser. İki ana kısımdan oluşan bu kitabın da ilk kısmı Güldeste-i Necati'ye alınmıştır. 4. Vesile-i Necat. Ankara 1962. İkinci Baskı, İstanbul 1983. Onun en çok bilinen şiir kitabıdır. Güldeste-i Necati'ye aynen alınmıştır. 5. İman Hazinesi, tasavvuf ve şeriat konularında yazılmış mensur bir eser. Kitap basılmamıştır ama Mustafa Utku Hoca tarafından seçilmiş bazı kısımları Güldeste-i Necati'ye alınmıştır. 6. Tabib-i Ahlak, küçük fıkralar ve kıssalardan oluşan bir nasihat kitabı olup bu kitap da basılmamıştır. 
7. Hacc Seferimiz. Mustafa Necati Ak'm 1950 yılında 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gemi ile yaptığı hac yolculuğunu anlattığı seyahatname olup nesir olarak yazılmıştır. 8. Behcet'ül Esrar, Seyyid Ali Nurbahş'm Abdülkadir Geylani (k.s.) hazretlerinin menakıp ve kerametlerini anlatan mensur eseridir. Bu kitabı yazma nüshasından istinsah ile daha sonra Ankara'da 1959'da Hilal Yayınları arasında neşretmiştir. 
9. Kitab-ı Kıssa-i Kerbela. Bakai (v. 1785) isimli bir şairin Kerbela Faciası'm anlattığı manzum kitabı. Kitap, Mustafa Necati Ak tarafından yazma nüshasından istinsah edilmiş, son kısmına Kerbela ile ilgili başka bazı şiirler, mersiyeler ilave edilmiştir, basılmamıştır 98 . 



98 Darendeli Bekai'den Evliyalar Şehri Malatya'da söz 
edilmiştir. Bkn. Sh.138. Ayrıca, Serkan Türkoğlu'nun, Atatürk Üniversitesinde 2012'de 'Darendeli Bekai, Kitab-ı Kerbela: İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük' isimli bir doktora tezi ve Hulusi Eren' in bir çalışması vardır. 
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Nizip Evliyaları 



Evliya Çelebi Seyahatname'sinde şehir hakkında kısaca şöyle yazar. "Nizip, Fırat Irmağının batı yönünde, çöl içinde, yüksek bir dağın eteğinde, hanlı, camili, hamamlı, küçük çarşılı, mamur bir kasaba olup, bağıbahçesi yoktur." 

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama ve gerileme devirlerindeki genel asayişsizlikten, Nizip ve çevresi de etkilenir. Şehir dışında göçebe aşiretlerin soygunculuk ve yağmacılığı, şehir içinde yeniçerilerin uygunsuz hareketleri çevrede yıllarca güvensizlik yaratmıştır. Nizip, Osmanlı ordusu ile Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa kuvvetleri arasında 23-24 Haziran 1839'da yapılan Nizip Savaşı'na sahne olur. 

Savaştan sonra Nizip, Halep Vilayeti Urfa Sancağının Birecik kazasına bağlanmış, küçük bir kasaba olarak kalmıştır. 

1889 tarihli Halep Salnamesi'nde Nizip'in adı 
geçmekte, nüfusu 2117 olarak gösterilmektedir. Ayrıca altı cami, bir sıbyan mektebi bulunduğu ve 700 hane olduğu belirtilmektedir. 

Nizipliler, milli mücadele yıllarında topraklarını Fransız işgalcilere çiğnetmemek için, Hacı Kasımoğlu Habeş Böler başkanlığında mücadele taburu kurarlar. Bu taburla Fransızları topraklarından çıkarmışlar, yine aynı kuvvetle Gaziantep savunmasına katılarak başarı göstermişlerdir. 
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"Habeş Böler 200 ile 700 kişi arasında tehalüf eden milis kuvvetleri toplıyarak 1 1 aydan fazla devam eden Gazianteb Harbi sırasında yollarda ve geçit yerlerinde düşmana on defadan fazla baskın yapmış elde ettiği erzak ve cephaneyi nizami kuvvetlerin kontroluna arzetmiştir. Gazianteb'in muhasarada olduğu devrede mütaaddit baskınlar yaparak birkaç defasında şehire arzak ve cephane ithaline muvaffak olmuştur. 

2. Bu baskınlar esnasında hiçbir menfaat kaygısı gözetmiyen bu kahraman adam bütün vilayetin hürmet ve muhabbetini o günden beri kendi üzerine toplamıştır. 
Mebuslara yapılan müracaattaki imzaların tetkiki Habeş Bölerin bütün vilayet dahilinde ne kadar hürmet ve muhabbet gördüğünün bariz delilidir. 

3. Harb bittikten sonra kendisine rütbe tevcihi ve maaş tahsisi teklif edildiği zaman (Benim paraya ihtiyacım yok. Allah Devlete zeval vermesin.) demiş ve hak ettiği 
2591 numaralı istiklal madalyasını almakla iktifa etmiştir. 

4. A ve B işaretli vesikaların tetkikmdan anlaşılacağı üzere kendisine fahri yüzbaşılık rütbesi tevcih edilmiş ve fakat harbde aldığı yaralar nizamnamenin emrettiği derecede maluliyeti mucip olmadığı için Milli Savunma Vekaletince kendisine maluliyet maaşı bağlanması mümkün olmamıştır. 

5. 70 yaşını geçmiş bulunan bu kahraman şimdi muhtaç vaziyete düşmüş ve vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi için Meclisin atıfetine sığınmıştır." 

"Gazianteb muharebelerinde fevkalade 
yararlıkları görülen Nizip'li Hacı Kasımoğlu 1880 
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doğumlu Habeş Böler'e vatani hizmet tertibinden ayda 250 
lira maaş tahsis edilmiştir." Ne var ki, bu miktar Maliyece 
170 liraya indirilir. 

"Nizip'ti Hacı Kasımoğlu 1880 doğumlu Habeş Böler'e hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet 
tertibinden ayda 170 lira aylık bağlanmıştır." 99 

Nizip, Cumhuriyet' in ilanında Birecik' e bağlı bir kasabadır. 1924 yılında yapılan genel idari teşkilatlanmada Gaziantep iline bağlanmış ve 26 Nisan 
1926 'da ilçe olmuştur. 

Şıhlar Mahallesi'ndeki Fevkani Ermeni Kilisesi işlevini yitirdikten sonra bir süre han ve depo olarak kullanılır. 2006 yılının Haziran ayında Vakıflar Genel Müdürlüğü Nizip kilisesi ile ilgili bir bakım ve restorasyon projesi hazırlar. Kitabesi bulunmayan bu kilisenin tam olarak inşa tarihi bilinmemekle birlikte, Van Gölünde bulunan Akdamar adasındaki Aziz Haç kilisesinden daha eski olduğu söylenmektedir. Moloz taştan dikdörtgen planlı olan tarihi yapının apsisi yarım yuvarlak olarak dışa çıkıntılıdır. İçerisindeki bezeme ve Aziz tasvirleri günümüze gelememiştir. 

Tarihi kayıtlarda en son restorasyonunu 1789 
yıllarında Osmanlı Padişahı I. Abdulhamid'in fermanı ile gördüğüne ve cami yapıldığına rastlanır. Nizip kilisesi bu restorasyondan ve fermandan sonra cami olarak hizmet görür. Ancak Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerindeki bazı uygulamalar yüzünden cami 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olmaktan çıkartılır. Cumhuriyet döneminde ise tamamen kaderine terkedilmiş halde harap olmaya bırakılır. 

Kilise, mimarisine ve iç kısımda izleri kalan fresklere bakılarak VI. Yüzyıla tarihlendirilmektedir. 
Vakıf kayıtlarından ise ancak XII. Yüzyıla inilir. 1800'lü yıllarda kilise camiye çevrilmiş ve yüzyıl boyunca cami olarak kullanılmıştır. Kilise 1904 tarihinde yaptırılan Molla Ahmet Camii ve 1888 tarihinde yaptırılan Şıhlar Camii'inin ibadete açılmasıyla terkedilir. 

Kilise 1960 yılma kadar taştan bir avlu ile çevrilidir. Ancak bu tarihte avlunun taşları kaldırılarak yerine biriketten bir duvarla çevrilir. 1965 yıllarında apsisin sağındaki pastoforium hücresinin doğu duvarında yer alan, kucağında Hz. İsa ile Hz. Meryem tasviri yok olmuştur 100 . Kilise 1970-1971 yıllarında belediye ambarı olarak kullanılır. 1971 yılında tabanı betonla sıvanarak tekel idaresine kiraya verilir. Yine bu dönemde kilisenin kapısı ahşap ve pencereleri tahta kepenklerle kapalıdır. 
Tonozların üzeri toprak kaplıyken günümüzde betonla sıvalıdır. 1985 yılma kadar Nizip Belediyesi'nin mülkiyetinde olan kilise, aynı yıl içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğüme devredilir. 1985 yılında kilisenin kuzeybatı köşesine bir minare eklenerek camiye çevrilmek istenir, ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü' nün izin vermemesi üzerine minare yarım bırakılır. Kilisenin batısında, kuzey köşede kilisenin cami olarak kullanıldığı yıllarda vaizlik yapmış olan Halfetili Sarı Vaiz'in mezarı bulunmaktaydı. 
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Günümüzde restorasyon yapılmıştır. Ayrıca kilise bahçesinde kalan toplam 2060 metre karelik alandaki ev ve özel mülkiyetler Belediyece kamulaştırılarak kilise alanına katılmış ve çevre düzenlemesi de Belediye tarafından yapılmıştır 101 . Kilise engelliler derneğine tahsis edilerek sosyal çalışmalarda kullanılması sağlanır. 

Eski ismi Ehneş olan Gümüşgün köyü antik Arolis kenti üzerine kurulmuştur. Kilisesi, IV.-V. Yüzyıllara ait olmalıdır. Kilise duvarları üzerinde Süryanice ve Ermenice kitabeler vardır. 

Gümüşgün' ün bir iki kilometre doğusunda Roma dönemine ait taş ocakları bulunmaktadır. Taş ocağı, Ehneş Kilisesi'nin kuzeydoğusundaki eğimli ve kayalık arazi üzerinde, Fırat Nehri'ne paralel uzanmaktadır. Birecik Baraj Gölü altında kalan Gümüşgün Köyü'ne ait okul, ev gibi yapıların çatıları suların üzerinde hala görülebilmektedir. 

Uluyatır kasabası Bozkoyunlu mahallesi PTT Caddesi 'nde Merkez Camiima harime geçişi sağlayan kapıları üzerindeki Farsça kitabeye göre 98 1-982/1573- 
1574 yıllarında Hacı Muhammet Bin Hacı Ali Şefkat Bin 
Kılıç ve Bozkoyunlu Şefkat Bin Kılıç tarafından yaptırılmıştır. Orta kapı üzerindeki kitabeye göre Mısri Hoca'nm oğlu Selim tarafından 1314/1896 yılında yapının 
onartıldığı anlaşılmaktadır. Cumhuriyet döneminde 1950 
ile 1955 yılları arasında üst örtü açılmış ve betonarme ile kapatılmıştır. Cami günümüzde ibadete açıktır. 
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Ayrıca, Uluyatır Kasabası merkezinde yer alan 'yalnız minare' nin üzerinde herhangi bir kitabe ve tarih bulunmamaktadır. Kerpiç malzeme ile inşa edildiği ve enine dikdörtgen planlı tek sahmlı olduğu bilinen cami zamanla harap olmuş, 1975-76 yıllarında yol yapımı sırasında yıktırılmış, fakat yapıdan ayrı olarak kuzey batı köşede inşa edilen minare günümüze ulaşmıştır. 
Minarenin mimari ve süsleme özellikleri göz önüne alınarak 1700 ile 1750 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir. Caminin arsasının büyük bir bölümü günümüzde boş olmasına rağmen, bir bölümünden yol geçirilmiş, kalan kısımlar da son dönemlerde yapılan evlerle kapatılmıştır. 

Salkım Kasabası Adaklı Mahallesinde yer alan Adaklı Camimin inşa kitabesi ve vakfiyesi yoktur. Yapının XIX. Yüzyıl öncesinde inşa edilmiş olabileceği söylenmektedir. Caminin kapısı üzerindeki yeni konulmuş levhada 1840 tarihi geçmektedir. 1 970'li yıllarda üst örtü açılmış ve caminin üst örtüsünü taşıyan ayaklar ve ayakları birbirine bağlayan kemerler yıktırılmış, yerine yeni iki ayak yapılarak caminin üstü betonla kapatılmıştır. Cami ile minare arasında yapı tekniği ve kullanılan malzeme bakımından farklılık vardır. Buradan hareketle orijinal minarenin burada daha önce inşa edilip yıkılmış olan bir camiye ait olabileceği ve bugün mevcut olan yapının sonradan inşa edildiği düşünülmektedir. Minarenin, mimari tekniği ve süsleme özelliklerine bakılarak XVII. 
Yüzyıla ait olabileceği ileri sürülmektedir. 
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Salkım Merkez Camimin inşa kitabesi ve vakfiyesi yoktur. Yapının XIX. Yüzyıl öncesinde inşa edilmiş olabileceği tahmin edilir. 1960'lı yıllarda üst örtü açılmış ve caminin üst örtüsünü taşıyan payeler yıkılmış, yerine yeni iki paye yapılarak caminin üstü betonla kapatılmıştır. 
Caminin bugünkü minaresi 1990 yılında yapıya eklenmiştir. 

Leylek Camii, Saha Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yer almaktadır. Nizip'in bilinen en eski camisidir. "Tahtani Camisi" olarak da tanınır. Leylek Camii denmesinin sebebi, ilkbaharda leyleklerin geldiğinde bu caminin üstünde yuva yapmalarmdandır. 
Nakledilir ki, Leylek Camisinin olduğu yerde 639 yılında da bir cami bulunuyordu. Büyük İslam komutanı Halit Bin Velid, Nizip 'e geldiğinde Hasan Mader adlı sahabeyi buraya imam olarak atamıştı. Günümüzdeki cami ise ilçe müftülük kayıtlarına göre miladi 1761 yılında inşa edilmiştir. 1168 tarihli belgeden, Medineli Seyyid Hasan Camii'ne mütevelli tayinini öğreniriz. 1900'lü yılların başında yıkılan minarenin yerine 1950'li yıllarda Cafer Altmbıçak adlı usta tarafından bugünkü minare yapılır. 
Cami 2001-2002 yıllarında V.G.M. tarafından restore edilir. Cami avlusunda sahabe Seyyid Hasan Baha'nın türbesi bulunmaktadır. 

Hamam Camii Pazarcami Mahallesi Hamam sokak' ta yer almaktadır. Caminin ne zaman ve kimin tarafından inşa edildiği kesin olmamakla birlikte, yanında yapılmış olan eski büyük hamamdan önce yapıldığı tahmin edilmektedir. Buradan hareketle yapının tarihi 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XVIII. Yüzyıl ortalarına denk gelmektedir. Cami Cumhuriyet' in ilk yıllarında depo olarak kullanılır ve bu dönemde oldukça harap olur. 1957 yılında yıktırılır, eski malzemeler de kısmen kullanılarak ve biraz da genişletilerek aynı planda yeniden inşa edilir. Minare de yapıya bu tarihte eklenir. 2010'lardan sonra dernek ve belediye işbirliğiyle Merkez Hamam Camii yıkılarak yeniden yapılır. 

Turlu Köyü Camii ilçeye yedi km. mesafedeki Turlu köyünde bulunmaktadır. Müftülük kayıtlarına göre cami, 1883 yılında inşa edilmiştir. Değişik zamanlarda tamirler görmüştür. Caminin üst örtüsü açılmış ve betonarme ile kapatılmıştır. Yapı günümüzde ibadete açıktır. 

Tatlıcak Merkez Camii ilçenin Tatlıcak kasabasında bulunmaktadır. Caminin harime geçişi sağlayan orta kapısı üzerindeki Osmanlıca kitabeye göre 
1806 yılında inşa edilmiştir. Bu kitabe sadece rakamla 
tarih içermektedir. Cumhuriyet döneminde 1967 yılında camiye minare eklenmiş, 1968 yılında da camiyi genişletmek amacıyla yapının kuzey tarafına kesme taştan ek bir bölüm inşa edilmiştir. 

Saha Camii Saha Mahallesi Cumhuriyet 
Caddesi' nde bulunmaktadır. Harime girişi sağlayan kapının üzerinde yer alan üç satırlık Osmanlıca kitabesine göre Kethudazade Hacı Ahmet Ağa adlı şahıs tarafından 
1899 yılında yeniden inşa edilmiştir. Yine kitabesinden 
anlaşıldığına göre burada daha önce de bir cami vardı. 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında depo olarak kullanılan, 
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1 945 yılında da satışa çıkarılan camiyi Ali Alkan adlı bir 
vatandaş alarak, gerekli tamiratları yaptırmış ve cami yeniden ibadete açılmıştır. 

Şıhlar Camii Şıhlar Mahallesi, İzzet Efendi Caddesi' nde bulunmaktadır. İlk defa kimin yaptırdığı bilinmemekle birlikte 1899 yılında yapılmış olduğu sanılmaktadır. Önceleri caminin harimi ahşap direkli ve toprak bir damla örtülüydü. 1962 yılında caminin üst örtüsü açılarak betonla kapatılmış ve kuzey tarafına betonarme bir mahfil eklenmiştir. 

Eski ismi Orul olan Sekili 1866 yılma kadar köy (karye) olarak yapılandırılmışken bu tarihten itibaren nahiye haline getirilir 102 . 1926 yılında köy 679 nahiyeden birisi olur. 1968 yılında ise nahiyelikten çıkarılmış ve kasaba olarak yapılandırılmış ve belediye teşkilatı kurulmuştur. Eski bir Ermeni köyü olan S ekili 'deki kiliseden günümüze iz kalmamıştır. 1543 yılında Orul'daki Ermeni nüfusu 60 hane ve 1 1 bekar olarak tespit edilirken bu nüfus Aymtab merkezdekinin iki katından daha fazla idi. 

Sekili Eski Höyük Camii Minaresi Sekili Kasabası'nda bulunmaktadır. Minarenin üzerinde herhangi bir kitabe ve tarih bulunmamaktadır. Ancak kasabadaki yaşlıların belirttiğine göre Osmanlının son dönemine tarihlendirilmektedir. 1970'li yıllarda caminin harap olması üzerine yıktırılarak yerine betondan bir cami inşa edilir fakat minareye dokunulmaz. Yalnız bu 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dönemde minarenin giriş kapısı örülerek kapatılır ve güney cephedeki cami beden duvarları seviyesindeki eski caminin damına açılan kapı minareye giriş kapısı olarak kullanılır. 

Molla Ahmed ( Fevkani) Camii Fevkani Mahallesi Yukarıoba Sokak'ta yer almaktadır. Harime girişi sağlayan kapı üzerindeki dört satırlık Osmanlıca kitabesine göre 1320/1903 tarihinde Molla Ahmed oğlu denen zat tarafından yöresel bir ustaya yaptırılmıştır. 
2012'de restore edilir 103 . 

Çarşı Camii Pazarcami Mahallesi Cumhuriyet Meydam'ndadır. Fevkani (Molla Ahmed) camisini yaptıran Molla Ahmed, bir cami daha yaptırmak isteğiyle Çarşı Camisinin yapımını başlatmış, ancak mali sebeplerle inşaatı pencereler seviyesinde durdurmak zorunda kalmıştır. Caminin yapımını Mısırlıoğulları'ndan Hacı Müslüm Şener sürdürmüş, ancak onun da ömrü minareyi yaptırmaya yetmemiştir. Bununla birlikte cami 1905'te ibadete açılmıştır. Caminin minaresini ise 1950 yılında Akçakentli Hacı Mustafa (Akpek), Antepli Ökkeş Usta'ya yaptırmıştır. Cami yöresel bir ustaya inşa ettirilmiştir. 
Caminin üzeri dıştan kırma çatı ile örtülü iken 1 950' li yıllarda çatı açılarak, caminin üzeri betonla kapatılmıştır. 
1965'te caminin son cemaat yerini örten çatı kaldırılarak ve kuzey yönünde bir duvar örülmek suretiyle son cemaat yeri meydana getirilmiştir. Daha sonra aynı yılda Habeş Pekmez adlı şahıs taç kapıyı ortadan ikiye ayıracak şekilde 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paralel bir duvar çekerek mahfili meydana getirmiştir. 
1980'de caminin içinde yer alan ahşap mahfil kaldırılmıştır. 2008 'deki restore çalışmaları kapsamında büyük bir tadilata giren Merkez Çarşı Camii'nin ikinci katı yıkılarak giriş avlusu genişletilir. 

Aşağıoba Camii ilçeye üç km. mesafede bulunan Akçakent köyünde yer almaktadır. Cami, mihrap üzerindeki kitabesine göre 1278/1861-1862 yılında inşa edilmiştir. 1964-65 yılında caminin üst örtüyü taşıyan payelerinin kaldırılması ile betonarme örtü ile örtülmüştür. 
Minare 1 977 yılında yapıya eklenmiştir. 

İlçeye 13 km. mesafede bulunan Çanakçı Köyü Camii, mihrap üzerinde yer alan dört satırlık kitabesine göre 1910 yılında inşa edilmiştir. Önceleri ahşap üzerine toprak dam ile örtülüyken 1980'li yıllarda üst örtü açılarak caminin üzeri betonla kapatılır. Daha sonraları değişik zamanlarda tamirler görmüştür. 

Saha Mahallesi Kahraman Sokakta XIX. Yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Sabunhane günümüzde şehir içinde kalması üzerine alt katın dış bölümleri dükkan şeklinde düzenlenmiş, iç mekanda otopark ve oto yıkama hizmeti veren bir yapıya dönüştürülmüştür. 

Hacı Ahmet (Sayın) Sabunhanesi Pazarcami Mah. 
Cumhuriyet Meydanı No: 51 'de yer almaktadır. Yapının üzerinde herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. 
Nakledildiğine göre 1880'lerde Hacı Ahmet Ağa ve Hacı Mehmet Ağa tarafından yerli bir ustaya inşa ettirilir. Uzun yıllar sabun imalathanesi olarak kullanılan yapı Cumhuriyet döneminde sabunhanenin şehir merkezinde 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kalması üzerine değişik amaçlarla kullanılır. 
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde belediye başkanlığı binası olarak kullanılan yapı daha sonraları üst katı adliye alt katı ise cezaevi olarak kullanılır. Günümüzde dışa açılan üç dükkanı kullanılmakla birlikte yapı kaderine terk edilmiştir. 

İki kardeşin birlikte yaptırmaya başladığı sabunhane, daha sonraları kardeşler arasındaki anlaşmazlık sonucu ikiye bölünür. Bu durumda Sayınlar sabunhanesinin batı bölümü H. Mehmet ağaya kalır. Uzun yıllar sabun imalathanesi olarak kullanılan yapı Cumhuriyet döneminde sabunhanenin şehir merkezinde kalması üzerine değişik amaçlarla kullanılır. Günümüzde dışa açılan iki dükkanı kullanılmakla birlikte yapı kaderine terkedilmiştir. 

Halil Baba (1846-1921), Urfa'da şeyhlik ve dervişlik ile tanınan Hacı Kermo isimli mutasavvıfın ailesine mensuptur. Babasının adı Bakır, annesinin adı Ayşe'dir. Hayatı boyunca geçim sıkıntısı çekmiş, bir ara imamlık ettiği İkizkuyu köyünden, Bektaşi olması sebebiyle çıkarılmıştır. O zamanın din adamlarından Mersinli Hacı Ali Efendi bu görevden uzaklaştırılmasında etkili olmuştur. 1892 yılında Antep'e yerleşmiş ve Aydın Baba Zaviyesi'nin şeyhi Hüsrevoğullarmdan Şakir Baba'mn yerine posta geçmiştir. Bir yandan zaviyenin işlerini yürütürken diğer yandan da Hacı Nasır Camii yanında açtığı dükkanda attarlık yapmıştır. Ünlü Bektaşi Babalarından İlhami Baba'mn Antep'e gelerek Aydın Baba Zaviyesinin yönetimini ele alması üzerine Halil 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Baba bu görevinden uzaklaştırılır. Antep savaşı sırasında oğlu Ali Nadir Ünler tarafından 1920 kasımında Nizip 'e götürülmüş, 1921 yılının ocak ayında, 75 yaşlarında iken vefat etmiştir 104 . Yedi Sandık Mezarlığı 'na gömülmüştür. 
Şiirleri tasavvufı öğelerle doludur. Şiirlerinde Abdal, Halil, Abdal Halil mahlaslarını kullanmıştır. Halil Baba'nm saf yürekli, ahlaklı bir zat olduğu nakledilir. Hz. 
Muhammed, Hz. Ali, Hasan, Hüseyin, On iki imam övgüleri ve Kerbela ağıtları şiirlerinin ortak temasıdır. 
Halil Baba'nm dört halifeye karşı sevgisini ifade eden ve mezhebinin Ebu Hanife olduğunu dile getiren şiirleri vardır. 

Şık Muhammed yatırı, ilçeye 12 km. mesafede bulunan Kıratlı (Kertişe) köyündedir. Özellikle cin ve şeytanların kendilerine zarar vererek ağzı eğildiğine inanılan ve diğer hastalıklara yakalanan hastalar buraya getirilir. 

Aziz Nibişan yatırı ilçeye 28 km. mesafede bulunan Kızılın köyünde bulunmaktadır 105 . Buraya cin ve şeytanların kendilerine zarar vermesiyle ağzı eğildiğine 

104 Kitap Yazarı , gazeteci ve araştırmacı Ali Nadi Ünler (1895- 
1939) Gaziantep'in Sengi Nakkaş Mahallesinde doğdu. 1939 
yılında Şakir Sabri Yener ile birlikte Başpınar Dergisini kurmuştur. 

105 Özlem Andaç Şahin. Gaziantep'te Yaşayan Barak 
Türkmenleri 'nin İnanç, Adet Ve Geleneklerinin Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes 
Üniversitesi. Kayseri. 2007 
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inanılan hastalar getirilmektedir. Hasta burada bir gün süreyle yatar. İyi olacaksa rüyasında iyi insanlarla karşılaşır. Hastalığı iyileşmeyecekse karıncalar saldırır. 
Ertesi gün ziyaret bitiminde ikindi vakti köyde bulunan "Kara Baba" pınarına gidilir. Oradan su içilerek dua edilir. 

Güder köyünden Alahacı köyüne giderken yolun sağında yer alan ve günümüzde kullanılmayan mezarlığın içinde anonim bir türbe yer almaktadır. Üzerinde herhangi bir kitabe bulunmayan türbenin kimin tarafından kime ve ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir. Ancak yapının Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Hafif meyilli bir arazi üzerine kurulu olan türbe, dıştan kare, içten daire planlı mekanın kubbe ile örtülmesiyle elde edilmiştir. Türbenin tamamı düzgün kesme taş ve moloz taş malzeme ile inşa edilmiştir. Dıştan sade bir görünüme sahip olan türbe kare planlıdır. Türbeye güney yöndeki yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. 
Dış cephelerde herhangi bir süsleme veya bir hareketlilik yoktur. Dış cephelerde açılmış pencere de bulunmamaktadır. Türbeye güney cephenin ortasına yerleştirilmiş olan yuvarlak kemerli bir kapıyla girilmektedir. İçten daire planlı türbede bir sıra mukarnas dizisi ile kubbeye geçiş sağlanmıştır. Türbenin üzeri tam küre şeklinde olmayan bir kubbeyle kapatılmıştır. Türbede 1980'lere kadar bir mezar bulunmaktaydı. Bu mezar da define arayıcıları tarafından kazılarak yok edilmiştir. 
Yapının içinde kalemişi süsleme izleri mevcutken, yapının dış cephelerinde herhangi bir süslemeye rastlanmamaktadır. 
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Şıh Süleyman Türbesi Salkım Kasabası Adaklı Mahallesi'nde yer almaktadır. Üzerinde herhangi bir kitabe bulunmayan türbenin kimin tarafından ve ne zaman inşa edildiği bilinmemektedir. Ancak yapının Osmanlı Devleti 'nin son zamanlarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. 

Türbe, Nizip ilçe merkezinin kuzeyinde, Salkım Kasabası Adaklı Mahallesinde, mahallenin batısında yüksek bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Meyilli arazi üzerine kurulu olan türbe, içten ve dıştan kareye yakın dikdörtgen planlı mekanın kubbe ile örtülmesiyle elde edilmiştir. Türbenin tamamı düzgün kesme taş ve moloz taş malzeme ile inşa edilmiştir. Dıştan sade bir görünüme sahip olan türbe dikdörtgen planlıdır. Türbeye kuzey yöndeki basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Dış cephelerde herhangi bir süsleme veya bir hareketlilik yoktur. Dış cephelerde doğu yönde yuvarlak kemerli bir pencere açılmış olup diğer cephelerde pencere bulunmamaktadır. Türbeye kuzey cephenin ortasına yerleştirilmiş olan yuvarlak kemerli bir kapıyla girilmektedir. İçten dikdörtgen planlı türbede içi mukarnas dolgulu pandantiflerle kubbeye geçiş sağlanmıştır. 
Türbenin üzeri tam küre şeklinde olmayan bir kubbeyle kapatılmıştır. Türbenin içinde doğu tarafta dikdörtgen açıklıklı bir nişe yer verilmiştir. Güney tarafta batıya yakın bölümde yuvarlak kemer kavsaralı bir mihrap nişi bulunmaktadır. Türbede bir adet ahşap sanduka vardır. 
Yapının iç ve dış cephelerinde herhangi bir süslemeye rastlanmamaktadır. 
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Nizip'te bedesten, büyük ve küçük hamamlar ise günümüze ulaşmamıştır. 

Aslen Akçakentli olan Abid Taşdemir Nizip'te dünyaya gelir 106 . Babası Köse Şerifin oğlu Hüseyin, annesi Nesibe Hanımdır. Babasının sağlığında durumu hayli iyice olup, oğlu Abid dünyaya geldiğinde muazzam bir ziyafet vermiş olduğu nakledilir. Abid Hoca iki evlilik yapar. Birinci hanımdan iki oğlu, iki kızı olur. 1965'lerde Uzun Çarşı'nm sonunda, Sabancı Pazarının yanında Salih Ekmekçi'nin evinin karşısında bir kahvehane açar. 
Kahveyi iyice döşer, tarlasını 30 bine satarak hepsini harcar. Üstelik gelenlere gereken ikram yapıldıktan sonra beş kuruş para da almaz gönderir. Abid Taşdemir, çok ciddi bir İslami eğitim görmese de fahri olarak bazı köylerde imamlık yapar. Özellikle ilk dönemlerde çok normal biridir, camide namaz kıldırır, çok etkili vaazlar verir. Ancak ne olduysa sağlığını yitirir, davranışları değişmeye başlar ve kamuoyunun bildiği ikinci dönem olan Abid Hoca faslı başlar. 

Bu yeni dönemde, Çarşı Camii ve çevresinde sıkça görülür. Nizipli artık onu yaz kış demeden havuzda yüzerken, on parmağında on sigara, iki de burun deliğinde keyifle gezinirken, insanları tenekeyle sahura kaldırırken, güzel sesiyle bir ilahi söylerken, cenazede irticalen dua ederken duyabilir, yaz aylarında wc'nin damında yatarken, heykelin yanında, üstünde oturmuş, "ben senin misafirinim atam" diyerek ünsiyet kurmuş olarak 



Mehmet Nezir. Abid Hoca 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seyreder. Gaziantep 'e gittiği bir gün, soluğu heykelde alır. 
Bin bir zahmetle üzerine çıkar. Görenler önce anlam veremez ancak güvenlik kuvvetleri kısa bir müddet sonra gelerek indirmeye çalışırlar. Uyarılar tehdide dönüşse de fayda vermez. Onun derdi ayrıdır. "Ordular, hazırlanın, Antep'i kurtaracağız! HücuuumL. Seni kurtaracağız Antep!" Ancak bir zaman sonra itfaiye ekipleri gelir ve zorlu bir mücadeleden sonra indirirler. "Atam, bunlar beni senden ayırıyorlar." diye inlemesine aldırış eden olmaz. 

Elazığ'da Akıl Hastanesinde kaldığında hastane arkadaşlarına liderlik de yapar. Anlatılır ki, bir defasında arkadaşlarını toplar, her birine bir meyve ismi verir. Sonra; "Haydi ağaca çıkın bakalım!" der. Herkes ağaca çıkar. 
"Kimin ismini söylersem, ağaçtan atlayacak" diye talimat verir. Birer birer seslenir ve ismini söylediği atlar. Birisi de isminin söylenmesini beklemeden atlayınca, onu tekrar çıkartır. "Sen daha hamsın, biraz olgunlaş da öyle düş, hiç ham meyve dalından düşer mi?" der. Tabi atlayanların yarısının bir yerleri incinmiştir. 

Kardeşleri Hacı Ali, Hacı Şerif, Fatma, Bayzer, Hacı Münire'dir. Kardeşinin oğlu anlatmaktadır. 
"Ben İstanbul'da askerdim. Bizim kışlanın karşısında bir şeyh efendiden bahsetti arkadaşlar. Onun duasını alanların, erken teskere aldığını söylüyorlardı. Çarşı iznine çıkan askerler, Şeyh Efendi'nin duasını almak için yanma gidiyorlardı. Ben de gittim. Bir de ne göreyim: Amcam Abid Hoca değil mi Şeyh Efendi! Beni görünce o da şaşırdı, beni yanma çağırarak kulağıma eğildi: "Oğlum sakın sesini çıkarma, yoksa senin tezkeren 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gelmez!" Ben de duasını alıp çıktım, kimseye de bir şey demedim. 

Kilisli Mehmet Gürses anlatmaktadır. "Ben kendi gözlerimle gördüm. Nizip Belediyesi 'ne ait somun fabrikası çalışıyordu. Ocakta alevler yükseliyordu. Abid Hoca gözlerimizin önünde, hepimizin hayret dolu bakışları arasında firma daldı, bir müddet kaldıktan sonra dışarıya çıktı, bırakın kendisine bir şey olmayı, alnında bir damla bile ter yoktu." 

Abid Hocanın yanında sohbetini dinleyenlerden birisi konuşmasından ve sohbetinden çok etkilenmiş. 
-Hocam senin vaaz-u nasihatmdan çok etkilendim. Senin yerin yurdun nerede, ismin nedir, seni nasıl bulurum. 
İsmini dahi bilmiyorum. Demiş. 

Abid Hoca da, "Elindeki 99'luk teşbihi salla. "Deli hoca Deli hoca neredeysen gel ", diye beni çağır ben gelirim..", demiş. 

Bu kişi haftalar sonra köyde bahçe sulamaya gitmiş. 
Bahçede namazını kılmış, tesbihatım yaptıktan sonra aklına Abid hoca ve onun dediği "teşbihi salla beni çağır gelirim" sözü gelmiş. Teşbihini gülerek sallamaya başlamış, "Deli hoca nerdeysen gel" demiş. Çok geçmeden Rahmetli Abid Hoca çalıların arasından çıka gelmiş. 

-Aha geldim oğlum hayırdır bir şey mi var? demiş. 
Adam da gülerek, 

-Yok hocam şükür bir şey yok. Hele bir deneyeyim hoca benimle dalgamı geçti dedim, demiş. Abid hoca öfkelenerek, 
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- Be adam bir şey yok da ne diye beni onca yolluk, onca mesafelik yerden çağırdın beni buraya kadar yordun. 
Demiş. 

Eski ismi Hıyam (Hayyam) olan Salkım'da Cafer Hz. Türbesi bulunduğu nakledilir. 

XI. Yüzyıla ait kayıtlarda yer alan ve bir mahalleye ismini veren Şeyh Davut Zaviyesinin, "Nizip kasabasında Sultan Gavri zamanından beri müeyyed olan Şeyh Davud Zaviyesi Evkafı aşarına dair arzuhal" den 1715 yılında faal olduğu görülüyor 107 . Günümüzde Öğüt soyadını taşıyan ailenin ceddi olması muhtemel olan Şıh Tavut'un bu zaviyenin banisi olduğu ileri sürülebilir. 

Ayrıca, Nizip kazasının Güzin karyesinde Şeyh İsmail Zaviyesi tevliyet zaviyedarlığmm tevcihi belgesinden de aynı tarihlerde bir diğer zaviyenin faal olduğu anlaşılmaktadır. 

Aydoğmuş Efendiyi her namaz vakti Hacda, beytullahta namaz kılarken görürlermiş. Kabe'de namaza, cemaate son anda yetiştiği söylenirmiş. Namazdan sonra kaybolduğunu, sohbet etmek için bir türlü bulamadıklarını söylerlermiş. Tekkesinin Fevkani Mahallesinde olduğu, arık kenarı civarında makamı bulunduğu ve orada görevli bir kişinin belli bir günde gelip ziyareti temizlediği nakledilir. 



http://katalog.devletarsivleri.gov.tr/ 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Nurdağı Evliyaları 



Önceki adı Gavur Dağı, dibindeki dört yol kavşağmdaki adı "Kömürler" olan bölge, medeniyetlerin doğduğu Mezopotamya ve Akdeniz Bölgesi arasında geçiş yolu üzerinde bulunduğundan ilçe merkezi olmasa da bağlı köy ve beldelerin kuruluşu ilk çağlara dayanır. 
Hıristiyanlığın ilk zamanlarında Cebel-i Bereket ve Nur Dağları ilk Hıristiyanların yerleştikleri yer olmuştur. 
Roma İmparatorluğunun bölünmesi ile Nurdağı Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girer. Hz. Ömer'in hilafeti zamanında hicri 18 yılında Hz. Ukkaşe komutanlığında bir ordu Kilis, Antep, Maraş ve Malatya illerini fethetmek üzere görevlendirilmiş, böylece Nurdağı bölgesi Müslümanların hakimiyeti altına girmiştir. Alparslan'ın Malazgirt zaferinden sonra da Türklerin hakimiyetine giren Nurdağı, Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı hakimiyetini tanır. İlçe merkezinin ilk kuruluşu ise 1929 tarihinde inşa edilen ve halen ilçe merkezinde faaliyet gösteren TCDD yolları 
istasyonunun kurulması iledir. 1972 yılında E 24 
Karayolunun yapılması ile hızlı nüfus almaya başlar ve 
1976 yılında Belediyelik olur. 1990 yılında Bakanlar 
Kurulu kararı ile ilçe statüsü kazanır. 

"Gavur Dağı"mn ismi tarihte birkaç kez değiştirilir. 
Ortaçağda Diyar-ı İslam ve Diyar-ı Rum sınırını oluşturduğu için bu dağlara Kafırdağı, Gavurdağı denilir. 
Osmaniye'nin kurucusu ve isim babası büyük devlet adamı 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Ahmet Cevdet Paşa 1865'te Cebel-i bereket ismini verir. 
İsmet İnönü döneminde, bu dağlara antik Yunan dilindeki "Amanos Dağları" denir. Bu isme tepki gösteren halk hem dağa hem de dağm arkasındaki "Kömürler" kasabasına Mekke'deki "Nur Dağı"nm adını verir. 

Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlıların hakimiyetine giren bölge, Osmanlıların son dönemine kadar birçok idari taksimata maruz kaldığı için Binboğa Dağlarından inen aşiretlerin çapulculuk alanı olarak kullanılır 108 . Mısırlı İbrahim Paşanın Suriye'nin kuzeyini işgal etmesi ve sonradan geri çekilmesi üzerine bu bölgelerde yoğun olarak bulunan Celikanlı ve Delikanlı aşiretlerinin çekişme ve kavgaları yüzünden asayişsizlik artmış, bunun üzerine Sultan Abdülmecit zamanında Halep vilayetleri valileri olan Derviş ve Cevdet Paşalar bu bölgelerin ıslahı için görevlendirilmişlerdir. Cebel-i Bereket vilayeti de bu dönemde kurulmuştur. Bölge de İslahiye gibi bu vilayete bağlanmıştır. 1868 yılında Derviş Paşa 1 5 bin kişilik bir ordu ile 1 5 yıl boyunca bu bölgelerin imar ve iskan işleriyle uğraşır. Buradaki araziler tapuları ile Aşiret Reislerine dağıtılır. Dönemin iskan şartlarına göre Kilis-İslahiye yolunun Güney tarafı Delikanlı, Doğu tarafı ise Celikanlı aşiretine tahsis edilir, Konya'dan Karaman oğullarına mensup Kösebir ve İncioğullarmdan 
olanlar da Sakçagözü ve Hisar civarına yerleştirilir. 1 923 
yılından sonra yine bu bölgelerde asayişsizlik baş 
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gösterince, Gaziantep'le olan birliği göz önüne alınıp 1933 
yılında Gaziantep'e bağlanır. 

Ökkeşiye Hazretlerinin Türbesi Gaziantep'ten Adana'ya doğru karayoluyla giderken Sakçagözü'nü geçince, ilçeye 16 km. mesafede bulunan Durmuşlar köyü yakınlarında Nurdağı'na ulaşmadan yolun sol tarafında yer alan Ökkeşiye tepesinde bulunur. Kahramanmaraş ve Gaziantep bölgesinde binlerce insana adını veren Ökkeş yahut Ökkeşiye Hazretleri sahabeden bir zat olup Gaziantep'in Müslümanlar tarafından fethi esnasında şehit düşen beş kişiden birisidir. Hz. Peygamberin kırılan kılıcı yerine Hz. Peygamber' e uzattığı hurma dalının mucizevi şekilde kılıca dönüştüğü ve bu şekilde savaşın kazanıldığı rivayet edilmektedir. Türbenin bulunduğu yere Ökkeşiye denmektedir. Türbe dağın tam tepesindedir. Türbenin alt tarafındaki kuyularda ise birkaç metre derinlikte bol su bulunmaktadır. Anlatıldığına göre, Peygamberimiz Veda Hutbesinden sonra herkesle helalleşirken Ökkeşiye Hazretleri [Ukkaşe Hz.], " Ya Resulullah Uhud Savaşı'nda bana kırbaçla vurmuştunuz. Hakkımı ancak kısasla ödeşirim", der. Peygamberimiz (s.a.v), elindeki kırbacı Ökkeşiye Hazretlerine verir ve sırtına vurmasını söyler. 
Ökkeşiye Hazretleri, "Siz bana sırtım çıplak iken vurmuştunuz Ya Resulullah", der. Peygamber Efendimiz sırtını açar ve tam bu sırada Ökkeşiye Hazretleri Peygamber Efendimizin Peygamberlik mührünü görür ve öper. Daha sonra ise "Kısastaki gayem bu idi Ya 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Resulullah. Yoksa sizde bir hakkım varsa anam sütü gibi helal olsun", der 109 . 

Erkek çocuğu olmayan karı kocalar ve daha değişik dilekleri olanlar Ökkeşiye Hazretlerinin türbesini ziyaret ederler ve isteklerinin kabul edilmesi ve arzularına kavuşmak ümidiyle burada Allah'a niyazda bulunurlar. 
Ayrıca Allah rızası için kurban keserler. Böylece ziyaretten sonra doğan erkek çocuğa genel olarak Ökkeş adını verirler. Özellikle mübarek zamanlarda türbe ve ziyaret dağında çok parlak bir nurun görüldüğü ve bu nurun Resulullah'a doğru uzanarak kaybolduğu yöre halkı tarafından anlatılır. 

Türbenin yılda yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere 250-300 bin ziyaretçisi olduğu görülür. 



109 Merzifon'un Hırka isimli köyünde aynı olaya 
rastlanmaktadır. Bunun için Evliyalar Şehri Amasya'ya bkn. Sh 35-37 
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Oğuzeli Evliyaları 



Yöre Selçuklu sultanı I. Mesut zamanında kesin olarak Türk hakimiyetine girmiştir. 1516 Mercidabık Savaşı için Yavuz Sultan Selim bölgeye gelince Osmanlı hakimiyetine giren Oğuzeli, şer-i mahkeme sicillerine "Kızılhisar-ı Fevkani" olarak geçer. Eski adı Büyük Kızılhisar olan yerleşim yerindeki yapıların kırmızı topraktan imal edilen kerpiç kullanılarak ve hisar şeklinde yapılmasından dolayı bu ismin verildiği sanılmaktadır. 
Milli mücadele yıllarında yöre köyleri Fransızlar tarafından işgale uğrar. 1946' da ilçe olan Oğuzeli'nden 
1995 yılında Elbeyli ilçesi ve 23 köy ayrılarak Kilis iline 
bağlanır. 23 Temmuz 2004 tarihinde Gaziantep 'in 3. 
merkez ilçesi olur. 

İlçede Tilbaşar Kalesi kalıntılarından başka Hamzababa, Gaffurbaba, Şıh Bilecan Türbesi ve Selçuklu döneminden kalma Orta Cami minaresi başlıca tarihi eserlerdir. 

Oğuzeli ilçesinin yaklaşık 12 km. kadar güneydoğusundaki Gündoğan köyünde yer alan Tilbaşar Kalesi, M.Ö. 3000 yıllarına kadar giden ve Tunç Çağlarından itibaren iskan görmesinden dolayı oluşan birikimle oldukça yüksek görünen Tilbaşar Höyüğü'nün üzerinde yapılmıştır 110 . M. S. XI. ve XII. Yüzyıllarda 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Haçlı Seferleri sırasında, önemli ticaret yollarına ve stratejik kavşaklara hakim ve yüksek bir tepeye (höyüğü) sahip olduğundan yeniden ele alınmış, höyüğün etrafında oluşan şehir bir sur ile çevrilmiş ve höyüğün üzerinde de sağlam bir kale inşa edilmiştir. 1995 yılındaki arkeolojik kazılarda höyük eteklerinde Eski Tunç Çağı, Bizans, Eyyubi ve Haçlı dönemlerine ait yerleşim yerleri ortaya çıkarılmıştır. 

Subaşı Mahallesi'ndeki Orta Cami süslemelerinin Gaziantep'teki benzer özellikteki süslemelere sahip yapılardan yola çıkarak yapım tarihi XVII. Yüzyılın sonları veya XVIII. Yüzyılın başları verilebilir. Bani ve mimarı bilinmeyen caminin kitabesi mevcut değildir, vakfiyesi de bilinmemektedir. Halen ibadete açık olan eserin minaresi dışındaki kısımları betonarme olarak inşa edilmiştir. 

İsmet İnönü Bulvarı üzerinde çarşının içerisinde bulunan Hacı Hamza Türbesi düzgün kesme taştan inşa edilmiştir 111 . Kare planlı, orantısız bir kubbe ve alemiyle birlikte betonarme özellik gösteren türbeye küçük bir kapıdan eğilerek girilir. Kapının boyu 50 cm. civarındadır. 
Ziyaretçiler türbede yatan ve Kabe'ye yürüyerek gidip geldiği söylenen Hacı Hamza adına üç İhlas bir Fatiha okuyarak dua ederler. Yöre halkı tarafından birçok 



111 Özlem Andaç Şahin. Gaziantep'te Yaşayan Barak 
Türkmenleri 'nin İnanç, Adet Ve Geleneklerinin Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes 
Üniversitesi. Kayseri. 2007 
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hastalığa şifa verdiği kabul edilen bu türbeden bir avuç toprak götüren kişilerin evine akrep girmediğine inanılır. 

Karaçomak'm türbesi Karaçomak köyünün bir kilometre güneydoğusundaki Sazgın ve Yazı köyü ovalarına hakim Karaçomak adı ile anılan tepe üzerindedir. Türbede medfun bulunan Karaçomak'm Halife Hazreti Ömer zamanında İslam dinini yaymak üzere bölgeye gelerek şehit düşen bir sahabe olduğu rivayet edilmektedir. Rivayete göre, Gaziantep kalesi etrafında muharebeler olurken arkadaşlarından ayrı düşen ve şimdiki Sandıkçılar Çarşısının bulunduğu yerde kendisi ile birlikte dövüşenlerden Pirsefa şehit olur. Karaçomak vuruşarak tepenin eteğinde başı gövdesinden ayrılır. 
Başsız gövde vuruşarak Karaçomak tepesinin başına kadar çıkar. Orada yıkılır. Fetih işi tamamlandıktan sonra baş ve gövde düştükleri yerlerde ayrı ayrı gömülürler. Daha sonra bu sahabenin anısına buraya bir türbe yapılır ve ziyarete açılır. 

Kesme taştan inşa edilen türbeye kuzeyden girilmektedir. Burası ibadet odası ve sanduka odası olarak iki kısımdan oluşmaktadır. İbadet mekanı kare planlıdır. 
Üstünün kubbe ile örtülü olduğu duvar köşelerinin üst kısımlarında görülen mukarnaslardan anlaşılmaktadır. Bu mekanın sağında ve solunda iki kemer mevcuttur. Soldaki kemer küçük taşlarla örülmüştür. Sağdaki ise üstü tonozla örtülü sanduka odasına geçişi sağlamaktadır. 

Sanduka odası ile ibadet odası yarım duvarla bölünmüş ve bir giriş bırakılmıştır. Sanduka doğu-batı yönüne yerleştirilmiştir. İbadet odasının güney duvarında 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yer alan mihrabın üst kısmında da mukarnaslar bulunmaktadır. 

Tilbaşar (Gündoğan) köyü ile Mezere (Belören) köyleri arasındaki Tilbaşar kalesinin eteklerinde Karababa ziyaret yeri, beş km. mesafede de Akbaba ziyareti bulunmaktadır. 

Enderi'nin asıl adı Mehmet Münip (1854- 1936) 'tir. 
Antep'te doğmuştur. Hasırcızade Hafız Mehmet Ağa doğumuna tarih düşürmüştür. Babası Ali Bektaş Ağa, Antep'te Delilbaşılık (delibaşı) görevinde bulunmuştur 112 . 
Bu rütbe lağvedilince ona muadil rütbe olan Zaptiye Kumandanlığına tayin edilmiştir. Hacı Mehmet namında bir hocadan medrese eğitimi almaya başlayan Mehmet Münip daha sonra bu eğitimi yarıda bırakır. 16 yaşında babasını kaybeder. 19 yaşında Antep kaymakamı Mürseloğlu Mustafa Paşa tarafından zaptiye yapılır. Yeni 
kaymakam gelince görevden alınmış, kolcubaşı olarak 39 
sene bu idarenin çeşitli yerlerinde çalışmıştır. Çok süratle terfi ederek Zaptiye kumandanlığı vekilliğine kadar yükselmiştir. 40 yaşında Bektaşi tarikatına girmiştir. O zaman Erenköy Şahkulu Dergahı'nm postunda oturan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba'nm halifelerinden İlhami Baba' dan nasip almıştır. Birkaç defa Antep 'e uğrayan ve bir seferinde yedi ay Antep'te kalan İlhami Baba'nm dizinin dibinden hiç ayrılmamış, ona hizmet etmiştir. Şiire İlhami Baba'nm işareti ve ilhamı ile başlamıştır. Hatta 



112 Elli altmış kişiden ibâret olan ve bayrak denen deli birliğinin 
başı. 
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mahlasını da bu zattan almıştır. Tarikatta çok çabuk ilerlemiş, İlhami Baba'nm vefatı üzerine İstanbul'da Balım Sultan Dergahı postnişini Ahmet Burhanettin Baba'nm izniyle senelerce, Antep'te babalık vazifesine vekillik etmiştir. Ender, 1920'deki Antep Savaşı'na da bizzat iştirak etmiştir. Antep savunmasına katılan Şahin Bey, Karayılan, Topçu Ökkeş isimlerini, Ender'in savaş ile alakalı söylediği şiirlerinde görmek mümkündür. 
Harbin son zamanlarında hükümetin verdiği emir gereğince çocuklarını da alarak ilçeye 16 km. mesafede bulunan Rumevlek (Uğurova) köyüne taşınmış; yalnız, oğlu Nadir Bektaş harbin içinde kalmıştır. Şiirlerinde Ender'in yanı sıra Enderi 'yi de mahlas olarak kullanmıştır. 
Basılı divanı vardır. Düzenli bir tahsil almamasına rağmen kendini yetiştirmiş bir şahsiyettir. 

Şıh Bilecen'in türbesi ilçeye 31 km. mesafedeki vaktiyle aynı isimle anılan (günümüzde Arslanlı) köyde bulunmaktadır 113 . Türbenin bitişiğinde bir mescid vardır. 
Abbas adındaki köy ağasının yanında çalışan Şıh Bilecen hakkında şöyle bir menkıbe nakledilir. Bir gün geçtiği yerleri harabeye çeviren bir kasırga kopar. Kasırga köy topraklarına gireceği esnada Bilecen ellerini gökyüzüne açarak, "dön ya mübarek" diye haykırır. Kasırga ikiye bölünür, bir bölümü köyün sağından diğeri solundan geçerek uzaklaşır. Bu hale şahit olan bir kadın Bilecen'in kerametini anlatmaya kalkıştığında çarpılır. Halk cami ve 



113 Saim Sakaoğlu. Bir Efsane, İki Tip, bir Motif,: Şeyh Bilecen 
ve Memik Dede Efsaneleri 



130 



türbenin önünde bulunan yaşlı dut ağacının Şıh Bilecen' in değneğinden meydana geldiğini söyler. Şıh Bilecen'in bu kerametinden sonra ona şeyhlik izafe edilir. Ölünce üzerine türbe çatılır. Adı köye ve doğan çocuklara verilir. 
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Şahinbey Evliyaları 



Şehrin bir mahallesi olan Şahinbey, Gaziantep'in 1987'de Büyükşehir olmasından sonra ilçe konumuna getirilmiştir. İlçe adını, Antep savunması sırasında Antep Heyeti Merkeziyesi'nin önerisi üzerine Kilis Yolu Kuvayi Milliye Komutanlığı 'na getirilen ve "Düşman Cesedimi Çiğnemeden Antep 'e Giremez" diyerek Kilis Yolu Elmalı Köprüsü üzerinde Antep Halkını galeyana getirerek, Kuva-yi Milliye ruhunun kıvılcımını çakan, Komutan Şahinbey'in adından almaktadır. 

Şahin Bey, 1877 yılında Gaziantep'de dünyaya gelir. Asıl adı Mehmed Said'dir. 1899'da Yemen'e er olarak giden Mehmed Said, Yemen cephesinde gösterdiği muvaffakiyet ve kahramanlık üzerine başçavuş olur. 
Mehmed Said, 1911'de Trablusgarb harbine gönüllü olarak katılır, Balkan savaşlarında Çatalca cephesinde savaşır. 

Galiçya'da 15. Kolorduda savaşan Mehmed Said, 
1917 Ekiminde Sina Cephesinde vazife alır. Tehlikeli 
vazifelere gönüllü olarak koşan, vatanperverliği, ahlakı ile dikkatleri üzerinde toplayan Mehmed Said'in rütbesi teğmenliğe yükseltilir. 1918 yılında İngilizlerle Sina cephesinde cereyan eden şiddetli bir muharebe neticesinde esir düşer. Mısır'daki İngiliz esir kampında 1919 Aralık ayı başlarına kadar esir olarak kalan Mehmed Said, ateşkesten sonra serbest bırakılır. 

Şahin Bey, 13 Aralık 1919'da İstanbul'a gelir ve Harbiye Nezaretine müracaat ederek vazife ister. Harbiye 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Nezareti tarafından Urfa'nm Birecik kazası Askerlik Şubesi Başkanlığına tayin olunan Şahin Bey, İşgal altındaki Antep'in vaziyetini görerek Antep'te kalmaya karar verir. Antep Heyet-i Merkeziyesine müracaat ederek vazife isteyen Şahin Bey, heyetin kendisine Kilis-Antep yolunu kontrol altında tutma vazifesini vermesi üzerine derhal çalışmaya başlar. 

1920 yılı Ocak ayı başlarında köyleri dolaşarak 
cihadın ehemmiyetini ve faziletini anlatan Şahin Bey, kısa zamanda 200 fedai toplar. 5 Kasım 1 9 1 9'da İngilizlerden işgal hareketini devralan Fransızlar, bir türlü işgale muvaffak olamamakta, şehir halkı, sınırlı imkanlarıyla karşı koymaktadır. Fransızlar bütün ümitlerini Kilis'ten gelecek takviye kuvvetlerine bağlamışlardır. Fakat, o yolu da Şahin Bey bir avuç serdengeçtisiyle tutmuştur. Şahin Bey ve fedaileri 3 Şubat'ta ve 18 Şubat 1920'de tam donanımlı Fransız birliklerini perişan etmişlerdir. Fransız kuvvetleri 25 Mart 1920'de Andorya kumandasında yola çıkar. Bu Fransız kuvvetleri sekiz bin piyade ve iki yüz süvariden oluşmaktadır. Ayrıca bu Fransız birliğinde, bir batarya top, 16 Ağır makinalı tüfek, çok miktarda otomatik tüfek ve 4 tank mevcuttur. Şahin Bey, ancak yüz kişiyi bulan fedaileriyle düşmanın karşısına dikilir. 25 Mart günü sabahtan akşama kadar çatışma devam etmiş ve Şahin Bey düşmana ağır kayıplar verdirmiştir. 

Çatışmanın 4. günü öğleye doğru Şahin Bey'in yanında 18 kişi kalmıştır. Onların da şehit olmalarından sonra tek başına kalan Şahin Bey'i şehit etmişler, ardından süngü darbeleriyle aziz naaşım parça parça etmişlerdir. 
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"Şahin'i sorarsan otuz yaşında, 
Süngüyle delindi köprü başında. 
Çeteler toplanmış ağlar başında. 
Uyan şahin uyan gör neler oldu. 
Sevgili Ayıntab 'a Fransız doldu. " 

Nakledilir ki, Şahin Bey'in 1 1 yaşındaki oğlu Hayri de gönüllü olarak savaşa katılmış ve bütün çatışmalarda yer almıştır. 

Dermenli Dede yatın, ilçeye 11 km. mesafede bulunan Kilisecik {Bayramlı) köyündedir. Buraya çeşitli hastalıkların tedavisi için yöre halkı ve civar köylerden ziyarete gelinmektedir. Dermenli Dede yatırında dilek dileyip dua edenler, dilekleri kabul olursa yatırın hemen yanında bulunan iki ağacın ortasında kurban kesip orada bulunanlara dağıtırlar. İnanışa göre yatırın hemen yanı başından vaktiyle pınar akarmış. Ziyarete gelen bir kadın çocuğunun kirli bezini bu pınardan yıkayınca pınarın suyu da kurumuş. 

Gaziantep-Oğuzeli karayolu üzerinde Dermanlı Dede (Değirmenli Dede) olarak bilinen ziyaretin bulunduğu yerde civardaki ağaçların birkaç tanesinin üzerine rengarenk bezler ve küçük bez salıncaklar bağlandığı görülmektedir. Ağaçların bulunduğu çevrede kayalar üzerinde üst üste konulmuş taş parçaları da bulunmaktadır. Civar halkı bu ziyaretin bulunduğu tepeye tamamen kutsiyet atfetmiştir. Buradaki dağın en yüksek yerinde bulunan ziyarete derdi olanlar derman aramak için gelmektedir. 
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Şehitkamil Evliyaları 



İlçe, adını; 21 Ocak 1920'de, Antep Savunması sırasında, 14 yaşındayken annesinin yüzündeki örtüyü indirmek isteyen Fransız askerine karşı çıkan ve bu yüzden öldürülen Mehmet Kamil'den almaktadır. 

Nesimi Hazretlerinin türbesi ilçenin Aktoprak beldesindedir. Nesimi Hazretleri Bağdat'ta kendisini çekemeyenlerin iftirasına uğrar. Rivayete göre Kur'an-ı Kerimi ayak altına aldığı iddia edilmiş ve bunun üzerine derisi yüzülerek öldürülmek istenmiştir. Bu ceza uygulanırken Nesimi Hazretleri hiçbir acı duymaz. Fakat camide ezan okuyan müezzinin parmağına kan bulaşmış, bu kanın Nesimi Hazretlerinin murdar kanı olduğu iddia edilerek müezzinin parmakları sırayla kesilmiştir. Nesimi Hazretleri bunun üzerine, silkinerek kalkmış, boğazına kadar yüzülen deri vücuda geri yapışmış ve başını alıp yollara düşerek Aktoprak beldesine gelmiştir. Halk Nesimi Hazretlerini selamlamış ve yakınlık göstermiş, Nesimi Hazretleri de onların selamını alıp karşılık verdikten sonra oracıkta gözden kaybolmuştur. Türbesi kaybolduğu yerde bulunmaktadır. İlçede bu isimle anılan bir mahalle ve cami vardır. 

Memik Dede'nin, ilçeye 17 km. mesafede bulunan Göksüncük köyünde bir ailenin yanında uzun süre 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kahyalık yapmış olduğu nakledilir 114 . Burada çift sürer, ekin eker, hayvan güder, dağdan odun kesip taşırdı. Yalan ve kötü söz söylemez, harama el uzatmazdı. Ağasından aldığı parayı hak etmek için hilesiz çalışırdı. Memik Dede, gereksiz yere ağaç kesmenin, adam öldürmek kadar kötü olduğunu telkin ederdi. Bu yüzden dağa oduna gittiğinde yıkılmış ölü ağaçlarla, çalı çırpı toplayıp gelirdi. Ağası bu duruma kızınca, "Kestiğim ağaç dallarının yerinden sanki insan öldürmüş gibi kan fışkırıyor." derdi. Hayvanlara da iyi davranılması gerektiğini sık sık söylerdi. Vefat edince, saban odunundan yeşeren ağaçların yanma defnedilir. 
Türbe bakıcılığı babadan oğula kalmak suretiyle, kahyalık ettiği aile tarafından yapılmaktadır. 

Gaziantep bölgesinin Fransızlar tarafından işgali sırasında Ermeniler birkaç defa Göksüncük köyünü ve Memik Dede'nin türbesini yıkmaya gelirler. Fakat köye ve türbeye yaklaşamadan geri dönerler. Savaştan sonra Ermeniler, türbenin ve köyün etrafında çok kalabalık bir asker grubunun mevzilenmiş olduğunu gördüklerinden yaklaşamadıklarını söylerler. 

Tekke ve zaviyelerin kaldırılması sırasında bir karakol komutanı bu türbeyi yıktırmak ister. O anda üzerine bir fenalık gelir ve bacakları tutmaz olur. Köylü karakol komutanını türbenin içine götürerek altı gün orada bırakıp, bakarlar. Komutan yaptığı hatayı anlayıp, tövbe eder ve bir süre sonra iyileşir. 



114 Memik Dede. Evliyalar Ansiklopedisi 
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Rivayete göre Memik Dede ve arkadaşları yedi kişilerdir. Bu yedi şahıs vefat ettikleri vakit ikişerli gömülmüş, ancak Memik Dede tek gömülmüştür. 
Perşembe günleri Memik Dede ve diğer altı arkadaşının gökyüzüne yükselerek orada daire şeklinde sohbet ettiklerine inanılır. Bu yüzden ziyarete mutlaka perşembe günü gidilir. 
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Yavuzeli Evliyaları 



Rumkale, Osmanlı Anadolusunda bir taşra kasabasıdır 115 . 1100'lü yıllarda "Rumkal'a" adıyla kaynaklarda zikredilen şehir, Memluklarca "Kal'at'ül-Müslimîn" ve "Kal'a-i Rumiye" adıyla anılır. Osmanlılar ele geçirdikten sonra şehrin eski adını muhafaza ederek "Rumkal'a" adıyla kurdukları sancağa merkez yaparlar. 
Ank, Araban ve Merzuman nahiyelerini içine alan bu sancak daha sonraları kaza olarak Birecik sancağına ilhak edilir. 

Rumkale şehrinin kuruluşu İlk çağlara ulaşmaktadır. Haçlılar tarafından 1148 yılında Ermeni katolikosu Grigor III' e satılır ve kale bu tarihten itibaren 
1293 tarihinde Melik Eşref tarafından feth oluncaya kadar 
Ermeni katolikosluğunun merkezi olur. Çevresi bütün Müslümanların denetimine geçmesine rağmen, yıllarca Ermenilere merkez olma özelliğini muhafaza eder. 

Rumkale'de yaşayan Ermeni ve diğer Hıristiyan unsurlar, Moğolların yanında yer alırlar. Rumkaleli Rabban Simeon gibi tabipler, Hülagu'nun hizmetine 



115 Ali Yılmaz. XVI. Yüzyılda Bir Güney-Doğu Anadolu 
Kasabası Olan Rumkale'de Eğitim 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girerek sağladıkları nüfuzlarını kendi şehir ve kiliselerinin menfaatlerine kullanırlar. 

Memluk sultanı Kalavun (1222-1290) zamanında Baysarî kumandasındaki Mısır ordusu, Rumkale'yi kuşatarak şehirde kıymete değer eşyayı Birecik'e götürürse de iç kaleyi alamaz. Rumkale, İlhanlıların müstahkem bir mevkii ve onlarla işbirliği yapan Ermenilerin katolikosluk merkezi olarak kalır. Memluklar, 1293 yılında Sultan el-Eşref Halil zamanında, ikinci defa Rumkale'yi kuşatıp şehri ve kaleyi ele geçirerek buradaki Ermeni katolikosluğuna son verirler. El-Eşref, Rumkale'yi tamir ettirerek Karatü'l-Müslimîn adıyla hudut kalesi olarak teşkilatlandırır. Bölgeyi savaşlarda Memluklara yardımcı olan Türkmen beylerinin idaresine verir. Rumkale civarı yarım asır kadar Halep valisine bağlı olarak Türkmen beyleri tarafından idare edilir. Daha sonra da Dulkadıroğullarmm eline geçer. 

Timur Han, Rumkale'yi zorlu bir muhasaradan sonra Memluklardan alır (1400). Bilahare yöre Türkmen beylerinin hakimiyet kavgalarına sahne olur. 1404 yılında Rumkale'de bir Memluk naibi oturmaktadır. Bölgede yaşayan Köpekoğullarmın idaresindeki Avşar boyuna mensup Türkmenler de zaman zaman onlara yardımcı olmakta, bazan da Memluklarla savaşmaktadırlar. 
Rumkale kalesi, arada bir iktidarı kaybeden Halep naiblerinin sığmak yeri olur. Bütün bu kargaşa ortamına rağmen Rumkale, şehri ziyaret eden İbni Arabşah ve Halil 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Zahirî gibi seyyah ve yazarların övgülerine mazhar olmaktan da geri kalmaz 116 . 

I. Selim, Memluk ordusunu yenerek Rumkale de dahil olmak üzere Haleb'e tabi bütün kale ve şehirleri Osmanlı ülkesine katar. Her birine hakimler ve kadılar tayin edilip Osmanlı nizamının uygulanması sağlanır. 

XVI. Yüzyılda dört mahalleden meydana gelen şehir, bir yanı Fırat, iki tarafı Merzuman deresinin derin vadisiyle çevrili, yarımada gibi ileri çıkmış bir dağ parçası üzerindeki kalenin batısında yer almaktadır. XVI. Yüzyıl vakıf kayıtlarına göre, şehrin merkezinde Ulu Cami (Cami-i Kebir) ve yine XIV. Yüzyıldan beri hizmet veren bir medrese bulunmaktadır. Medreseye vakfedilen dükkanların varlığından bir de çarşının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. XVII. Yüzyılda burayı ziyaret eden Evliya Çelebi, cami, han, hamam ve muhtasar bir çarşının varlığına şahit olmuştur. Kaleye doğru giderken kayalara oyulmuş evler, şehirde yerleşmenin çok eski olduğunu göstermektedir. Çok yumuşak olan kayalar, havayla temas 



116 İbni Arabşah (d. 1389, Dımaşk - ö. 1451, Kahire), Arap din 
ve tarih bilgini. İbn-i Arabşah; âlim, faziletli, tevâzu ve iffet sâhibi bir zâttı. Nesir ve şiirde, lügat ilminde, güzel yazı yazmada, tatlı ve beliğ söz söyleme husûsunda eşi yoktu. 
Arapça, Farsça ve Türkçeyi çok iyi bilirdi. Bu sebeple ona Arap, Fars ve Türk dillerinin meliki denirdi. Yazmış olduğu eserlerin çoğu manzumdur. Bir dönem Edirne'de yaşamış ve Farsça eserleri Türkçeye çevirmiştir. İbn-i Arabşah'ın fıkıh, târih, tefsir, ahlâk, sarf, nahiv ilimlerine dâir pek çok eseri vardır. 
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edince sertleşmektedir. İnsanların bu kaya evlerle, her yıl yaşanan depremlere karşı tedbir aldıkları anlaşılıyor. 
Şehrin dik kayalar üzerinde beyazımtrak taşlardan yapılmış mazgallar ve burçlarla donatılmış surlarla çevrili bir kalesi vardır. Arka tarafındaki tepe ile olan bağlantısı derin hendeklerle kesilmiştir. Kale içinde yer alan evlere giden biricik yol, birbiri ardı sıra altı kale kapısı ile kesilmektedir. XIX. Yüzyıl başlarında kale içinde 40 ev sağlam kalmış, geri kalanlar ise moloz yığını haline gelmiştir. Bu evlerin tamamı bir tebeşiri oyarcasma işlenmiş kayalardan oluşmaktadır. XIX. Yüzyılda kaza merkezinin Halfeti'ye taşınması üzerine şehir nüfusu dağılmış, yerinde Kasaba adıyla anılan bir köy kalmıştır. 
Eski haritalarda "Eski Rumkale" adıyla anılan Kasaba köyü, yukarısında yer alan kayaların düşerek zarar vermesi üzerine iki kilometre kuzeyine taşınır. Tamamen terkedilmiş olan Rumkale şehri, yeni haritalarda "Kasaba (Eski)" ibaresi ile gösterilmektedir. Bugün Gaziantep iline bağlı Yavuzeli ilçesinin sınırları dahilinde yer almaktadır. 

Bir taşra kasabası olan Rumkale şehrinde, fetih sonrasında eğitim etkinliklerinin ivme kazandığı gözlenmektedir. Küçükler için sıbyan mektepleri, gençler için medreseler ve yetişkinler için zaviyelerin Rumkale 'de de işlerlik kazandığı anlaşılmaktadır. Rumkale' de bu kurumların kökü Memluklar' a kadar dayanmaktadır. 

Şehir, Memluklar tarafından fethedildikten sonra, cami ve mescitlerle donatılır. XIV. Asrın sonlarında Timur'un bölgeye gelişi ile ilgili bilgi veren İbni Arabşah, şehrin hayrat ve hasenatının bolluğundan bahsetmektedir. 
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Bugün harap bir vaziyette bulunan Rumkale'de, XVI. 
Yüzyılda kale içinde bir ve şehir içinde üç cami, dört mescit ve bir medrese mevcuttur. Ayrıca bir han, bir hamam ve iki buka' ve bir zaviye bulunmaktadır. 

Rumkale kasabasında kayıtlarda Zemahiye Medresesi bünyesinde bir sıbyan mektebinin bulunduğu ve muallimin vakıf gelirinden günde bir akçe yevmiye aldığı görülmektedir. 

Memluk kültürünün etkisi olarak bölgede buk'a adıyla medreseye hazırlık niteliğinde eğitim yapan kurumlar bulunmaktadır. Rumkale şehrinde iki tane buk'a olup ikisi de Memluklu döneminden kalmadır. 

Medrese Buk'aı Rumkale'de bulunan iki buk'adan biridir. Medrese Buk'aı'nm Memluklar zamanında XIV. 
yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Banisi bilinmemektedir. Zemahiye medresesi ile birlikte olan vakıflarının daha sonra ayrıldığı anlaşılmaktadır. 
Rumkale'de bulunan ve Memluklar döneminden kalma olan Zemahiye Medresesinde de altı öğrenci bulunduğu ve bunların her birine günlük bir akçe yevmiye verildiği görülmektedir. 

Şehir merkezinde bulunan Zemahiye Medresesinin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Vakıf kayıtlarından 1364-1365 yıllarında faaliyete geçtiği anlaşılmaktadır. Tahrir defterindeki bir kayıtta, Sultan Kayıtbay tarafından Merzuman nahiyesine bağlı Hassaru köyü hasılının vakfedildiği ve o zamandan beri müderrisleri tarafından tasarruf edildiği bildirilmektedir. 
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Medresenin müderrisi günlük 16 akçe almaktadır. 
Altı nefer talebesinin her biri günlük bir akçe, imamı bir, müezzini yarım, muallim-i sıbyan bir, medrese ve mescidin ferraşı bir, mütevelli ve nazırı üç, cabi ve mimarı bir akçe yevmiye almaktadır. Vakıf gelirinden ayrıca üç nefer yetim için yıllık 180, Anık köyü mescidinin cüz hanlarına 180, haram aylarda hadîs-i Nebevi okunması için 100, yetimlerin giydirilmesine 180, medresenin yağ ve hasırına 200 akçe ayrılmıştır. Artan 868 akçenin fazlalık olarak kimseye verilmemesi, kadı eli ile muhafaza edilerek medresenin tamir ve bakımına sarf olunması kayıt altına alınmıştır. 

Hadim Hatun Zaviyesi Rumkale şehir merkezinde Hadim Hatun tarafından yaptırılmıştır. İnşa tarihi bilinmemektedir. 

Yaklaşık 1860 kişilik bir nüfusun yaşadığı Rumkale' de farklı olarak medreseye öğrenci hazırlar nitelikte buk'a adıyla orta öğretim seviyesinde eğitim yapan bir kurumun varlığı görülmektedir. Bu durumun kasabanın eski bir Memluklu şehri olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale 
Gaziantep şehir merkezinden 62 km. Yavuzeli 'nden ise 25 
km. uzaklıkta, Merzimen Çayı'mn Fırat Nehri ile birleştiği yerde, dik kayalar üzerindedir 117 . 

Hz. İsanm havarilerinden Johannes (Yuhanna)'in Roma döneminde Rumkale'yi mesken yaparak kayadan 



http://www.yavuzeli.gov.tr/ 

143 



oyma bir odada incilin nüshalarını çoğalttığı rivayet edilir. 
XI. Yüzyılda Rumkale önemli bir konumdadır. 1 1 1 3 'te III. 
Grigoris Rumkale'yi Joscelin'in dul karısından satın almış, katolikosluk (başpiskoposluk) makamını buraya yerleştirmiştir. Şair aziz Nerses mezheplerin birleştirilmesi sebebiyle imparator elçileri, Kayşum ve Yakubi baş patrikler ile Rumkale' de toplantılar yapmıştır. 
XIII. Yüzyılda Rumkale 'de birçok Yakubi' nin olması sebebiyle Yakubi Patriği II. Ignace, Rumkale' de bir kilise yaptırmıştır. Sonraları kaleyi patriklik makamı olarak seçmiştir. 1279' da kaleyi kuşatan Memluklular bu aşamada kaleyi zapt edememişlerdir. Ancak Memluklu sultanı Melik el-Eşref 1292'de Rumkale'yi tekrar kuşatmış olup, Rumkale'nin fethi bu sırada gerçekleşmiştir. Sultanın emriyle Suriye naibi Sancar Suca tarafından tamir ettirilen Rumkale, Kal' at el Müslimin adını almıştır. Daha sonraları ise Kale-i Zerrin (Altın Kale) olarak adlandırılır. Rumkale Memluklular zamanında yeniden uç kalesi olarak kullanılmışsa da, eski parlak dönemini bir daha yaşayamaz. 15 16'da Osmanlıların eline geçen Rumkale, Halep Eyaleti'nin Birecik Sancağı'na bağlı bir kaza haline getirilir. XVII. Yüzyılda Evliya Çelebi, Rumkale'nin bir tepe üstünde sağlam bir kale olduğunu, dışarıda camii, hanı, hamamı ve küçük bir çarşısı bulunduğunu belirtir. Katip Çelebi de burasının bahçe ve meyvelerinin bolluğunu vurgulamıştır. 1838' de Rumkale'yi ziyaret eden Moltke'ye, "kayalığın nerede bittiğini, insan eserinin nerede başladığını söyleyebilmek çok zor" dedirtecek kadar doğayla uyumlu mimari özelliğe 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sahiptir. Ancak şehir bir hudut konumundan iç-el konumuna geçtiğinden stratejik önemini kaybetmiştir 118 . 
Giderek küçülen şehrin nüfusu XIX. Yüzyılda 5-10 haneye kadar düşer. Rumkale harap olurken yerleşim alanı Fırat'ın karşı sahiline nakledilir ve bugünkü Halfeti ilçesi doğar. 

Rumkale 'nin güneyinde yer alan hükümranlık kilisesini 1173'te Şair Aziz Nerses yaptırmıştır. XVIII. 
Yüzyılda Rumkale'yi ziyaret eden Richard Peacock bu yapıdan, "Gotik tarzda küçük ama güzel bir kilise" olarak bahseder. Bu kilise İslami dönemde cami olarak kullanılır. 

Gaziantep Çepnileri, Alevi inanç sistemi çerçevesinde kutsal kabul edilen çeşitli mekanlarda ziyarete çıkmaktadırlar 119 . Ziyaret için çıkılan mekanların bir kısmında (Hacı Kureyş, Şeydi Kureyş ve Karababa ziyareti gibi) kutsal kabul edilen kişilere ait türbeler bulunmaktadır. 

Rivayete göre Moğol istilasıyla başlayan göç sırasında Hacı Kureyş, Horasan'dan çıkarak ilçeye 20 km. 
mesafede bulunan Milelis (Göçmez) köyüne gelmiş, burada Hakk'a yürümüş ve köy civarındaki Zarar mevkiine defnedilmiştir. Diğer taraftan Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde ona ev sahipliği yapmış olduğu nakledilir. Rivayetlere göre Milelis köyü Türkmen ve 



1 18 Muammer Gül. Mısır Memluklarının Hudud Kalesi Rumkale 
ve Anadolu'da Memluk İzleri 

119 Mustafa Gültekin. Sanlar Köyü Çıralık Çepni Alevi Ziyareti 
Ve Türk Ağaç Kültüne Bağlı Bazı İnanış Ve Uygulamalar 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Çepni Alevi köyüdür 120 . Milelis köyünde bir de Karababa diye adlandırılan zatın türbesi vardır. 

Kuzuyatağı ve Kasaba yolu üzerinde yolun sol tarafında yer alan türbe Karababa Türbesi olarak da adlandırılmaktadır. Fakat buraya mevki itibariyle böyle bir isim verilmiş olmalıdır. Zira Alevi dedelerinden İbrahim Çelebinin türbesi burada bulunmaktadır. Mezar hüyük üzerine kurulmuştur. 

Akkuyu yakınlarında Çavuş Baba türbesi bulunmaktadır. 



http://www.milelis.de/ 
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Gaziantep'te Tarikatlar 



Tarihi kaynaklardan Gaziantep'te yirmi kadar tekke, dergah ve zaviyenin bulunduğu ve bunlardan on ikisinin I. Dünya Savaşı'ndan önce faaliyetini sürdürdüğü anlaşılmaktadır 121 . Bu sayılara, aynı zamanda cami olarak kullanılan ve günümüze de bu hüviyetleriyle intikal eden Şeyh Fethullah, Tekke ve Şirvani tekkeleri dahil değildir. 
Şirvani ve Tekke camileri mevlevihane idi; Şeyh Fethullah Tekkesi'nin hangi tarikata ait olduğu ise bilinmemektedir. 
Bu üçü dışında kalan tekke, zaviye ve dergahlardan hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Bu tekke, zaviye ve dergahlardan zaviye adıyla bilinen Hacı Baba, Şeyh Muslihuddin, Ardıç Baba, Dülük Baba, Ahi Mahmud oğlu Ahi Ahmed, Emin Dede (Emin Dede Zaviyesi muhtemelen Tabakhane semtindeki Emin Dede Mahallesinde bulunmakta idi.), Ballıca Baba, İbn-i Demirci'nin (Demircizade) tarihi Memlükler'e kadar dayanmaktadır; diğerleri ise hemen hemen tamamıyla Osmanlı dönemine aittir. 



121 Nusret Çam. Gaziantep. Mimari. TDV İslam Ansiklopedisi. 
Cilt 13 
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Gaziantep'te Bektaşilik 



Günümüze ulaşmayan Çepni tekkesi Bektaşi tekkesidir. Bektaşi tarikatına mensup şairler arasında Bektaşi Ayni, Fezmi, Enderi, Halil Baba, Sait Baba, Nadir Hamdi Baba (1845-1908) bulunmaktadır 122 . XIX. 
yüzyılda, Şer' i mahkeme sicillerinden anlaşıldığına göre Antep'te Dülükbaba, Aliyyü'n - Neccar Camii civarında Aydmbaba ve Erikçi köyü yakınlarındaki bir tepede Ardıç Baba adlarında üç Bektaşi zaviyesi mevcuttu. Ne var ki, Dülük Baba Zaviyesi bakımsızlık sebebiyle yıkılmış, Aydın Baba Zaviyesi de 1904 yılında mektebe çevrilmiştir. 

Besni'de ikamet eden Dede Garkın Ocağı'na mensup hanelerin önceleri Gaziantep merkezinde kurulan Alevi-Bektaşi niteliklere sahip Kazımi Tekkesi'ni ziyaretgah olarak kabul ettikleri ve yılın belirli zamanlarında burayı ziyaret ettikleri anlaşılmaktadır 123 . 
Kazımi Tekkesi'nin adını 7. İmam Musa'yı Kazım'dan aldığı anlaşılmaktadır. Gaziantep 'in en eski semtlerinden biri olan Kalealtı'nda, Kazımi Tekkesi adı verilen bir Çepni tekkesinin kurulduğu ve bu tekkenin sadece 



122 Halil İbrahim Yakar. Alevi-Bektaşi Geleneğinde Şiir Yazan 
Antepli Tekke Şairleri 

123 Zeynel Özlü. Besni Kazasında Alevi Bektaşi Ocakları İle 
İlgili Bulgular 
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Gaziantep'teki Çepnilerin değil Gaziantep ve çevresindeki bütün Alevi Türkmenlerin birlik ve beraberliğini sağlayan bir merkez haline geldiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda yılın belirli günlerinde bu tekkede toplanılmakta ve kurbanlar kesilerek, mukaddes ağaçların gölgesi altında oturulmakta ve aynı günlerde tekkeye gelen Çepni dedesinin eli öpülerek, hediyeler verilmekte ve eğlenceler tertip edilmektedir. Bu törenlere Besni'nin yanında Barak köyleri, Sakçagözü, İslahiye ve Maraş'tan gelen Alevi Türkmenler katılmakta, tekkenin kuyusundan çıkan su, zemzem suyu gibi kutsal sayılıp hediye olarak götürülmektedir. 
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Gaziantep'te Halvetilik 

Halveti tarikatı mensubu olan şairler Şeyh Salman, Şahveli (Askeri), Rasim Paşa, Aydi Baha'dır. Günümüze ulaşmayan Aydi Baba, İhlasiyye ve Şeyh Muslihuddin tekkeleri Halveti tekkeleridir. 
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Gaziantep'te Mevlevilik 



Sancak beyi Türkmen Mustafa Ağa tarafından XVII. 
Yüzyılda yaptırılan Gaziantep Mevlevihanesi, Şahinbey merkez ilçesi Kozluca mahallesi Buğday Arastası, Kozluca ve Şehit caddeleri arasında yer almaktadır 124 . 
Günümüzde Mevlevihane (Tekke) Camii (Mustafa Ağa Camii) olarak bilinen Mevlevihane, Güneydoğu Anadolu 
bölgesinin en büyük Mevlevi zaviyelerindendir. 1635 
tarihli Gaziantep şer'i mahkeme sicil kayıtlarıyla vakfiyesindeki "mevlevihane-i cedid" ifadesinden, mevlevihanenin yerinde daha önce, muhtemelen Şeyh Şaban Dede'nin (ö. 1622) türbesinin bulunduğu yerde başka bir mevlevihanenin var olduğu anlaşılmaktadır 125 . 
Ayrıca, şehirde Atik Mevlevihane mahallesinin varlığı da bunu teyit eder. Kervan yolları kavşağında yer aldığından bir menzil zaviyesi niteliğini taşıyan mevlevihane, semahanenin cümle kapısı üzerindeki Farsça ta Tik kitabeye göre 163 8 'de Aymtab sancak beyi Türkmen Mustafa Ağa b. Yusuf tarafından yaptırılmıştır. Kitabenin tarih mısraı aynı zamanda Mesnevi'nin ilk mısraıdır. 
Evliya Çelebi bunun Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin bir kerameti olduğunu söyler. 1640 yılında düzenlenen vakfiyesine göre Mustafa Ağa, mevlevihaneye Şaban 



124 Barihuda Tannkorur. Gaziantep Mevlevihanesi. TDV İslam 
Ansiklopedisi. Cilt 13 

125 Abdüllatif Armağan. XVII. Yüzyıl Güneydoğu 
Anadolusunun 

Dinî-Sosyal Hayatından Bir Kesit: Antep Mevlevihanesi 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Dede'nin oğlu postnişin Mehmed Dede ile onun soyundan gelenlerin şeyh-mütevelli olarak tayin edilmesi şartını koymuştur. Vakfiyede bir semahane, mescid, Şeyh Mehmed Efendi 'nin ikametine mahsus büyük bir oda, dervişler için dokuz hücre ve havuzlu bahçesi bulunan bir tekke yaptırıldığı, iki boyahane, bir un kapanı, yirmi dükkan, bir ahır ve yirmi odalı hanın tekkenin gelir kaynakları arasında bulunduğu, tekkede imam, müezzin ve mesnevihan ile diğer görevlilerin bulundurulacağı, günlük yemek ve cuma günleri pişirilen zerde masraflarının karşılanacağı, Konya Mevlana Dergahı'ndaki çelebilerin bu düzene karışmamaları, buraya sadece Şeyh Mehmed Efendi'nin erkek soyundan gelenlerin postnişin olabileceği ve Konya'dan buna ilişkin belge verilmesi şartıyla vakfedilmiş olduğu belirtilmektedir. 1675'te sadece semahane mevcut iken cuma hutbelerinin de okunmasına başlanmasıyla cami düzenine geçilmiş ve bundan sonraki kayıtlarda Mevlevihane Camii adı kullanılmıştır. 1846 yılma ait gelir ve gider cetvelinde mevlevihanenin gelirinin 8960, giderinin ise 9093 kuruş olduğu görülmektedir. II. Abdülhamid Albümleri' ndeki resimde görülen üç katlı, nakışlı saçaklı selamlık dairesi, muhtemelen daha küçük olan eski selamlığın yerine inşa edilmiştir. Şu anda mevcut olmayan kitabesine göre 
selamlık dairesi 1886'da yapılmıştır. 1901 ve 1903 
yıllarında çıkan iki büyük arasta yangınında mevlevihaneye ait han ve dükkanlar yandığından postnişin Mehmed Münib Efendi kendi parasından 130.000 kuruş harcamak suretiyle Buğday Hanı' m, Tahmis 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Kahvehanesi'ni, bir süpürgeci odasıyla otuz üç dükkanı yeniden yaptırarak mevlevihaneye vakfetmiştir. Son cemaat yerinin yanındaki duvarda bulunan yüksek sivri kemerli çeşme, ta'lik kitabesini bizzat yazıp 1324 (1906) tarihini düşüren Şeyh İsmail Hakkı Dede zamanında yapılmıştır. 1911 'de mevlevihaneyi teftiş için gönderilen Ziya Çelebi ile Kastamonu Mevlevihanesi şeyhi Ahmed Remzi Dede'nin (Akyürek) Konya çelebisine gönderdikleri rapordan, vakfiyesinde haftada iki defa ayin-i şerif icrası şart koşulduğu halde uzun zamandan beri bunun yapılmadığı, sütunların arasında bulunan ve sema meydanını sınırlayan parmaklığın kaldırılmış olduğu ve semahanenin sadece cami olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Raporda ayrıca, vakfiyede değişik görevler için görevlilerin ve ücretlerinin belirtilmiş olmasına rağmen birkaç görevin bir tek kişi tarafından yürütüldüğü bildirilmiştir. Mevlevihanenin son şeyhi Mustafa Dede zamanında cuma geceleri yatsı namazından sonra ayin icra edildiği, mutfağı olmayan tekkenin günlük yemeklerinin külliye dışında bulunan harem dairesinde hazırlandığı bilinmektedir. Arşiv belgelerine göre mevlevihanenin meşihatinde bulunan Mehmed Dede soyundan gelen postnişinler şunlardır: İlk şeyh Mehmed b. 
Şaban Dede'den sonra (meşihat süresi 1638-1678) sırasıyla Mehmed (1678-1744), Feyzullah (1744-1768), Mehmed (1768-1787), Mehmed (1787-1794), Feyzullah (1794-1846), İsmail Hakkı (1846-1883), Mehmed Münib (1883-1905), İsmail Hakkı (1905-1918) ve Mustafa Dede (1918-1925). 
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Son şeyh Mustafa Dede Efendi posta oturmadan önce 1907-1909 yıllarında Ticaret Odası başkanlığı, 1910- 
1913 yılları arasında Antep belediye başkanlığı, Cemiyeti İslamiye üyeliği, Cumhuriyetten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı yapmıştır. 1877 yılında doğmuş, 
1 925 yılma kadar Mevlevihanede yedi yıl şeyhlik yapmış 
ve 1 929 yılında ise vefat etmiştir. Mitat Enç hatıralarında şeyhten şöyle söz eder 126 . "Mevlevi tekkesi şeyhi Mustafa Efendi, keçe külahı, topuğuna kadar inen siyah latası, çatık kaşları ve kasıntılı tutumuyla, iri yarı, heybetli bir kişi gibi görünürdü. Hele çarşıdan geçerken esnafın yerlerinden fırlayarak, saygı ile iki kat oluşuna azametle, hafif bir baş hareketiyle yanıtı, herkes ve her şeyi yıldırım gibi çarpacak gücü olduğunu aşılardı." Kıyafetiyle bütünleşen, insanların kıyafetine saygı gösterdiği bir kişi olarak anlattığı Mustafa Efendi'yi Mitat Enç, Şapka İnkılabının ardından ilk görüşünü ise şöyle anlatmaktadır. "Derken bir gün, karanlık iyice bastıktan sonra, selamlık merdivenlerini tırmanırken rastladım ona. Tanımak neredeyse olanaksızdı. Başındaki biçimsiz kasket, sırtındaki basit ceketle, hamamdan peştamalsız kaçan züğürt müşteriden hiç farkı kalmamıştı." 

Tekkeler kapatıldıktan sonra mevlevihaneye Vakıflar Genel Müdürlüğü el koymuş, semahane ve 



126 Gülsün Nakıboğlu. Mitat Enç' in Eserlerinde Gaziantep. 
Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep. 2009 
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selamlık kısmı cami ve batıdaki iç avluda kalan şeyh evi de İstiklal ilkokulu olarak kullanılmış, ana avlusunda önce abdest muslukları, sonra bir şadırvan yaptırılmıştır. Okul, 
1964 yılında Şehreküstü Mahallesi'nde yeni yapılan 
binasına taşınır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından birkaç defa tamir edilen mevlevihane çeşitli değişikliklere uğramış, 1976'daki onarımda ana avlunun taş döşemesi, derviş hücreleri, helalarla son cemaat yerinin çatısı yenilenmiş, semahanenin kubbe ve mihrabmdaki natüralist çiçek kalem işleri yok edilip sütun mukarnasları tahrif edilmiştir. 1993'te selamlık kısmı tamamen yenilenerek son cemaat yeri camekanla kapatılmıştır. Bu sırada Mevleviliğe ait süsleme unsurları, semahanenin dal sikke bronz alemiyle ahşap sikkeli asma minber-mesnevi kürsüsü kaldırılmış, yerine ay yıldızlı alem ve minber kürsüsü konmuştur. Mevlevihanenin derviş hücreleri imam ve müezzin odası, selamlık kısmı müftülük, açık ahşap karkas çatılı ahır ise otopark olarak kullanılmaktadır. Şehrin ticaret merkezinde bulunan külliye kesme taştan inşa edilmiş olup iki avlu etrafında düzenlenmiştir. Çevresindeki çarşı sokaklarından üç ayrı girişi vardır. Açık ve koyu renk mermerle döşenmiş bulunan ana avlu kuzeyden Buğday Arastası' na bakan bir sıra dükkan ve üstü şemsiyeli düz silindirik gövdeli güdük minaresi altından geçilen kemerli cümle kapısıyla, doğudan beşik tonozlu ve uzun çörtenli beş derviş hücresiyle; güneyden semahane-mescid ünitesi, çeşme ve helalarla; batıdan yüksek taş duvarla ayrılmış bahçeli bir avluya bakan, biri üç, diğeri iki katlı iki selamlık binasıyla 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çevrilidir. Semahane ve onun kuzeybatı köşesinde birleşen mescid mevlevihanenin en eski ünitesi olup muhtemelen cuma namazı için kullanılmaya başlandıktan sonra birtakım tadilat geçirmiştir. İlk yapılışında son cemaat yeri bulunmayan, merkezi kare planlı bir yapı olan semahane, dört ayağa oturan sivri kemerlerle taşman onikigen kasnaklı 6,50 m. çaplı merkezi kubbe ve kubbenin dört yanında aynalı tonozlar ve köşelerde birer küçük kubbe ile örtülüdür. Gerek semahaneye, gerekse dikdörtgen planlı çapraz tonozla örtülü, sade yuvarlak nişli mihrabı olan ve yine ilk yapılışında son cemaat yeri bulunmayan mescide kuzey cephelerindeki cümle kapısından girildiği anlaşılmaktadır. Daha sonra, mescidin kuzeyinde bulunan selamlık dairesinin değişik zamanlarda büyütülmesi sonucunda üçüncü kat mescidin üstüne ve semahanenin önüne taşınmasıyla mescidin giriş cephesi önünde sadece dar bir geçit kalınca, semahanenin önüne açılan doğu penceresi kapıya dönüştürülüp mescide buradan girilmeye başlanmıştır. Ayrıca semahanenin doğu cephe duvarı kuzeye doğru uzatılıp iki yığma ayak ve üç sivri kemerle mescidin yeni girişi doğu cephe duvarına bağlanarak semahanenin önüne düz tavanlı bir son cemaat yeri eklenmiştir. İki sıra halinde otuz pencere ile aydınlatılan semahanenin üç dilimli kemerli ve mukarnaslı mihrabı cümle kapısı eksenindedir. Önündeki aynalı tonoz hariç diğer üç aynalı tonozun altında korkuluklu basit bir ahşap asma kat mahfili dolaşmaktadır. Kubbenin altına gelen kare planlı sema meydanı eskiden dört ayak arasındaki bir korkulukla sınırlıydı. Mihrabın karşısında bulunan kısmi 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asma kat mahfili ise mutrip mahalliydi. Aynalı tonozların altında kalan diğer mekanlar seyirciler tarafından kullanılmaktaydı. Cami mimarisinde alışılmış olan merkezi plan şeması Gaziantep Mevlevihanesi'nde bir semahane olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu tür bir kullanılış tarzının, kaim ayakların ayinin köşelerden seyredilmesini engellemesi ve seyirci mahfillerinin darlığı gibi mahzurları vardır. Selamlık dairesinin üçüncü kattaki çepeçevre tepe kuş evleri, çiçek süslemeli bağdadi tavan çeşitleriyle pencere arasındaki kolonlar içine oyulmuş ilginç musluklu su hazneleri dikkat çekicidir. Gaziantep Mevlevihanesi, mimari ayrıntı ve nisbetleri yanında orijinal kesme taş işçiliğiyle de Osmanlı mimarisinin Güneydoğu Anadolu üslubunu yansıtır. Merkezi semahane planı için, XVI. Yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olan komşu Kilis (1525) ve Halep (1530 civan) mevlevihaneleri örnek alınmıştır. Daha mütevazi, üstü minareli cümle kapısı fikri Halep Mevlevihanesi 'nden, cümle kapısı ve mihrabın üstündeki yuvarlak pencerelerle yanındaki mihrabın konsol süsleme unsuru Kilis Mevlevihanesi'nden alınmıştır. Gaziantep 

Mevlevihanesi'nin, kökleri İslam öncesi Türk mimarisine kadar inen bir ruh birliğini yaşatan önemli bir eser olduğu söylenebilir. 

Cami giriş kapısında bulunan kitabede H.1048 yapım yılı ile "Hayır sahibi olan Mustafa Ağa'ya iki alemde hak inayet eylesin. Mevlana'yı Rum için bir yer yaptı. Dervişler ibadet eylesin diye. Mevlana tarihini önce 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söyledi. Dinle çünkü kıssa söylüyor" sözleri yazılıdır. 
1964'ten sonra Sağlık Ocağı, mücellithane, cami lojmanı ve Şahinbey İlçe Müftülüğü gibi çeşitli farklı işlevlerden sonra Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü 'nce müze olarak işlevlendirilmek üzere 2006 yılında restore edilir 127 . 
07.05.2007 tarihinde de Mevlevi tekkesi Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi olarak vakıf eserlerinin sergilendiği ve Mevlevilik kültürünün yansıtıldığı bir müze şeklinde ziyarete açılır 128 . 

Günümüze ulaşmayan Hacı Baba ve Şeyh Salman tekkelerinin Mevlevi tekkesi olduğu görülür. Fedai ve Arzi Mevlevi şairler arasında yer alır. 



127 Zafer Gülbahar-Leyla Başboğa Çiçek. Gaziantep 
Mevlevihanesi Vakıf Müzesi 

128 http://www.vgm.gov.tr/ 
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Gaziantep'te Nakşibendilik 



Günümüze ulaşmayan Mehmed Ağa ve Şeyhcan (Şıhıcan) tekkeleri Nakşibendi tekkeleridir. Hasırcızade, Hüseyin Aşki, Halil Rifat, Mahremi, Müftü Bahaeddin Efendi, Mehmet Nizameddin Efendi Nakşi şairler arasında yer alır. 

Antepte direniş ve örgütlenme işi önceleri Cemiyeti İslamiyenin Maarif Kavşağına yakın olan Nakşibendi Tekkesindeki toplantılarında dile getirilmeye başlandı. 
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